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OYUNSUZ 
KALMAYIN 


3 AY BOYUNCA... 


Oynanışı ve süper 


görselleriyle oynamaktan çok keyif aldık. Aynı etkiyi sizde de 


bırakacağına eminiz. 


Konsollarda F2P oyunlardan nasibini aldı, bırakmaya da pek niyetleri yok gibi. 
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AGEOFWULIN .. 
'COUNTER-STRIKE ONLİNE 
DRAGON PROPHET 

ELITE FORCES. 
FIREFALL.. 

FORSAKEN WORLD. 


MARS ONLİNE 
NEVERWINTER ...... 
a TITANS 


Free2Play oyunların paralı 
MMOJar ile yarıştığı şu dönemi en iyi şekilde temsil eden ve artık Digiturk kalitesi ile yayınlanan başarılı bir RPG. 


Haydi bir tur, bir tur daha diye 

diye çalışma programımızı bozan oyunda şahane modlardan çıkamadık. 


Titanların sonsuz savaşı mitoloji severler için harika bir seçim. 


karaya yak 


Damarlarımızdan FPS kanı fâkıyorsa, bu CS sayesindedir. (S0 da Özünü aratmayacak cinsten. 
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DarkOrbit, Seafight, Drakensang 

gibi oyunlarıyla tanıdığımız şirketin yeni ofisini ziyaret ettik ve Arslan Kıran ile sohbet ettik. 
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Türk Oyun Sektörünün kalbinin attığı yerde, ATOM'da 

Elif Buğdacıgil ile“Nereye gidiyor bu sektör?"muhabbeti yaptık. 
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Digiturk İş Geliştirme ve Proje Yönetimi Müdürü Güran Nakiboğlu ile GameMax projesini konuştuk. 
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MOBA dendiğinde akla ilk Lol gelse de bakalım başka kimler varmış. 


pas lak A a şü eği 


m m > 


52 

“Bir zamanlar Mania”diye girmiştik lafa ama biraz araştırma ile hala sapasağlam ayakta olduğunu görmek sevindirdi bizi. 


68 

Çatılardan süzülen, su üstünde koşturan Çinli savaşçıları hatırlıyor musunuz? Heht İşte onlar bu oyunda sizleri bekliyor. 


64 

Tarihin ötesinde ve kocaman bir haritada kaybolmak istiyorsanız Firefall enfes bir tercih. 


96 

Melis yine pembe köşesi ile dertlere dermen hastalara şifa olmaya geldi. Bir kadının gözünden nasıl görünüyormuş bakalım buralar. 


EDİTÖRDEN 


BİR ZAMANLAR... 


abahın ilk ışıkları... Hatta sabah olduğunu üniformalı öğrencilerin internet kafeye birer ikişer dalmalarından anlıyoruz. Bir zamanların “atari salonlarının” yerini, internet kafeler almış ve neredeyse gün aşırı kendimizi LAN ortamlarına kaptırıyoruz. O zamanların başrol oyuncusu, assolisti elbette ki Counter-Strike... Zamanında Minh Le adlı bir delinin Half-Life" modlamasıyla ortaya çıkan CS, yıllar yılı canımızı çıkarmış ve üzerine Türkiye'de, rekabetçi oyunculuğun yaygınlaşmasını sağlamıştı. 


Kadrajımızı günümüze çevirdiğimizde dünyanın en büyük oyun yayıncılarından biri olan Nexon Europe'un, Counter-Strike Online markasını yaratırken neler başardığını görüyoruz. Artık online olarak dünyanın her yerinden oyunculara Counter-Strike Online ile meydan okuyabiliyorsunuz. 
Teknik anlamda sorunsuz bir servis, detaylı kişiselleştirme özellikleri ve tonla oyun moduyla Counter-Strike Online tıpkı eskiden olduğu gibi uykusuz geceler vaat ediyor. Bu ayın bir diğer bombasıysa Digiturk'ün oyun sektörüne adım atması oldu, Gamemax (www.digiturkplay.com.tr/ gamemax/) portali üzerinden Perfect World'ün ünlü oyunu Neverwinter, DAO Games'in bomba- 


ları The Lost Titans ve Elite Forces gibi sıkı markalarla oyun yayınına başlayan firmaya başarılar diliyoruz, Digiturk gibi görkemli bir markanın yayıncılık işine el atması, her zaman olduğu gibi biz 


oyunculara yarayacaktır. 


Bu sıralar iyiden iyiye League of Legends fırtınasına kapılmış durumdayız. Son olarak Bostancı Gösteri Merkezi'nde muhteşem bir Kış Finali organizasyonuna imza atan Riot Türkiye ekibini Free2Play ailesi olarak tebrik ediyor ve bir sonraki organizasyonları için sabırsızlandığımızı söylemek istiyoruz. Yine kulağımıza geldiği üzere bir diğer popüler oyun yayıncısı Wargaming de Türkiye için dudak uçuklatacak planlar içerisinde... 2014 hepimiz için oyun dolu bir yıl olacağa benzer... 


iz sayılardaki tahminlerimizin de birer ikişer gerçeğe dönüştüğünü görmek de ayrı Firma ve oyun sayısı giderek artıyor. Sektörümüz sürekli büyüyor. 


FURKAN FARUK AKINCI 


Görsel şölenin tadına varabilmek ve daha güzel oyunlar çıkartabilmek adına rehber sayfalarından da eksik etmedik 


RPG oyunlarındaki öğrenim sürenizi azaltmak adına yine bir çalışma yaptık ve bu seferki konuğumuz Forsaken World. 


Kod Sırası... 

Free2Play ekibi olarak bu sayıda bayağı uğraştık ve okurlarımız için 120 71. değerinde, 7 tane oyun kodu ve birçok oyunda kullana bileceğiniz bi içerik sağladık. Umarız her sayıda geliştirmeye çalıştığımız oyun keyfinize ve bilginize biraz daha katkıda bulunabiliriz çünkü her şey siz okurlarımız için. Bu sayıda sizlere Neverwvinter, Elite Forces, The Lost Titan, Counter-Strike Online, MARS Online, FireShot, Peta City ve Mangırkart kodlarını veriyoruz. Herkese iyi oyunlar 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Dünyanın en elit ordusuna katılmaya hazır mısın? 


Dünyanın konuştuğu online oyun Elite Forces, tamamıyla Türkçe olarak GümeMax'te. 
Üstelik ücretsiz! 


www.digiturkplay.com.tr/gamemax 


dioli 


alen 


Ya tarih yazarsın ya da tarih olursun! 


Herkesi peşinden sürükleyen oyun The Lost Titans, 

tamamıyla Türkçe olarak GüameMax'te. 

Üstelik ücretsiz! l 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oygame'in sevilen oyunlarından MStar, 

Dans Okulu projesine ikincisiyle devam ediyor. İlkini 16 Kasım ile başlatan ekip yeni dansçılarını 8 Şubat itibariyle kabul etti. Bilgisa: yar başında zaman geçirmenin sosyalliği kötü et kilediğine dair yorumları kırmak için yola çıkılan proje hem bualgıyı yıkıyor hem de oyuncuların eğlenebilmelerine ve spor yapmalarına olanak 
sağlıyor. Sosyal medya üzerinden belirlenen 20 


kişinin katılımıyla derslerine başlayan ekibin 


WORLD OF TANKS 


XBOX 360 


başında Demet Akalın, Kenan Doğulu, Hande Yener gibi sanatçıların sahnelerinde dansçı, kore ograf, klip oyuncusu olarak yer alan Tayfun Tezel ve Ozan Aydemir(Joygame'den tanıdığımız Ozan Aydemir değil, yanılmayın.) yer alıyor. Bir senede 
100 oyuncuya ulaşmak isteyen Joygame ekibine 
projelerinde başarılar dileriz. Joygame gibi diğer büyük firmaları da tabuları yıkmaları için göreve 


çağırıyoruz. 


KONSOLLARI FETHETTİ 


eni nesil konsollar free2play 


oyunlar için güzel bir kapı oldu resmen (Eskilerinin de hakkını yeme: yelim tabii ki). Wargaming de World of Tanks ile Xbox'lardaki yerini aldı bu furyada. Wargaming West (eski adıyla Day1 Stüdyoları) tarafından geliştirilen ve Microsoft tarafından yayınlanan oyun, Xbox Live Gold hesap sahipleri tarafından ücretsiz olarak oynanabil yor ve diğer tüm Xbox Live hesap sa: hipleri de oyunu 7 gün boyunca dene yebilecekler. 12 Şubat'ta Xbox 360 için indirilmeye sunulan oyunun PC versiyonunda kapıların ardına kadar açık ve bütün içerikten ücretsiz bir şekilde 


yararlanabileceğinizi unutmayın. 


BIGPOINT'TEN DARKORBİTE 
YENİ GÜNCELLEME 
“RELOADED” 


T ürkiye'nin en popüler uzay oyunlarından biri olan DarkOrbit, yeni güncellemesi Reloaded ile yepyeni 

birşekilde karşımızda. Tamamen yenilenen oyunda grafik değişilklrinin yan sıra hatalar ve oyun özellikler de tamamen elden geçirilmiş durumda, Relnaded'da yeni özel efektler, dinamik seslendirmeler, yüksek çözünürlüklü. 
Oyun sayfası ve yeni haritalar oyuncuları bekliyor. Güncel Teme ile aktif oyuncularına daha çok görev imkânı sağlanarak eskiden etkisiz kaldığına inanılan şirket seçimi gibi unsurlar artık oyunda önemli bir hâle getirilmiş durumda. 
Sizler de uzay temasından hoşlanıyor ve bu güncellemeleri merak ediyorsanız DarkOrbit güzel bir ahternatifolarak sonsuz boşlukta izleri bekliyor. 


LEAGUE OF LEGEND 


KIŞ FİNALİ NAKLEN 


Dİ -Smart, League of Legends kışfinalini naklen yayınlayarak Türkiye'de eSpor yayını yapan ilk yayıncı ünvanıni almaya hak kazandı ve bir eSpor etki 

de Türkiye televizyonunda yayınlanma fırsatı elde etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından resmi. 
sporcu lisansı verilen oyuncular Bostan Gösteri Merkezi'nde kozlarını paylaştılar. 
Finalde Dark Passage HWA'ya karşı seriyi 3-0 kazandı ve Kış Mevsimi Finalleri'nin şampiyonu oldu. Tumuvanın MVPleri de yine DP'den çıktı. 


LIĞINI 


Mİ) Zun zamandır sürekli ertelenen oyuna dair yeni içerikler ve bilgiler almaya başladık. 
Hâlâ yapım aşamadında olsa da bir hareketlilik görmek heyecan verici. Oyun içi henüz net bilgiler olmasa da son yayınlanan sinematik videoları GTestYourMetal) oldukça hoştu. Jagex CEO'su Mark Gerhardin söylediğine göre oyunun türünde de değişiklikler olmuş gibi görünüyor. MOTA 


—ğ—ğ—ğ————— A ww.İree2play.com.tr 


adında yeni bir tür bile keşfetmiş olabilirler. Mark 


Gerhard'ın hoşuna gitmiş olacak ki “Massive Onli- 


ne Tactical Action"ı MOTA olarak değerlendirmiş. 


Kısaca bahsetmek gerekirse oyunun hızlı, dövüş tabanlı, taktik savaşa imkan veren ve hardcore oyuncuları ve standart oyuncuları çekebilecek modlara sahip bir oyun olması planlanıyor. 


DERD ISLAND 
EPİCDEMİC İLE , 
“ZOMBA” TÜRÜNE 
ADIM ATIYORUZ 


KARA TAHT 


YENİ ÖZELLİKLERİ İLE KARŞIMIZDA 


İğ) oygame'in oyuncularıyla bu 
* luşturduğu, enfes grafikleri ve 

farklı oyun seçenekleri ile Kara Taht, 

11 Şubat'ta büyük bir güncelleme ile 

oyuncularının karşısına çıkıyor. Büyük 

değişikliklerin söz konusu olduğu güncelleme ile oyuna yeni alanlar gelecek, 


STEEL CAVALRY 
ILE AlOM'U ROBOTLAR 


antastik evreni ile tanıdığımız Aion gün Fİ geçtikçe, gelen güncellemelerle teknolo jiye daha sıcak bakan bir dünyaya sahip oluyor. 
Bu güncellemede bizleri Aethertech adında yeni 


bir sınıf ile buluşturan oyun, dayanıklı zırhlara 


son seviye 50'ye yükselecek, oyuncular tarafından uzun zamandır beklenen sa dece lonca üyeleri ile birlikte girilebilen Lonca Zindanı ve Adora Zindanı eklenecek ve Cehennem Geçidi Zindanı'nın üçüncü ve dördüncü koridorları da yeni yama ile birlikte oyunculara açılacak. 


BASTI 


ve kuvvetli silahlara sahip kocaman robot karak: terleri oynama imkânı sunuyor. Güncelleme ile birlikte bu karakterlerin yanı sıra iki yeni instance geliyor ve karakterler arasında güç dengesi stabil 


bir hale getiriliyor. 


sre cnv 


STRONGHOLD 
KINGDOMS'A 
BÜYÜK AVRUPA 
GÜNCELLEMESİ 


tronghold Kingdoms için yeni gelen Avrupa Savaşı güncellemesi, oyunculara 32 ülkeyi ortaçağda birbirleriyle savaştırma fırsatı sunuyor. Tüm oyun- 


cular için ücretsiz olan yeni güncelleme, öncekilerden daha fazla köyüyle, ülkesiyle ve kralıyla oyuncusuna şu ana kadarki en büyük oyun dünyasını sunuyor. 13 Şubat 
2014 17:00'dan itibaren oyuncular bu yeni 
dünyaya erişip kara, deniz ve 32 ülkeyi bölen yeni sınırlar boyunca akın akın zamanlanmış saldırılar gönderebilecekler. 
Güncellemenin en güzel yanlarından biri de Avrupa Savaşları'nın içinde Türkiye'yi de görebilmek. Stronghold Kingdoms, 
yayınlanmasının üzerinden neredeyse 2 
yıl geçmesine rağmen yaklaşık 3 milyon kayıtlı üyesiyle Steam üzerinde oynanabilecek en ünlü oyunlardan biri olarak göze çarpıyor. 


ŞEHİRLERİMİZİ 

UZAYDA KURMAYA 
DEVAM EDİYORUZ 
Kn Bam 


ve daha birçok yeni özelliği öyüneular'yla buluşturacak. Uzay haritasında Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Nep- 


uzaya özgü oynayabileceksiniz. Bu yanı sıra oyuna eklenen yenii kapi 

yeni bir de zar var. Bunlarla beraber UZ3 daki oyunun tadını daha uzunca bir süre çıkartabileceksiniz. 


www.free2play.com.tr 


KNIGHT ONLİNE onuncu YILINI KUTLUYOR 


ubat ayının başı ile beraber alpha süreci 

ne başlayan oyun ilerde free2play olarak bizlerle buluşacak. Sandbox türünü mükemmel bir görsellikle bizlerle buluşturan oyuna şu anda da girebiliyoruz ama bu biraz pahalı bir şekilde oluyor. Explorer Founder's Pack veya Trailblazer Founder's Pack alan oyuncular alpha testine hak kazanıyorlar. Alphaya giriş dışında birçok founder özelliğini de taşıyan paketlere sahip olmanız halinde, görsel ve işe yarar olmak üzere ilerde kimsede olmayan birçok oyun için eşyaya da kavuşmuş oluyorsunuz. Şubat ayının 


başı ile beraber alpha sürecine başlayan oyun 


ilerde free2play olarak bizlerle buluşacak. Sand- 


box türünü mükemmel bir görsellikle bizlerle buluşturan oyuna şu anda da girebiliyoruz ama bu biraz pahalı bir şekilde oluyor. Explorer Founder's Pack veya Trailblazer Founder's Pack alan oyuncular alpha testine hak kazanıyorlar. 
Alphaya giriş dışında birçok founder özelliğini de taşıyan paketlere sahip olmanız halinde, görsel ve işe yarar olmak üzere ilerde kimsede olmayan birçok oyun için eşyaya da kavuşmuş oluyorsunuz. 


PE en 


WARGAMING, DİJİTAL 
DERGİ İÇERİĞİ İLE 
KARŞIMIZA ÇIKIVERD 


w argaming yeni dijital der- o mümkün olacak. Yayınlarımız. 
gisi “Let's Battle" duyurdu. — teknoloji ve askeri alanlara mera 


TICTOC, LERGUE OF LEGENDS km ic ANİ SEVERLERİ SKT Ta ILE proje ve etkinliklerinin hepsin: nin iyaçları gerecek ölçüde 


den bahsetmeyi planladığı der hazırlanacak” diyerek devam e BULUŞTURDU giyi tüm tablet Dijital derginin içeriğinde lardan üc k ede- ( mingtakımının kilit icToc, League ofLegends'in o buluşmada 140.000'i aşkın bir gös- bileceksin! lyaev © yapımcıla ğ 
2013 Dünya Şampiyonlar Ligi terim sayısı oluştu. Bunların dışında Her zaman yarattığımı ve — röportajlar, oyuncuların oyun be 


şampiyonu SKTTI takımını Türki- SKTTI Türkiye'yi çok beğendiğini projelerimiz hakkında oyuncula- © cerilerini daha fazla geliştire ye'deki hayranlarıyla buluşturdu. 3 belirtti, Aynı zamanda takım, Türk rımızı bilgilendirebilmek için yeni © mesine yardımcı olacak interaktif Şubat'ta Point Barbaros HotelThe (© oyuncuların oyunda çok aktif ve ba-  EYEİETE EYT TEV TEİ kılavuzlar, savaş tarihi üzerine Game'de hayranlarıyla buluşan KT şarılı olduğunu, rekabet konusunda — STT makaleler ve Wargaming'te 

TI, ardından turnuvalara katılarak o da doğuştan yetenekli olduklarını luklarımıza her zamankinden 


oyundaki hünerlerini bizlere göster- söyledi. daha kapsamlı bilgi sağlamak 


di. Canlı olarak da yayını yapılan bu 


DIGITURK 
GAMEMAX'I SUNAR 


igiturk, GameMax ile Türk Oyun Sektörüne büyükbir 


adım attı, Bir yayın mecrası olarak tanıdığımız marka, zamanla bir eğlence platformuna dönüştü ve GameMax da bunun en büyük meyvelerinden biri olarak karşımızda. Türk oyuncularına kaliteli içerikleri en iyi şekilde sunma görevini üstlenen GameMax, oyunlarıyla da bunu başaracağını kanıt lar nitelikte karşımıza çıkıverdi. GameMax, Neverwinter, Elite Forces ve The Lost Titans gibi hali hazırda Türk oyuncusunun dikkatini çekmiş oyunları, yaptığı ortaklıklar ile bizlere Digi türk kalitesi eşliğinde sunacak. Bu platform, Digiturk üyesi olun ya da olmayın herkes tarafından kullanılabilecek ve şu anda olduğu gibi oyunlar da dâhil olmak üzere bütün hizmetlerinizi Türkçe almaya devam edeceksiniz. Zamanla oyun sayısının artacağını da belirten Digiturk ekibine çıktıkları bu 


uzun ve güzel yolda başarılar dileriz. 
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PLAYSTORE'DA RP SATIŞLARI PATLADI 


SPOR 


< 
IT AZ/IIr 


STRATEJİ F2P 


LEAGUE OF LEGENDS 


Dünyanın en çok oynanan oyunu için hazır mısınız? Bu pakette, 4000 RP - Riot PIN sizi bekliyor! 


ürkiye'de dijital oyun satışı konusunda T önde yer alan Playstore, uzun zamandır. 
free2play oyunların da içeriklerine ulaşmamızda yardımcı oluyor. Bu oyunlar arasına katılan League of Legends'da Playstore'nin 


SONY ONLİNE 
ENTERTAİNMENT 


Earn Cool Rewaı 
MORE INFO ve Now liye lor Piamei5| 


SOE OYUNLARININ 
FIŞINİ ÇEKİYOR 


|B u kadar online oyunun piyasaya gelişiyle, haliyle 


bazılarının da sahneden inmesi ve sıralarını yenii gelenlere vermesi gerekiyor. SOEde bununlabe raber bazı oyunlarının yayınına son veriyor. 31 Mart'da 
free Realms ve Star Wars: Clone Wars idventures, 31 
Temmuz'da da Vanguard: Saga of Heres ve Wizardıy Önlüne'a son verecek. Oyunların severlerine de buradan, sabır dileriz 


ve oyunun gücünü gösterircesine, sadece Playstore'da satılan 3 özel pakedi ile geçti 

miz Ocak aynın En Çok Satan listesinde birinci oldu. İlk 10'un açıklandığı listede Battlefield 4, Fifa 14, Assassin's Creed gibi markaları geride 


bırakan League of Legends, free2play oyunun. 
gücünü göstererek göğsümüzü kabarttı. Ayrıca Playstore'un free2play oyunları da bu denli ciddiye alması ve pazardaki payını gün geçtikçe büyütmesi de sektör için iyi bir durum. 


Goünrerk' STRİKE: 


COUNTER-STRİKE ONLINE"! 


CANAVARLAR BASTI 


MOFPS oyunlarında farklı modlar 

oldukça popüler oldu. Counter-Strike Online'ın da yeniden kendini göstermesinin ardına Zombi ve Canavar modlarının gelişi de çok gecikmedi. 2013'ü, bu çok güzel modla rından Canavar Modu ile tamamlayan Nexon 


ekibi, modla beraber oyuncularına bilindik 


modların aksine farklı bir içerik sundu. Yeni haritalar, yeni ekipmanlar ve beklenen kampanyalar ile Canavarların getirdiği farklı oynanış, Counter-Strike Online'in tacını alacağını belli eder şekilde bizlerle buluştu. Efsaneye saygımız sonsuz, onu övmek gibi olmasın 


ama iyi gidiyorlar. 


1- Oyuna giriş yapıyor ve alışveriş sekmesine tıklıyorsunuz. 

2- Açılan kısmın sağ üst tarafında “Kupon Girişi” kısmına tıklıyorsunuz. 
3- Kodunuzu gireceğiniz kısım açılıyor ve buraya kodunuzu girerek eşyalarınızı alıyorsunuz. 


Kodlarınızı kullandığınızda elde edeceğiniz armağanlar şu şekilde; Kujang (3 Gün) 
Dual Infinity (3 Gün) 


Light Zombie (3 Gün) 
AWP (3 Gün) 
im iha ŞERİ 
(e 4, . 2 ” 
FACEBDOK SAYFAMIZI m 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adresinden kayıtlı hesabınızla giriş yapıp kodunuzu çıkan ekrana giriyorsunuz. GÖNDER dedikten sonra ödüllerinizi kazanıyorsunuz. 
2- Ödüllerinizi oyun içerisinde Koruyucunun Yerleşiminde bulunan Ödül Alacakları Temsilcisi Miles Brome adlı NPC'den alıyorsunuz. 


Kodlarınızı kullandığınızda elde edeceğiniz armağanlar şu şekilde; İsabetlilik İksiri x10 
Küçük Kudret İksiri x10 
Zayıf İyileştirme İksiri x10 Taşınabilir Sunak x5 
Tanımlama Tomarı (bağlı) x5 
Bandana 


MI PE 
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1- Oyuna giriş yapın ve oyunun menüsüne © Kodlarınızla gelen armağanlar şu 


ulaştıktan sonra yukarıdaki MARKET” şekilde; 

sekmesine tıklayın. MA4A1-Cehennem (3 Gün) 

2- Açılan ekrandan "ÖDÜL" yazan yere Kabak Bombası (3 Gün) 

tıklayarak almış olduğunuz kodu girin ve Nepal Bıçağı (3 Gün) 

hediye paketi hesabınızda. İsim Kartı: Çelik Kaplama Ustası (3 Gün) 


Çift Exp. Kartı (1 Adet) 


1- Oyuna giriş yaptıktan sonra ana ekranda © yüklenecek. 
“Promo Kod"bölümüne almış olduğunuz 


kodu yazmalısınız. Kodlarınızla gelen armağanlar şu 2-Promo kod girildikten hemen sonraana (| şekilde; 

ekranda eposta bölümüne eşyalarınızın 3 günlük P90 

geldiğini göreceksiniz. Mailinize gelen 3 günlük Ordu Savar Uzi 


ekleri aldığınızda eşyalarınız"Depo”kısmına  ©93 günlük Motorcu Kıyafeti (Kadın/Erkek) 


www.mangirkart.com 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zak Doğu'da ortaya çıkan ve bir salgın gibi tüm dünyaya yayılan Free to Play oyunların bilgisayar- 


larımızdan konsollarımıza geçişi elbette kaçınılmazdı. Konsollar için henüz emekleme aşamasında olan F2P oyunlara Microsoft ve Sony (özellikle Sony, Microsoft biraz. 
kaçak dövüşüyor) o kadar güveniyor ki çalışanları neredeyse her konuşmalarında yeni nesilde bu yapıyı benimseyeceklerini belirtiyor. Peki, yıllarca F2P sektörüne yokmuş gibi davranan konsol firmaları bir anda nasıl oldu da ücretsiz oyunları bu kadar benimsediler? Dosyamıza bu soruyu cevaplayarak başlamak en doğrusu olacak sanırım. 


İlk paragrafta firmaların F2P yapısını bir anda benimsediğinden bahsettik; ama aslında konsol üreticileri yıllardır bu yapı üzerine araştırmalar yapıyor. 2000'li yılların başlarında ücretsiz oyunlar yayılmaya başladığında dikkatlerini çekmemiş olmasına rağmen 201! yılında yapılan araştırmalar sonucu ücretsiz oyunların firmalara aylık ödeme sistemine sahip oyunlar kadar gelir oluşturmasının ortaya çıkmasıyla birlikte oyun sektörü içinde yeni bir alt sektör doğdu. Bu alt sektör şuan o kadar büyüdü ki alt sektör olmaktan çıkıp tek başına bir 


DA GİRMEYİ 


ÜYÜYEN F2P SEKTÖRÜ 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güç haline gelmeyi başardı. Durum böyle olunca da konsol üreticileri zamanında burun kıvırdıkları ücretsiz oyunlara şimdi. 
“kurtarıcı” gözüyle bakmaya başladılar. 


Peki, neden bu kadar gecikti? Hali hazırdaki oyun konsolları yaklaşık 10 senedir aramızda olmasına rağmen neden konsolda ücretsiz oyun kavramı hayatımıza yeni girdi? İlk sebep tabii ki teknik yetersizlikler; ama teknik yetersizliklerden de öte konsol sisteminin f2p/mmorpg oyun yapısına pek uymaması. 


Konsol sistemi: Oyunu satın al, eve getir, en rahat koltuğuna otur ve oyna. Çok kişili çevrimiçi oyunların olmazsa olmazı olan haberleşme sistemi de konsollarda hiç oturmadı. Mikrofon kullanmayan bir kullanıcının (ki iki konsolda da yıllarca çevrimiçi oyun oynamama rağmen mikrofon kullanan oyuncu sayısının bir elin parmaklarını geçtiğini görmedim) ik bir yaratığı keserken üstünüzdeki debuff'ı arkadaşınızdan geçirmesini istemeniz muhtemelen o yaratığı kesmekten daha uzun sürecek bir süreç. Gerçi yeni nesilde artık “sosyal olabilmek”ön planda olduğu için bu sorun tarih olacak diyebiliriz. Hem artık bütün Playstation 4 kutularından mikrofonlu bir kulaklık 


da çıkıyor, daha ne olsun, 


Konsol üreticileri ücretsiz oyunlara yeşil ışık yaktıkları için bundan sonra en büyük iş oyun yapımcılarına düşüyor. Bir çok büyük firma hit oyun ve ücretsiz oyun arasındaki kalite farkından dolayı (milyon dolarlık maliyet vs. düşük maliyet) ücretsiz oyunların imajlarını zedeleyebileceğini düşünseler de ücretsiz oyun yapımı ve dağıtımında risk kavramı olmadığı için büyükten küçüğe birçok yapımcı F2P oyun yapımına başladılar bile, 


Dosyamıza genel bir giriş yaptıktan sonra konsol üreticilerini daha iyi anlamak için firmaları tek tek inceleyelim şimdi de, Sony, Microsoft ve Nintendo'nun ücretsiz oyunlara bakış açısı ve piyasaya sundukları oyunlar bakalım nasılmış. 


Sonu (Playstation 3 - 
Playstation 4) 


Sony, Playstation 3 konsolunda ücretsiz. 
oyunlar için biraz geç kalmış olsa da (2011 yılına kadar bu konuda çok suskunlardı) şirketler arasında en hevesli olanı. Bağımsız yapımcıları Playstation 4'e F2P oyun yapmak için teşvik eden, kendine çekmeye 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çalışan Sony'nin yeni oyun konsolunun olmazsa olmazı F2P oyunlar olacak diyebiliriz. Şimdi başlık başlık Playstation 

3 ve Playstation 4'deki denemeye değer 
ücretsiz oyunlara değinelim. Unutmadan, az sonra hakkında fikirlerimi okuyacağınız oyunlar PSN Amerika mağazası için geçerli. 


Free Reolms 

2011 yılının Mart ayında çıkan oyunumuz 
Playstation 3'ün ilk MMORPGSi olma özelliğini taşıyor. Bilgisayara çıktıktan 2 sene sonra Sony'nin konsoluyla tanışan Free Realms, tarayıcı tabanlı bir oyun ve bu yüzden PS3'ün MMORPG denemesi için biçilmiş kaftan. Konsolda tercih edilmeyecek tarzda bir oyun olsa da eğlenceli mini oyunları, bir arkadaşınızla birlikte yaparsanız sıkılmayacağınız guestleri ve başka oyuncularla tanışıp küçük partiler düzenleyebileceğiniz şirin ve kesinlikle sıkıcı olmayan bir oyun. Birkaç yıldır oyuna girmediğim için sunucular kalabalık mı boş mu bilmiyorum; ama forumlarında az da olsa aktif bir oyuncu kitlesi var. Önce bilgisayarınızda deneyin, rahat koltuğunuzda 


oynamak isterseniz de PS3'e geçersiniz. 
Düşük boyutuyla dakikalar içinde oynamaya başlayabilirsiniz. 


DC Universe Online 

İşte karşınızda tamamen konsol için üretilmiş bir MMORPG. Oyunun kontrol sistemi klavye-fare ikilisinden çok oyun kumandası için tasarlanmış. PS3'ün ilk büyük çaplı MMORPG oyunu ve en yoğun olduğu dönemlerde toplam oyuncularının 9670'lik 

bir kısmı konsol kullanıcısıydı. Bu büyük başarıdan sonra Playstation 4'ün çıkış oyunlardan biri olma şansını yakalamış olan DC Universe, kendi yarattığınız süper kahramanla efsaneleşmeye çalıştığınız bir oyun. Sağlam bir arkadaş grubunuz varsa dungeonlara girip çıkmak, DC evreninden tanıdığımız kahramanlarla tanışıp durduğumuz guestleri yapmak konsolunuzda yapabileceğiniz en eğlenceli işlerden biri olabilir. Playstation 4 kullanıcıları tarafından da çabucak benimsenen oyun yeni nesilde gelişmiş grafikleri ve hızlı yükleme ekranlarıyla (PS3'te gerçekten uzun sürü yor) elinizdeki PS4 oyunlarından sıkıldı- 


ğınız zaman oynayabileceğiniz güzel bir alternatif. 


Tekken: Revolution 
Playstation 3 için özel olarak çıkartılan Revolution, Tag Tournament 2'nin daha az dövüşçülü ve ücretsiz hali. 84-4 karakter seçebildiğimiz oyunu(4 olan kısım siz oynadıkça açılıyor) çevrimiçi ya da tek başımıza oynayabiliyoruz. Evde iki kişi oynamak isteyenlere gidin para verip Tag Tournament Zalın diyen Namco Bandai'nin getirdiği jeton sistemi hoşunuza gitmeyebilir. 4 tip jetonun kullanıldığı oyunda dövüşmemiz için kullandığımız jetonlar yarım saatte ve saat başı ekleniyor. Çevrimiçi oyunların olmazsa olmazı karakter gelişimi çok detaylı olmasa da (haliyle) bu oyuna eklenmiş. 
Dövüş oyunu hayranlarını kesmeyeceğini düşündüğüm Revolution, reklam arası gibi, oynadığınız oyuna ara verdiğinizde başka insanlarla dövüşebileceğiniz tadımlık bir IN 


Dust 514, 

Eve Online ile aynı evrende geçen Dust 514, PS3 konsolunuzda ücretsiz olarak oynayabileceğiniz MMOFPS tarzında bir oyun, Blacklight:Retribution ve Planetside 
2 kadar kaliteli olmasa da PS3 için alternatifi olmaması bu oyunu oynanabilir hale getiriyor. Battlefield ve Call of Duty gibi efsaneleşmiş yapımları hala konsolunuzda oynamadıysanız ve FPS'lerin oyun kumandasıyla (klavye — fare de destekliyor) nasıl oynandığını merak ediyorsanız kesinlikle denemelisiniz. Belki de klavyede oynadığınızdan daha da çok keyif alacaksınız. 


Sparkacus Legends 

İlk çıktığında vasatı aşamayan ve birçok teknik aksaklığı olan oyun zaman geçmesiyle beraber şu aralar düzgün oynanabilir hale gelmiş vaziyette. Playstation 3 
oyunlarının altında incelememe rağmen hem X360 hem de P53 için çıkmış ücretsiz dövüş oyunu olan Spartacus Legends çevrimiçi modda ölme/öldürme (permadeath) desteklediği için biraz eleştiriliyor. 
Çok uzun süre oynamış ve karakterine 

iyi yatırım yapmış bir oyuncu bağlantı sorununuzdan ya da normal yollardan 

sizi öldürürdüğünde karakteriniz gitmesi başınızı ağrıtabilir. Spartacus hayranıysanız deneyin diyorum efenim, hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. (Belki karakterinizi) 


Ücretsiz demekten çok deneme sürümü diyebileceğimiz Killzone 3 ve Uncharted 3'ü belirli bir seviyeye kadar tüm içeriğiyle oynayabiliyoruz. Sony'nin hem kendi oyunlarının çevrimiçi modlarını kalabalık tutma hem de tanıtma amaçlı yaptığı bu kampanyayı (sanırım en doğru kelime) kesinlikle kaçırmayın. Hem PS3'ün tüm nimetlerinden gerçekten yararlanan bu iki oyunu oynamış olacaksınız hem de beğenirseniz sadece çok oyunculu olarak oynayacağınız bu modları uygun fiyatlara satın alabileceksiniz. Killzone ve Uncharted'i hala denemediyseniz ve konsolunuzda oynayacak ücretsiz oyun arıyorsanız en kaliteli oyunlar bu ikisi. Benden söylemesi. 


Kasımda beta sürecinden çıkan arcade tarzda yarış oyunu Ridge Racer: Driftopia, drift yapmaya dayalı eğlenceli bir oyun olmuş. Trafikteki araçları hunharca çarparak uçurabildiğiniz, kestirmeler ve etrafı yıkarak drift puanlarınızı arttırabildiğiniz zevkli bir yarış oyunu. Tamir paketleri, araba pa- 


ketleri gibi içerikler de para ödeyerek sahip olduğunuz avantajlar. PS3 ve bilgisayarlar için geliştirilen oyun Burnout serisine para vermek istemeyen kullanıcılar için tek ve iyi bir alternatif. 


Namco Bandai tarafından Ağustos ayında açıklanan, bu sene içinde de PS3 konsoluna çıkması beklenen oyun hem tek kişilik hem de çok kişilik modlarıyla içimizdeki pilotu açığa çıkartacak gibi görünüyor. Ace .Combat'ın ilk ücretsiz oyunu olacak olan Infinity, arcade tarzında jet kullanımı ve arkadaşlarınızla saatlerce it dalaşı yapabileceğiniz yapısıyla PS3'ün son dönemlerinde oynamaya değer bir F2P oyun olacakmış gibi duruyor. 


Yukarıda bahsettiğimiz bu ücretsiz oyunların dışında mobilden tanıdığımız Jetpack Joyride, kendinizi test edebileceğiniz eğlenceli bilgi yarışması Buzz Ouiz Player ve Geleceğe Dönüş hayranlarının kaçırmamasi gereken Back to the Future: Episode 1 
da konsolumuz için bulunan diğer ücretsiz oyunlardan birkaçı. Playstation 4 F2P oyunları içinse sizi yazının devamına alalım. 


Aslında bir oyundan çok Dualshock 4'ler için hazırlanmış bir teknoloji demosu, Eyepet'in gelişmiş hali olan The Playroom, AR botlarının salonumuzda fellik fellik gezdiği ve daha önce hiç karşılaşmadığımız teknolojisini tanıtan mini oyunlarla PS4 konsolunuzda muhtemelen ilk oynayacağınız oyun olacak (kamerayı alırsanız tabii). 


Son sayımızda kapağımızda yer verdiğimiz, PC'de en çok oynanan MMOFPS'lerden olan 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Blacklight, Playstation 4 için duyurulmuş ilk ücretsiz oyunlardan biri. PS4'e çıkışı PC kadar ses getiremese de (geç yüklenen texture problemleri) yeni çıkan konsolların yaşadığı oyun kıtlığından dolayı en çok oynanan ücretsiz oyunların başında geliyor. 
Oyunun içeriği sürekli büyütüldüğü için geleceğinin parlak olduğunu rahatlıkta söyleyebilirim. Tek sıkıntısı normalden biraz daha pahalı olan oyun içi eşyalar. Gerçi bir bakarsınız, sitemizden güzel bir PS4 Blacklight kod kampanyası yaparız ve böylece bu dertten hep birlikte kurtulmuş oluruz. 


Yapısı Blacklight: Retribution'a çok benzeyen oyun, PS4'ün en iddialı ücretsiz oyunlarından biri olacak gibi görünüyor. 


Dünya çapında MMO gelir dağılımı ( Milyar Dolar ) 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Bilgisayar için olan sürümü çok beğenilen Planetside 2 bu yıl içinde bizlerle birlikte olacak. 


Everguest Next 

Sony Online Entertainment imzalı Everguest Next, yeni nesil konsolumuzun ilk MMORPG&5i olacak. Bir MMORPG için muhteşem görünen grafikleri (Planetside 2 ile aynı grafik motorunu kullanıyor), karakterimizi istediğimiz kadar kişiselleştirebileceğimiz oyun yapısı, izlemesi oynaması muhteşem keyifli olacak dövüş yapısı, çözülmeyi bekleyen yüzlerce bulmacasıyla yeni neslin en çok beklenen oyunlarından biri oldu bile. Bu yazıyı okur okumaz yapacağınız ilk iş Everguest Next ile ilgili videoları izlemek olsun. Eminim siz de benim kadar heyecanlanacaksınız. 


Deep Down 

Capcom tarafından geliştirilen ve bu sene çıkması beklenen ücretsiz oyunlardan biri olan Deep Down. Zindanlardan zindana koşacağımız, ekipmanlarımızı dilediğimiz. 
gibi (Capcom buna çok güveniyor) geliştirebildiğimiz oyunda yeni neslin tüm imkânlarını kullanabileceğiz gibi görünüyor. 2094 New York'unda insanlık tarafından bulunan zaman makinesiyle geçmişe gittiğimiz ve ejdarhalarla savaşıp hazineler uğruna canımızı dişimize takacağımız oyun çıktığı zaman bayağı bir dikkat çekecek gibi görünüyor. 


Warframe 

Playstation 4'ün çıkış oyunlarından olan Warframe yaratıcı bilimkurgu öğeleriyle şimdiden PS4'ün en çok oynanan oyunlarından biri olmuş durumda. Özellikle 11 
görev içeren dolu içeriğiyle sıkılmadan saatler geçirebileceğiniz bir oyun. Metacritic notu 65'lerde gezinse de kesinlikle fırsat verilmesi gereken oyunlardan biri. 


Microsojt ( Xbox 360 - 
Xbox One) 

Microsoft, Sony kadar ücretsiz oyunlar üstünde durmasa da yakaladığı fırsatları tepmeyecek kadar da akıllı, Happy Wars 

ile F2P yapısını denemiş, çıktığı ilk 5 ayda da 2 milyon oyuncuya ulaşarak Microsoft çalışanlarını bile şaşırtmıştı. Happy Wars F2P'den öte pay to win yapısına dayalı bir oyun için eleştiriler alsa da Xbox'ın en çok oynanan ücretsiz oyunu. Happy Wars dışında Wargaming'in efsane oyunu World of Tanks ile anlaşan Microsoft büyük heyecan yaratsa da oyun çok uzun süredir beta sürecinden çıkamadığı için birçok kişinin hevesini de kursağında birakmış durumda, Ayrıca poker oyunu olan World Series of Poker: Full House Pro da ücretsiz olarak sunulmuş ve büyük başarılar yakalamış bir oyun. 


Her ne kadar bizim bahsettiğimiz F2P tipine uymasa da Xbox One'ın çıkışıyla Microsoft, gold üyeleri için her ay ücretsiz oyunlar sunuyor. Sleeping Dogs gibi efsaneleşmiş oyunu bile ücretsiz hediye eden firma, yeni nesil oyuncağını çıkardıktan 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sonra X360'a da üvey evlat muamelesi yapmadığı için bile takdiri hak ediyor. Gerçi Sony, bunu PS Plus ile uzun süredir yapıyor. 


Nintendo 

Nintendo şirketi oyunlarının ve firmasının kalitesini düşüreceğini düşündüğü için F2P oyunlarına karşı olduğunu açık açık belirtti. 
Sadece 3DS için Steel Driver'ı ücretsiz yapacak olan firma yaz ayından beri bu konuda bir gelişme gösteremedi ve oyunu hâlâ ücretli satmaya devam ediyor. 


Yazıda bolca belirttik ama bitirirken de belirtmekte fayda var. Özellikle Sony'nin F2P oyunlar için yaptığı çalışmalar F2P oyun seven bizleri tatmin edecek cinsten, Nintendo kesin karşı olduğunu belirtti. 
Microsoft ise F2P pastasından elinden geldiğince dilim almaya çalışacak. Konsol sistemine aykırı mı değil mi, ücretsiz oyunlar kaliteyi düşürür mü bu tartışmaları bir kenara bırakalım da salonumuzda F2P oyunları oynamanın rahatlığını, tadını yaşayalım. Kim bilebilir, belki bir gün dev ekranlarımızda League of Legends turnuvalarına bile katılabiliriz. 


arkOrbit, Seafight ve Drakensang Online oyunlarıyla Türkiye'de 
LA adını sıkça duyduğumuz 
Bigpoint Şirketinden Arslan Kıran ile yeni açtıkları ofislerinde keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Oyuncular için çok güzel gelişmelerin yaklaştığından bahseden 


Arslan Bey, yeni ofisle birlikte oyuncular için yerel etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti, 


Bigpoint firmasında, Asya Bölgesinden sorumlu bölge müdürüyüm. Bütün Asya'da pazar girişlerinden ve şu anda devam 

eden yayıncılık projelerinden sorumluyum. 
Şimdi de Türkiye ve Ortadoğu pazarından sorumluyum diyebilirim. Türkiye ofisinin başındayım. 


Bigpoint”te ilerleyen dönemlerde oyuncuları örneğin şu şekilde sürprizler bekliyor. Platform olarak daha çok tarayıcı tabanlı oyunlar tarafındayız ancak mobil tarafa da her şirket gibi yönelimlerimiz mevcut. Tarayıcı tabanlı oyunlar tarafında daha kaliteli projeler üretmek istiyoruz. 
Bu anlamda, Flash 3D gibi, Unity motoru gibi yeni teknolojiler ile ilgileniyoruz. 
Onun haricinde, isimleri çok sükse yaratabilecek birkaç projemiz daha var. 
Game of Thrones'un yanında, Türk oyun 


pazarında askeri moba shooter tarzı Merc Elite ve birkaç tane daha geliştirdiğimiz projelerimiz var. 


Bigpoint Türkiye pazarında eskiden beri yer alan bir şirket. Uzunca bir süre Türk oyun pazarında hem oyuncu sayısı olarak hem de gelirler bakımından ilk 5 arasında yer aldık. Türk oyun sektörüne bakış açımız son zamanlarda çok değişti çünkü yeni ofisimiz açıldı, Türkiye'ye yapılan yatırımlar arttı ve yeni iş birliktelikleriyle daha da güçlendik. 
Türkiye pazarı eski bir MMO pazarı olmak ile birikte, bir yandan da çok büyük bir potansiyele sahip. O yüzden biz de bu rekabetin daha da arttığı bir pazarda, daha fazla yatırım yapıp gücümüzü korumak ve güçlenmek istiyoruz. 


Game of Thrones Online, yaklaşık 1.5 
senedir HBO ile ortak olarak geliştirdiğimiz bir proje. Bu oyunu geliştirirken HBO'nun 
kaynaklarından yararlanıyoruz ve 2014 
ortalarında yayına girmesini hedefliyoruz ama dileğimiz bu süreyi elimizden geldiğince kısaltmak. Oyunun temel 
özelliği gerçek zamanlı strateji olmasıdır. 3 
boyutlu olarak geliştirdiğimiz oyunumuz Game of Thrones kitabında ve dizisinde 


yer alan içeriğe tamamen bağlı kalınarak geliştirildi. Oyunda politika, yani strateji çok önemli bir yere sahip ve dizideki gibi kanlı savaşlar ön plana çıkıyor. Yine dizideki gibi bütün krallıklar oyun içinde de yer alacak, bunlar istediğinizi seçebileceksiniz. 
Yani oyunu özel kılan 4 temel unsur oyunun ana şablonunu oluşturuyor. Bu oyunumuzda diğer oyunlarımız gibi tarayıcı tabanlı olup, indirme gerektirmeyecek, 

Biz şuna inanıyoruz, şu ana kadar Game 

of Thrones'un farklı versiyonları çıktı 

ama bunlar sadece dizinin isminden yararlanmışlar. Biz oyunu dizideki özelliklere bağlı kalarak sıfırdan tamamen bağımsız bir şekilde geliştirdik. 


Türkiye tarafında şu anda işe alımları bitirdik, bu tarafta yardımcı olabilecek elemanlarımız burada, bir yandan Almanya tarafında da Türkiye'den sorumlu insanlar var. İşe alımlar daha çok Türkiye ofisinin büyümesiyle doğru orantılı olarak devam edebilir. Yeni oyunlar geldikçe ve Merc Elite ve Game of Thrones'un başarısına göre daha fazla işe alım tabii ki olacak. 

Bir şekilde Türkiye'de daha da büyümek istiyoruz. Almanya'dan yönetmek yerine Türkiye'nin genel bir ofis olmasını istiyoruz. 


Merc Elite halen geliştirilmekte olan bir 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oyundur. Şu an hala açık betada olan Merc Elite birçok farklı özelliği ile piyasadaki diğer MOBA türü oyunlardan kolayca sıyrılıyor. Merc Elite'ın en önemli özelliği askeri shooter tarzında yatıyor. Bizim 

bu oyunu geliştirirken esas aldığımız 

belli başlı oyunlar var, bunları oynarken farkedebiliyorusunuz. Öncellikle World 

of Tanks oyununun gerek oyun içi 

eşya satın alma sistemi olsun gerekse kendinizi geliştirmek olsun bize ilham verdiler. Oynanış bakımından da League of Legends'ı örnek aldığımızı söylebiliriz Biraz da cross-fire sentezi diyebilir. Tabii oyunun ana özelliklerinde birisi tarayıcı tabanlı olmasından kaynaklanıyor. Unity 3D motoru kullanan rakiplerine göre maçlar daha kısa sürüyor. Bu, yaklaşık olarak 15-20 dakika uzunluğunda oluyor. Oyunumuz 5'e 5 takımlar halinde oynanıyor ve ilerde değişik oyun modları da oyuncularımızı bekliyor olacak. Bu ay içerisinde tam sürümü çıkmış olacak. 


Türkiye'de şu anda en çok ilgi gören oyunlarımız Seafight ve DarkOrbit diyebiliriz. Bu oyunlar Türkiye'de belli bir kesim tarafından biliniyor ve özellikle Seafight oyununun Karadeniz bölgesinde 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yoğun bir oyuncu kitlesi bulunuyor. Bunun en önemli etkeninin Seafight oyununun deniz savaşı türünde olması diyebiliriz. 


E-spor bizim için de kesinlikle çok önemli ve Türkiye'de hızla gelişen bir olay. Bizim tarafımızda, yani Bigpoint ekibinde de E-spor tarafında deneyimli arkadaşlar var ve şuanda bile profosyonel takımlarla iletişimde olan arkadaşlar mevcut, Drakensang'la yerel turnuva modunda başlayarak Merc Elite ile E-spor tarafına girmek istiyoruz. 


Türkiye ofisini açtığımız için Türk oyunculara daha iyi hizmetler sunmak istiyoruz. Bu anlamda gerek müşteri desteği gerekse yerel etkinlikler konularında değişik planlarımız var. Türkiye için yerel turnuvalardan tutun, oyunlar 

için olabilecek Türkiye'ye has konseptler geliştirmek istiyoruz ve bu daha önce burada bir ofisimiz olmadığı için söz konusu değildi. Yani Türk oyuncusuna 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YAKINDA GAME OF 
THRONES ONLİNE 

VE MERC ELITE 

GİBİ YAPIMLARI DA 
BIGPOINT'DE GÖRECEĞİZ 


yönelik özellikler sunamıyorduk ama şimdi bu etkinlikleri geliştirmeyi planlıyoruz. Hem şu anki oyuncular için, hem de gelecek zamanlarda yeni gelen oyunlarla birlikte bize gelecek oyuncular için daha iyi bir yerel servis sunmayı hedefliyoruz. 


Bizimle röportaj yaptığınız için çok teşekkür ederiz, Tekrar görüşmek üzere. - Melis Ayöztürk 


a 21 


TOM, Türk oyun sektörünün dünyaya açılmasında önemli rol oynayan, oyun geliştiricileri için Türkiye'deki ilk ve tek ön kuluçka merkezi olma özelliği taşıyan bir merkez. Geliştirici olmak, oyun sektöründe çalışmak gibi hayalleriniz varsa ülkemizde bulunan oyun geliştiricilerini bir araya toplayıp onlara danışmanlık, finans ve markalaşma gibi hizmetler sağlayan ATOM'dan Elif Hanım ile yaptığımız keyifli röportajımızı okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. 


Öncelikle okuyucularımıza kendinizden, ATOM'dan ve buradaki görevinizden bahseder misiniz? 


Merhaba, ben Elif Buğdaycıoğlu. Oyun tasarımcısıyım. Zibumi Oyun Geliştirme Stüdyosu'nun kurucu ortaklarından biriyim. 
Altı yıldır oyun tasarımı ile uğraşıyorum ve 
geliştirme süreçlerinde yer alıyorum. 2008 
yılında ODTÜ Teknokent'te kurulan ATOM, yani Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi'ne giren ilk grup geliştiricilerden de biriyim. Geçtiğimiz Eylül ayında sevgili Emek Kepenek'in görev değiştirmesinin ardından, bir nevi hayatın döngüsünü tamamlamak amacıyla ATOM'un program yönetimi görevini üstlendim. Halen merkezin yönetimi görevimi sürdürüyorum. 


ATOM olarak kapınız sadece geliştiricilere mi açık yoksa oyun sektörüyle ilgili diğer girişimlerde sizin için önemli mi? (Oyun analistliği, danışmanlık hizmeti vb.) 


ATOM, oyun geliştirme ve animasyon teknolojilerine alanlarında çalışmalar yapan veya projesi olan arkadaşlarımıza açık. Yani merkezde yer alan tüm katılımcılarımızın geliştirici olması şart. ATOM geliştirici odağı olan bir ön kuluçka merkezi; ancak bu demek değildir ki oyun sektörünün diğer alanlarını tamamen dışarıda bırakıp ilişkimizi kesiyoruz. Tam tersine, oyun geliştirme alanında çalışmalar sürdürürken diğer alanlarda faaliyet gösteren oyun sektörü temsilcileriyle de aktif iletişimde kalmayı öncelikli buluyoruz. Bu yıl ATOM katılımcılarının faydalanabileceği desteklerin yanı sıra, tüm oyun sektörüne yönelik de bilgi aktarımı amaçlı etkinlikler yapmayı planladık. Bu şekilde de destek yelpazemizi genişletiyoruz. 


Global Game Jam, sayenizde 2009'dan beri ülkemizde de düzenlenmeye başlayan bir etkinlik. Türkiye'de bu etkinlik nasıl geçiyor? Katılımlar sizce yeterli düzeyde mi? 


Global Game Jam'in her yıl daha da yoğun bir talep görüyor olması, daha çok merkezde gerçekleştiriyor olması hepimiz adına çok sevindirici bir durum. Türkiye'de gerçekten de önemli bir geliştirme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. GGJ/ etkinliği bu potansiyelin açığa çıkabilmesi için en önemli fırsatlardan biri. Bu yıl GG/J'de Türkiye'den toplam kayıtlı geliştirici 380'nin üzerindeydi ve bu gerçekten etkileyici bir sayı. Ancak nicelik kadar niteliği de göz ardı etmeden geliştiricilerimizin kendini geliştir- 


mesini sağlamalıyız. Katılımların düzeyinin bu yıl da çok şaşırtıcı ve etkileyici olduğunu düşünüyorum. Umarım farklı oyun maratonu etkinlikleri yaparak da yıl boyunca oyun geliştiricilerin yaratıcılıklarını sınırsızlaştırmasını ve oyun geliştirme kültürünü zenginleştirmesini sağlayacağız. 


Bu yıla Pop to Save isimli bıcır bicir bir İOS oyunuyla başladınız? Oyundan beklentileriniz nelerdir ve senenin kalan kısmı sizce nasıl geçecek? ATOM için aktiş bir yıl olacak diyebilir miyiz? 


Son aylarda ekiplerimizden çıkan oyunlar bizi çok sevindirdi. 2013'ün son çeyreğinde Beevolution, Robonomy, Darklings, Milyoner Bilgi Yarışması oyunlarını çıkaran ekiplerimizin heyecanına ortak olduk. PopTo Save oyunu da 2014'e hızlı ve keyifli bir giriş yapmamızın en büyük nedenlerinden biri. 
Oyunların hem yurt içinden hem yurt dışındanaldığı geri dönüşler, ekiplerimizi de bizleri de elbette motive ediyor. Bir yandan da Türkiye'de oyun geliştirmeyle uğraşan stüdyoların giderek daha kaliteli, daha özgün ve daha da sesini duyurabilen işler çıkarıyor olması çok sevindirici. ATOM, bu yıla hızlı girdi ve hedefimiz dolu dolu bir yıl geçirerek keyifli deneyim sunan oyunların çıkmasını sağlamak. ATOM ekiplerimizin de bu konuda şimdiden sabırsızlandığını söyleyebilirim. Henüz duyurmadık, ama bizleri çok heyecanlandıran projeler yolda. 


Türkiye'de oyun sektörü sizce ne 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durumda? Daha iyi olması için geliştiricilere ve oyunculara düşen görevler nelerdir? 


Türkiye'de oyun sektörünün bir yandan en keyifli, bir yandan da en zorlu sürecinde olduğumuzu düşünüyorum. Oyun geliştirmeye ilgi duyan ve bu konuda adımlar atan arkadaşlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Burada önemli olan, geliştirici arkadaşlarımızın iletişim kurmaya önem vermeleri bence. Yeşeren bir yerel geliştirme sektörü var, Bu sektö Taleworlds gibi, Pixofun gibi çok önemli öncüleri var. Bu öncülere artık daha küçük ölçekli bağımsız geliştiriciler de ekleniyor. Her geliştiricinin kendi oyunu dışında bir görev yüklenmesini savunmuyorum, ancak sektördeki geliştiriciler olarak birbirimizle iletişimde kalmanın hepimize çok faydası olduğunu düşünüyorum. Facebook'ta Game Developers © Turkey grubu bu konuda etkin bir iletişim örneği oldu, Benzer şekilde, ATOM olarak bu yıl geliştiricilerle sadece oyun geliştirme etkinliklerinde değil, sosyal etkinliklerde de bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. 


Daha iyi olmak, deneyimden geçen bir yol. 
Dolayısıyla geliştiricilere her zaman önerdiğimiz üç anahtar özelliği burada da tekrar önermek isterim: Cesur ol, Paylaş, Geliştir! 
Hayallerimiz büyük olmalı, ancak en büyük hayalden başlamak ne kadar gerçekçi olur bilemiyorum. Geliştirici arkadaşlara tavsiyem hiçbir oyunu küçük görmeden, adım adım ilerlemek. Yaratıcılığımız sınır tanımıyor, platform tanımıyor, tür tanımıyor. 
Zorlandığınız, ilerleyemediğiniz, maliyet veya işgücü olarak altından kalkamadığınız ölçekteki bir oyunu geliştirmeye çalışmak, hayallere koşmak değil de hayallere giden yoldan sapmaktır bence, Tim Schafer'ın keyifli bir konuşmasında da dediği gibi, bazen devekuşunuzu öldürmeniz gerekir. :) 


Ücretsiz oynanabilen oyunlara ve bu pazara bakış açınız nasıl? Sizce bu hızla bÜYÜME Ye devam edecek mi yoksa yerini yeni modellere mi bırakacak? 


Oyunların parasallaştırma modelleri döneme, platforma, genel tüketim alışkanlıklarına ve hatta bilişim sektörünün ne yöne gitmek istediğine göre belli dönemlerde hep şekil değiştirir. Ben ücretsiz oynanabilen oyun modelinin oyuncu talebinden değil, sektör tercihinden bu ölçeğe ulaştığını düşünüyorum. Bu bir döngü ve bence her döngü gibi bu modelin de başka bir modele meşaleyi devrettiğini göreceğiz. 
Sektörde hiçbir zaman tüm oyunlar aynı 


modeli kullanmaz, şimdi de kullanmıyor. 
Oyuncu profilleri, platform özellikleri ve en önemlisi de sektör yönlendirmeleri çeşitlilil gösteriyor. Şahsen bu modelin belli tür oyuna ve oyuncuya uygun olduğunu düşünüyorum. Geliştiricilerin kendi oyuncularını iyi tanımaları gerekiyor. Çünkü ücretsiz oynanabilen bir model her oyuna veya her oyuncuya hitap etmiyor. 


Bir diğer önemli özellik de “ücretsiz oynanabilen” tarifinin genişliği. Her ne kadar sektörde yaygın şekilde işe yaradığını düşünsek de, insan psikolojisini göz ardı etmemek gerekir. Ücretsiz oynuyorsun diye hitap ettiğiniz oyuncu, eğer bu konuda samimi değilseniz, şimdi sesini çıkarmasa da gün gelip kitlesel olarak”iyi ama aslında oynayamıyorum” diyebilir. Ama sektör genellikle bu isyana varmadan model değiştirir. Bahsettiğim şey küçük bir oyuncu kitlesi değil, ana akım oyuncu kitlesi, Belki yeni modellerde de ücretsiz oynanabilen model temeli kullanılacaktır, ancak modeller her zaman değişecek her zaman gelişecektir. 


Son olarak oyun geliştiricisi olmak, oyun sektöründe bulunmak isteyen genç okurlarımıza ne gibi tavsiyeleriniz olacak? 


Oyun geliştirmek belki de uğraşabileceğiniz en keyifli işlerden biri. Bu konuda ilginiz varsa benim tavsiyem hemen başlamak. 
Genellikle başlamak isteyen arkadaşlarda gördüğümüz ortak sorun, nereden başlayacaklarını bilememeleri. İnternette pek çok geliştirici pek çok bilgi paylaşıyor. Açın okuyun mutlaka ve bilin ki oyun geliştirme sadece teorisini okumakla değil, kesinlikle oyun geliştirmekle öğrenilecek bir iştir. 


Bir diğer tavsiyem ise cesur olmaları ve fikirlerini paylaşmaları yönünde. Oyun geliştiren kişilerle konuşun, iletişim kurun, sorular sorun. Arkadaşlarınıza ve diğer geliştiricilere fikirlerinizi anlatın, aldığınız yorumlarla çıkış noktanızı daha da zenginleştirin. 


Daha önce hiç oyun geliştirmediyseniz, “bunu geliştirmekte ne var canım”diyeceğiniz bir oyunu seçin ve geliştirin. Yapamazsınız anlamında demiyorum, ancak daha önce içinde bulunmadığınız bir sürece girerken küçük olarak tanımladığınız bir ölçekte bunun nasıl bir süreç olduğunu görün. Her nedurumda olursa olsun, ilk oyununuz olarak AAA geliştirmeye çalışmayın. AAA oyunların büyük ekipler ve maliyetlerle yapılmasının nedenleri var 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ve siz bu nedenleri gözardı ederek çok yorucu, ilerlemesi neredeyse imkânsız olan bir duruma sokuyorsunuz kendinizi. Her iş böyledir. Deneyim yaptıkça kazanılır ve siz seviye atladıkça geliştirdiğiniz oyunlar da seviye atlar. 


Son olarak da, oyun geliştirmek istiyorsanız kendinizi vakit kaybetmeden geliştirmeye başlayın ve ATOM'a başvurun. ;) 


Global Game Jam etkinliğinin olduğu günlerdeki yoğunluğuna rağmen Free2Play'i kırmayan ve sorularımıza içtenlikle cevap veren Elif Hanım'a teşekkür ederiz. 
Umuyoruz ki bu röportaj geliştirici olmak, kıyısından köşesinden oyun sektöründe bulunmak isteyen arkadaşlarımıza ışık tutar, ATOM ekibine de yeni projelerinde başarılar diliyoruz. Bu sene çok ses getirecekleri, hızla tanınmaya devam edecekleri kesin. 

- Selim Özkil 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cak sonunda tanıtımı düzenlenen ve eğlence platformu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 


Digiturk- GameMax projesinin başında bulunan Digiturk İş Geliştirme ve Proje Yönetimi Müdürü Güran Nakiboğlu ile teknolojinin değişen dünyasında Digiturk'ün nasıl ilerleyeceği konusu üzerine keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 


Merhabalar, öncellikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz? 


Ben, Güran Nakıboğlu, Digiturk'te iş geliştirme ve proje yönetiminin başındayım. Oyun platformu olarak adlandırdığımız bu proje- 

nin de yöneticiliğini yapıyorum. 


Biz Digiturk'ü televizyon dünyasındaki işleriyle tanıdık. Oyun sektörüne girmeye nasıl karar verdiğinizi öğrenebilir miyiz? 

Digiturk bir “Pay Tv” operatörü. Bu iş kapsamında içerikler ya dışarıdan alınır, ya da üretilir, paketlenir ve satılır. Biz Pay Tv operatö- 


ründen, bir eğlence operatörüne dönüşmeye karar verdik. Bir süredir de bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Dört ekran stratejimiz. 
bunu destekleyen işlerden biri, Her yerde ve her zaman bu içeriğe ulaşabileceğiniz, "dilediğin zaman dilediğin yerde” servislerimizi lanse ettik. Paralelinde "Karaoke" servisimiz. 
gibi insanlara TV dışındaki eğlence dünyasına yönlendiren bir yapıyı kurgulamaya başladık. “izle” kavramının dışında eğlencenin çeşitli kollarına yönelik servisler üretiyoruz. 
Bu sebeple çok büyük bir sektör olan oyun sektöründe de yer almak istedik. 


Biroz yeni oyun platformunuzdan bahsedebilir misiniz? 

“GameMax” platformumuz bir şemsiye yapısına sahip. Oyunları kendi altında barındırıyor ve oyunlara bu platform üzerinden linklerle ulaşıyorsunuz. Oyunların birçoğu istemci bazlı oyunlar. Platformdan oyunu indirdikten sonra bilgisayarınızdaki istemciden oynamaya devam ediyorsunuz. Oyun firmalarıyla birlikte kurduğumuz ortaklıkla, oyun sektörüne girmenin en doğru strateji olduğuna karar verdik. Çünkü oyun sektörü ciddi tecrübe gerektiriyor. Konudan iyi anlamak ve doğru oyunu seçmek durumundasınız. 
Biz de bu işe doğru ortaklıklarla başlayalım 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istedik. Şu anda GameMax platformunun altında ortağı olduğumuz veya anlaşma yaptığımız oyunların tanıtımını yapıyoruz. 
Oyunlar sadece bu platformun üzerinden değil, başka yerden de oynanabilir olacak. 
Ama bu oyunların Türkiye çapındaki tüm tanıtım faaliyetleri, internet, yazılı medya, televizyon ya da bilinen bütün mecralarda bizim üzerimizden yapılacak. 


Platformunuzda hangi oyunlara yer vermeyi düşünüyorsunuz? Oyunlarınızı nasi seçtiniz? 

Şu anda free2play-mmo tarzı oyunların daha doğru oyunlar olduğunu düşünüyoruz. Bu sektörde pazar sürekli gelişiyor. Giriş bariyeri olmadan oynamaya başlamak, sonra da devam etmek güzel işleyen bir kurgu. Biz 

bu sektörün içerisindeki en çok oynanan oyunlara yatırım yapmaya karar verdik. 
Araştırmalar “first person shooter” ve "roleplaying" oyunların Türkiye'de en çok sevilen iki ana kurgu olduklarını gösteriyor. Biz de bu oyunlardan doğru olanları seçmeye karar verdik, çünkü en çok kitleye ulaşabileceğimiz oyunlar bunlardı. O yüzden şu andaki oyun seçimi daha ziyade oyuncuların bizi yönlendirdiği tarz üzerine kurulu, Onlar en çok nelerden hoşlanıyorlarsa biz de onların üzerine ilerliyoruz. Önümüzdeki dönemde oyunları geliştirirken bizim içeriklerimize paralel olan spor, televizyon filmi ya da dizilerin oyunları gibi işlere girebiliriz. 


Bu yil sonuna kadar platformunuzda kaç oyun olabileceğini ön görüyorsu- 


İlk aşamada odağımızı fazla kaydırmamak için üç oyunla başlıyoruz. Ama şu anda görüşmelerimizi sürdürdüğümüz pek çok oyun firması var. İyi oyunu bulduğumuz ve doğru anlaşmayı yaptığımız herkesle ilerleyebilir durumdayız. Yıl sonuna kadar oyun sayısının artacağını söyleyebilirim. 


Kullanıcılarınıza ödeme kolaylığı konusunda ne gibi avantajlar sağlamayı planlıyorsunuz? 

Başlangıçta özel kampanyalar düşünmüyoruz. Sadece Digiturk üyelerine değil,tüm Türkiye'deki oyunculara ulaşmaya çalışiyoruz. O yüzden bizim üyelerimizin bir ayrıcalığı ya da bir dezavantajı söz konusu olmayacak. Önümüzdeki dönemde Digiturk'ün paketleri ve oyun içerisindeki konularla çapraz kurgular yapabiliriz. 


Peki, kullanıcılar bu oyunlara sahip oldukları Digiturk üzerinden erişebilecekler mi? 

Bu oyunlar midcore ve hardcore tabir edilen türde oyunlar. Bu nedenle, çok güçlü bir işlem kapasitesine ihtiyaç duyuyor. Ne yazık ki uydu alıcıları o kadar yüksek bir işlem kapasitesine sahip değil. Ama artık yeni bir dönem başladı ve “Cloud Gaming'e doğru bir yönelme var. Biz de bu cloud gaming dünyasını çok yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bu sektörde daha net gelişmeler oldukça cloud gaming ile ilgili doğru adımlar atmayı planlıyoruz. Biz de o zamana kadar bizim kutularımızın yetebileceği kadarını göstermeye çalışıyoruz. 
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Yeni interaktif oyununuz olan Karaoke'yi biz çok beğendik, GameMax'de de Digiturk kutusu üzerinden oynanabilen interaktif oyunlara yer verecek misiniz? 

Digiturk kutusu üzerinde oyun oynanabilmesi GameMax projemiz dâhilinde düşündüğümüz önemli bir başka servis. Bu konuda da çalışıyoruz, yakın zamanda kutular üzerinden de oynanabilecek oyunları sunmayı planlıyoruz. 


Şu aralar çeşitli internet paketlerini görüyoruz? Oyuncularınıza bu pokekler üzerinden avantaj sağlamayı düşünÜYOr MUSUNUZ? 

Şu aşamada bu yönde bir planlama söz konusu değil. Ama önümüzdeki dönemde muhtemelen bu kapsamda paketler geliştirmeyi düşünebiliriz. Şu an için bütün oyunculara aynı seviyede yaklaşmayı düşünüyoruz. 


Digitürk'ün futbol ve sinema paketi gibi farklı kitlelere hitap eden paketleri olduğunu biliyoruz. Bu paketler gibi oyuncular için avantaj sağlayacak poketler olacak mı? 

Mevcut oyunlarla tanıtımı yaptıktan sonra hem platformun performansını hem dene büyüklükte bir oyun kitlesine hitap edebildiğimizi daha somut şekilde değerlendirebileceğiz. Sonrasında yapacağımız kurgunun daha verimli olacağına ve rayına oturacağına inanıyoruz. O yüzden başlangıçta böyle bir kampanya ile başlamaktansa, önümüzü görüp daha verimli bir kampanya ile ilerlemeyi tercih ederiz. 


GameMax oyun portalına Digiturk'ün bütün sayfalarından ulaşabileceksiniz. Digiturk gibi güçlü bir markanın sektöre atılması umarız. 
güzel gelişmeleri de peşinde getirir. Kendilerine hoş geldin diyor ve oyunlarına bol şanslar diliyoruz. - Melis Ayöztürk 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yunlarından vazgeçemeyen bizler 
9 İN için günümüzde artık her türlü 
4 online oyuna kolayca ulaşabiliyoruz. 
Artık eskiden olduğu gibi oyunları indirmek için de uzun bekleme süreleri gerekmiyor. 
Bu yüzden artık her türlü çevrimiçi oyunu kolaylıkla tüketebiliyoruz. Oyun seçerken de grafikleri ve hikâyesine önem veriyoruz. Sizlere anlatacağım bu oyununun diğer fantastik MMORPG'lerden birçok farklı özelliği bulunuyor. 
Düşmanlarla savaşırken sadece tek kahraman siz olmuyorsunuz, yanınızda sizinle birlikte eğitip, yeteneklerini geliştirebileceğiniz bir ejderhanız bulunuyor. Runes of Magic'i geliştiren Runewaker Entertaintment'ın yeni oyunu olan Dragon's Prophet için Infemum Productions ile birlikte çok güzel işler yaptığını söyleyebilirim. 
Infernium ismini kısaca hatırlayacak olursak, hâlâ herkesin severek oynadığı Brick Force oyunun dağıtıcılarından biridir. 


Kapalı betasında bile yoğun ilgi gören Dragon's Prophet Haziran 2013 tarihinde açık betasına başladı. Dragon's Prophet'in Türkiye içinde yerelleştirilmesi henüz yapılmadı, yani oyunu şuan da Türkçe oynama gibi seçeneğimiz. 
bulunmuyor, buna rağmen oyunda birçok Türk klanı bulunuyor. 


Dragon's Prophet fanstastik MMORPG öğelerini barındırdığı gibi aynı zamanda oyuncuların istekleri doğrultusunda gelişen bir evrene 

sahip rol yapma oyunudur. Diğer rol yapma oyunlarından farkı ise oyun içinde karşılaştığınız yaratıklarla ve düşmanlarla tek başınıza dövüşmek zorunda olmamanızdır. Yumurtadan itibaren yanınızda sizinle birlikte gelişen bir ejderhanın bulunmasıdır. 


Hikâyemiz ejderhalarla, insanların bir arada yaşadığı bir dönemi konu alıyor. Bu oyunun hikâyesinin oyuncu tarafından özelleştirilebilen bir yapıya sahip olduğunu söylemiştik. Peki, 

“bu nasıl oluyor" derseniz, kendine has olan Cross Server sistemini en gelişmiş biçimde kullanmasından kaynaklanıyor. Dragon“ Prophet 


zengin dövüş sistemi, karakter gelişimi ve 


geniş çaplı cross server Frontier PvP sistemi ile free2play oyunlar arasında en üst sıralarda yerini alıyor. Oyuna başladığınız andan itibaren oyunla bütünleşmenizi sağlayan müzikleri sizleri yavaş yavaş oyuna adapte ediyor. 

Oyuna başlarken şu anda 5 farklı farklı sunucudan birini seçmeniz gerekiyor, sunucu secimi yaptıktan sonra sizden ikinci şifre belirlemenizi istiyor, bu da oyunun kullanıcı güvenliğine verdiği önemi gösteriyor. Şifreyi belirledikten sonra detaylı karakter yaratma ekranına giriş yapabiliyorsunuz. Benim de en çok vakit kaybettiğim ekran, karakter yaratma ekranı olduğu için aslında oyunun bu kadar detaylı bir karakter yaratma ekranı olduğunu gördüğümde “gene yandık” dedim. 

Oyunda seçebileceğiniz 4 farklı sınıf bulunuyor. 
Bunlar; Guardian, Ranger, Oracle ve Sorcerer olarak adlandırılıyor. 
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Guardianlar, genelde savaşçı olarak bildiğimiz. 
ağır silahlı ve ağır zırhlılar. Tek el veya çift 

el ile kullanabilen kılıçlarla düşmanı yakın mesafeden öldürebilirler. Tek el kılıç avantajı ise aynı zamanda kalkan kullanabilmenizdir. 
Ranger sınıfı, uzak hedefleri vuran okçu sınıfıdır. Savaş alanında iyi bir yer buldukları zaman ona yaklaşmanız zordur. Oracle sınıfı yeteneklerini ejder disiplinlerinden almışkâhin sınıfıdır. Bu sınıf hafif zırlar giyer ve silah olarak mistik tılsımlar kullanırlar. Sorcerer sınıfı ise elementlerin gücünü kullanarak düşmanlarına ölümü sunarlar, Onların gerçek silahı ise düşmana karşı kullandıkları atak sihirleridir. 


Hangi karakteri seçerseniz seçin, seviyenize göre bir ejderha sizleri bekliyor olacak. Onunla birlikte gelişmek hem düşmanlarınızı daha kolay yenmenizi kolaylaştıracak, hem de ejderhanız sizlere artı özellikler katıyor olacaktır. 


Karakter seçtikten sonra sizi oyunun hikâyesinin anlatıldığı bir"eğitim bölümü'ne götürüyor. Bu bölümü oynarken hem tuşları öğreniyorsunuz hem de oyunun hikâyesine başlamış. 
oluyorsunuz. Oyunun en güzel özelliklerinden birisi tek başınıza yapabileceğiniz çeşitli görevlerin olması çünkü yanınızda bir ejderhanız var ve sizinle beraber savaşıyor. Seviyeniz arttıkça ejderhanızın karakter özelliklerinde artışlar oluyor. 


Auratia evreninde 6 farklı ejderha türü var ama 300'e yakın keşfedilmeyi bekleyen ejderha var. 
Sizinle beraber savaşacak olan ejderhaların, 

4 farklı saldırı şekli olabiliyor. Ejderhalarınızı 
karakterinizin özelliklerinden ayrı geliştirdiğiniz için hiçbir ejderha özellikleri bakımından diğerinin aynısı olmuyor. Bu da demek oluyor ki istediğiniz kadar farklı kombinasyonlarda farklı özellikleri olan ejderhalar yaratabilirsiniz. 


Bu oyunda sıkılmadan yapabileceğiniz çeşitli görevler dışında mesleklerde var ve her mesleğin size kazandırdığı farklı özelliklerde olabiliyor. 

Bu meslekler; demirci, kimyager, tamirci, zırh ustası, aşçı ve marangoz. Bu arada oyunun her neresinde olursanız olun çantanızda bulunan eşyanıza artı özellik basabiliyorsunuz. Bunun 

için demirciye gitmenize gerek yok ama eşyanızı geliştirdiğiniz zaman, eşyanızın üstünde artı 

kaç olduğu maalesef yazmıyor. Eşyalarınızın özelliklerini arttırırken korkmanıza gerek yok çünkü eşyanıza artı basması başarısız olduğu Zaman eşyanız tamamen kaybolmuyor, sadece dayanıklılığı azalıyor. 


Oyunun en önemli özelliklerinden biri de klan savaşları, bir klana girdiğinizde farklı savaşlar sizleri bekliyor. Oyunda görevlerin dışında “Frontier"diye isimlendirilen özel bölgeler bulunuyor. Frontier sistemi 3 ana özelliği içeriyor. 
Citadel sistemi; adaya saldırmak ve korumak 

için yani bir kaleyi ele geçirmek için yapılır. 
Highlord Sisteminde ise adayı yönetmek ve bakımını yapmak sizin ve kaleyi alan klanın sorumluluğunda oluyor. Housing sisteminde 

ise kendinize bir ev alabiliyorsunuz. Ev almanın en iyi yanı da oyunda cross server sistemi olduğu için arkadaşlarınızla aynı ev alanında buluşabiliyor olmanız. Arkadaşlarınızı eve 

davet edip onlarla bir bardak kahve içmeye ne dersiniz? 


Evalmanın ilk koşullarından birisi ise çok paranızın olması ve seviyenizin en az otuz olmasıdır. Ayrıca evinizin olmasının diğer bir iyi yanı ise kendi crafting alanınızın olması, yani artık mesleğinizi evde yapabiliceksiniz. 


Bu”frontier”ler bu gizemli evrende ki yüzen adaların üstünde bulunuyor. Evlerinizi de bu bölgelerden alabiliyorsunuz. Bu uçan adalarda her klanın kendine ait kalesi var ve bu kaleler 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için savaşacaklar. Tabii eğer kendinize bir ittifak bulursanız klanlarınızı birleştirip orada yer alan kaleyi beraber düşmana karşı koruyabiliyorsunuz ve orada kendinize ait bir kasaba bile kurabiliyorsunuz. Bir kale ele geçirildiği zaman 

O uçan adadaki bütün kaynaklar kale sahibinin oluyor. 


Bu oyunun özellikleri ve geliştirilmesi hâlâ devam ediyor en kısa zaman da Türkçe olmasını bekleyerek şimdiden denemenizi tavsiye ediyorum. Kendi evinizi, kasabanızı, hatta kendi kalenizi kurmak için daha ne bekliyorsunuz? 


- Melis Ayöztürk 


POPÜLER EŞYALAR 


Oyunda size eşlik eden bir ejderha varken tabii ki eşyalar da buna özgü olacak. 
En değerli eşyalar olarak ejderha yumurtalarını söyleyebiliriz. Eşyaları 7 farklı ödeme sistemiyle satın almanız mümkün. 
Bunları altınla alabileceğiniz ve oyun için yaptığınız görevlerle alabileceğiniz eşyalar olarak sınıflandırabiliriz. Genelde eşyaların tek satılmasının yanı sıra özel paketler halinde alınması daha avantajlı oluyor. 


Egg of İnfernal Devourer: Ender 
bulunan ejderhalardan bir tanesi oyunun 9 
marketinden satın alınabiliyor. 


BG Geliştirme: Runewaker 
Bi Dağıtım: infemum 

B Tür; Fantastik MMORPG BDWeb:www.dragonspropheteurope.com/en/ 
Bsistem Gereksinimleri: İşlemci CPU Core 2 
Duo 2,4 Ghz / Ekran Kartı Nvidia 8600 GT / Boşalan 20 
GB / İşletim Sistemi Windows Vista, 7 & 8 


27) 


DUNTE 


EFsAnEsİ YENİ 


ncelikle merhaba sevgili 
FreezPlay okuyucuları, geçmişze sır gibi büyüyen ünün içerisindeyken, artık bu büyümeye tarih şahit oluyor. 
Bahsedeceğim oyun doksanlı yılların son yarısında dünyaya geldi ve Türkiye'deki oyun piyasasının Espor macerasına dâhil olmasını sağladı. Özellikle internet kafelerin doksanlı yıllarda meşhur olmasını bu oyuna borçluyuz ve yine © yıllarda düzenlenen turnuvalar ise günümüze örnek teşkil etti. Evet, bahsettiğim oyun Counter-Strike. 


Herkesin diline CS olarak kazınmış olan bu oyunun tanınma süreci aslına bakarsanız epey maceralı olmuştu çünkü bazı çevreler oyunun Türkiye'de ne olacağını bilemiyordu. 1.5 versiyonundan sonra internet sunucularında birçok kişi tarafından sunucusu açılmış ve halihazırda milyonlarca insan tarafından oynanır haldeydi. Son geliştirme 1.6'nın ardından 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internet oyuncuları yine kişisel oyun sunucularında bu oyunu oynamaya devam ediyorlardı. Espor Türkiye'de gerçek bir sektör olmuş ve ardından Türkiye'de düzenlenen kişisel turnuvaların sonucunda Avrupa'da derece bile alınmıştı. 
Daha sonraki yıllarda kaybolan bir Counter-Strike gördük. Espor kulüpleri dışında pek oynanan bir oyun olmadığını gözlemlemeye başladık. Türkiye'nin gelişen oyun pazarı ile birlikte bir anda birçok MMOFPS oyun pazara dâhil olmaya başladı ve CS sanki bir anda sır oldu gitti. 
Yine de devam eden bir çevresi oldu ve oyuncular kişisel sunucularda oynamaya (hile ve hack'in kol gezdiği bir ortam) devam ettiler. 


Ardından CSO çıkageldi. Nexon ve Valve'in iş birliği ile hem Espor'a hem de MMOFPS ortamına kocaman bir adım atılmış oldu. Şimdi gelin bu yeniden doğuşa birlikte tanıklık edelim. 


Kendi Maceralarım... 

MMOFPS türünde bir oyun oynayacağımdan önden epeyce bir hazırlık yapmam gerekti. Klavye, mouse ayarlarını profesyonel FPS oyuncuları az çok bilirler ki epeyce önemli bir ayrıntıdır bu. Neyse efendim, oldukça kısa bir süre içinde oyunu indirip kurdum. Nexon firması kayıt için oldukça kolay bir arayüz oluşturmuş hepimiz için. Hazırlıkları tamamladıktan sonra oyuna adım atmış bulundum... Giriş yaptıktan sonra verdiğim 

ilk tepki “ özlemişim" oldu. Oyunun web haberleri ve sosyal medya haberlerinden takip ettiğim kadarıyla da zombi ve klasik modlarını epey merak etmiştim. 
Eh malum, şimdi yılların getirdiği bi, klasikleşme var acaba oynarken gözüme nasıl görünecek, ne yapacağım diye kara kara düşünüyor insan, Alışmamışta durmuyor arkadaşlar, ön yargılarla başladım diyebilirim ancak ilk zombi modunda beklenenin aksine gelişmiş grafikler ve diğer MMOFPS'lere nazaran daha başarılı, “zombiye benzeyen zombiler” görünce kendimi kaptırmışım. Ancak çektim biçağı saldırdım haydeee diye sevinirken ilk turda kendimi zombi olarak buldum. 
Neyse efendim biraz anti zombi savar olarak koşmanın ardından, konuyu sindirmiş biri olarak en mantıklı silahın ağır makineli olduğuna karar verip çıktım zombi avına. Burada hoşuma giden en güzel şey eski haritalara sadık kalınması oldu. Zira dedim ya, ön yargılı girdiğim bir oyunda “CS acaba ne oldu lanet olsun !" diyerek girmişken haldır huldur kendimi kaptırıp oynamam tabii ki bir faciaya dönüşebilirdi. Ancak tek bir şeyden şikâyetçi oldum: O da Zombi modunun kısa sürüşüydü. Böylece ilk modu geride bırakıp saatlerce oynamaya devam ettim. 


Ardından klasik oyun modlarına giriş yapmanın zamanı geldi diye karar verdim ve asıl macera o zaman başladı. Öncelikle belirtmek isterim ki oyundaki her silahı kullanamıyorsunuz, belirli bir süre için satın almanız gerekli. “Klasik 1.6'dan farkı ne yahu!” diye düşünürken bu modlar için hazırdaki silahları fark ettim. Evet, oyunlarda oyunculuk kadar silahlar da önemli çünkü toplamış olduğunuz puanlarla o klasik bayıldığımız silahları kullanabiliyoruz. Öte yandan eski pusu taktiklerimiz işe yaramıyor çünkü yeni nesil oyuncular bu konularda epey ustalaşmışlar. İlk saklandığım yerde kafama gelen bii iper mermisi ile beynim dağılmış şekilde kendimi yerde buldum. Ancak yine oyunculuğun getirdiği tecrübe ile ses olayı epey bir fark ettiriyor. CSO'nun, 1.6'dan sanırım en büyük artısı oyunun kamera ve chat ekranının rahatlığı. Şimdi 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biraz daha derinlere inelim ki başıma gelenleri anlatsam yeterli olacaktır. 


Peki, Ya Kostümler! 

Evet, CS-Online'da kostümler var. Birçoğuna MMOFPS oyunlarından alışkın olduğum halde bu tarz şeylerin CS'de sıratacağını düşünürken aslına bakarsanız epey bir renk kattığını gördüm. 
Kafasında kocaman anime tavşan başlarının olduğu oyuncular mı dersiniz, yoksa zebani kılığında oyuncular mı dersiniz hepsi var. En önemlisi yıllardır biz bize erkek erkeğe oynadığımız oyunda bir bayan karakter var! Bayan karaktere dönüşebiliyor olmanız ise işin en eğlenceli tarafı çünkü klasikleşmiş rutin Counter-Strike'da bunun olması epey bir aromatik olmuş. Diğer yandan karakterimizin silah tutan koluna birbirinden güzel dövmeler uygulayabiliyoruz. 


Head Shoot! 

Oyunun seslendirmelerine bir bakacak olursak bir dönem oyunun seslendirmeleri ve Türkçeleştirilmesi gönüllü ekiplerin yaptığı çalışmalardan ibaretken bu sefer profesyonel bir ekibin elinden çıkmış. Yine Z-X-C tuşlarından takım / arkadaşlarımıza seslenebiliyoruz, byf&lolduğumuzda verilen emirleri ve kodları da okumamız gerekiyor. Zira seslendirmede net olarak gelen bir emir yok. 
Konu hakkındaki kodu belirtiyor ve dinlememiz gerekiyor. Bu arada oyun öncesi ve ara yüz müzi ;e bizi zaten oyuna hazırlıyor. Atmosfer olarak inceden artan bir tempo söz konusu. Az sonra ciddi bir savaşa gireceğiniz ve sonrasında ciddi bir katliama çıkacağınızın farkına varmanızı sağlıyor. Tüm modlar için ayrı seslendirmelerin kullanılması ise ayrı bir güzellik ve sık aralıklarla oynarsanız “ Zombilerin Kölesiyiz” repliği zihninize kazılacaktır. 


Haritalar & Modlar 
Aslına bakai iz zaten bilgisini kendi maceramı al ye vermiştim ancak > 


.. 


anavarlar bir yandan. 


şöyle bir tekrar gözden geçirecek olursak eğer, oyunun birçok modu var bunlar sizi gerçek bir maça hazırlamak için oluşturulmuş Botlu (Yapay Zekâya karşı) oynadığınız oyunları da kapsıyor. Tamamen resmi 1.6 haritaları ile aynı haritalarla oynuyorsunuz ama bu haritaların özellikleri biraz daha farklı. “Ne gibi?” diyecek olursak eğer, oyun modlarını seçmenize göre aynı harita sanki size bambaşka bir oyunmuş gibi keyif verebiliyor. İncelediğimizde Death Match dediğimiz bir tarza yakın oyun modu var. (Bunları ayrıntılı olarak rehberde bulabilirsiniz.) Bu oyun modundan biraz bahsetmek istiyorum: Öldükten hemen sonra tekrar doğuyorsunuz ve iki takım arasında geçen maçta ilk 400 kişi öldürmeyi başaran kazanıyor. 
Bu oyun mimarisinin ve oyunun aslında ne kadar karışık olduğunu gösteriyor çünkü hadi madem basalım oyunu da alalım diyemiyorsunuz. Zira tekrar canlandığınızda ilk 3 saniye dokunulmaz oluyorsunuz, tabii ki bu da hasar alamadığınız için sizin bölgenizden düşmanları direkt olarak atabilmenizi sağlıyor ve 

bu sebepten ötürü karşı takımda aynı Şekilde olduğu için direk bölge geçirebilmeniz olanaksız. Aynı zamanda Senaryo modunu tavsiye edebilirim: Bir hikâye 


2, içerisinde oyun oynamanın tadı vaz geçilmez. 


Biraz karmaşık gidiyor olsam da oyun içerisine gerçeklik sizi alıp gidiyor. Oyun- 


EO Sik 


da eskiden hatırlarsınız gençlerin tabiri ile “Apaçi Style” Teröristler vardı. Şimdi. 
bu epey değişmiş. Eskiye nazaran teröristlerin gerçekten terörist olduklarını anlayabiliyoruz hatta baya baya yakışıklı karakterler var. Counter tarafında ise gerçekten bir SWAT timi içerisinde gibisiniz. 
Tabii ki karakterlerinize almış olduğunuz dövmeler, ekipmanlar gibi kozmetik unsurlar da oyun keyfinizi artırıyor. Kısacası aslında oyunda gerçekçiliğin arttığını görebiliyoruz. Önceki zamanlara baktığımızda biraz daha retro oyun havasında olan CS, artık zamanın ruhunu yakalamış durumda. 


İlk aşamada aslına bakarsanız oyun ara yüzü gerçekten tam bir karmaşa gibi gelebiliyor. Ne kadar kolay olduğunu fark etmeniz ise ilk menüye tıkladığınız- da gerçekleşiyor. Oyun arayüzünde kuracağınız oyunun modları, karakterinize 


m ulen! Gürzle beklerim 


almak istediğiniz ekipmanlar, basitleştirilmiş silah paketleri gibi seçenekler var. 
Hepsine kısaca değinmeye çalışayım. 


Artık oyun başında tek tek silah seçmemize gerek yok. CSO'da hem ara yüzde, hem de oyun içerisinde silah paketinizi tasarlayabiliyorsunuz. Üç paket slotunuz var, bunlara istediğiniz ekipmanları koymak müm! Silahlarınız, bombalarınız, gece görüş dürbünü, çelik yelek vs... 


Ardından karakterinizin alacağı şekli seçiyorsunuz. Bunlar: Ana karakter değişikliği, kostüm ve dövmeler olarak devam ediyor. (Ne dövmeymiş arkadaş diyeceksiniz belki ama gerçek hayatıma baktığımız zaman benim kadar dövme hastası olan ama dövmesi olmayan bir insan yoktur sanırım.) 


Şimdi işin heyecanlı yanına gelecek olursak eğer oyun içerisinde başarılar sağla- 


yla, palayla..H anayi hamlenizle falar 


dıysanız kazandığınız paketlerden çıkan silah argümanları ile silah yapabiliyorsunuz ve güçlendirebiliyorsunuz. Öncelikle tarifini bulmanız gerekli. 


Bir MMOFPS'de görmeye alışık olmadığımız görev sistemi ise epey başarılı! Oyunda hem tecrübe kazandırmaya yönelik hem de sizi ekipman yönünden geliştirmeye yönlendiren bir görev sistemi var. 
Buradaki görevleri tamamlamanız sizin yararınıza zira kazandığınız paketler ile kendinize canavar gibi bir ekipman sürüsü yapmanıza yardımcı oluyor. 


.CSO dünyasında yörüngeye biraz daha yaklaşacak olursak, birçok MOBA oyunundan alışık olduğumuz turnuva modu oyun içine entegre edilmiş durumda ve bunun yanı sıra koskocaman bir Klan sistemimiz var. Hem oyuncu sıralamamızı, hem de Klan sıralamamızı bu panelden takip edebilmemiz mümkün. Bunun yanı sıra arayüz ekranında profilinizin Lokasyon kısmını düzenlerseniz hangi oyuncu 


nereden katılıyor ve en yakın bayisi nerede gibi bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Ve eskiye dönüş yaptığımızda birçoğumuz bu oyuna internet kafelerde başladık. Bu sebepten ötürüdür ki sanıyorum CSO popüler internet kafe oyuncuları için güzel bir sistem barındırıyor, bulunmuş olduğunuz internet kafe eğer ki CSO Bayisi ise orada oynamış olduğunuz oyunların size epey bir artısı olabiliyor. 


SXE vs. gibi şeylerle uğraşmak istemeyen, profesyonel olarak FPS ve CS oynamak isteyen, hilelerden bıkmış ve tüm FPS tutkunlarının denemesi gereken bir oyun. Zira benim gibi bir dinozoru bile kendine bağlayabildiyse sizler de eminim ki çok keyif alacaksınız. 


En başında da söylediğim gibi bir an düşünüp “ 1.6'dan farkı ne yahu aman 

“ deyip ön yargılarla başlamayın çünkü yıllardır bekliyor olduğumuz fırsat ayaklarımızın önüne serilmiş durumda. 

Son olarak oyuna eksileri yönünden 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bakacak olursak aslına bakarsanız şu kapsamlı silahlar seti için puan biriktirme dışında pek bir eksi göremedim çünkü çok sıkılıyorum puan biriktirirken. Neyse 13.000 puan kalmış ben devam edeyim en iyisi. Hepinize iyi oyunlar ve mutlu bir ay dilerim. Bir dahaki yazıda görüşmek üzere. - Can Yürekli 


(POPÜLER EŞYALAR, 


ij Oyun içerisinde şansınıza düşmüş olan kilitli eşyaları 


açmanıza yarar 


G Zombi modunda bir 

zombi yanınıza yaklaştığında, ki her zaman kaçamıyorsunuz (sıkıntı büyük). Bu eşya ile yakınınızdaki zombiye vurarak onu uzaklaştırmanızı sağlıyo. 

Burada 

oynamaya alışık olduğumuz tüm silahlar mevcut. 
AWP'den Ak-47'ye kadar bütün silahları kapsıyor. 


Bu üç öğeyi satın aldığınız taktirde oyun içerisinde sevimli bir şeytana dönüşebilirsiniz. 
Epey tatlı bir görüntüsü var, 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FORSAKEN WORL GEÇMİŞTE OYNADIKLARINIZI UNUTTURACAK! 


aman ilerliyor ve her an her şey değişiyor. Evet, bu oyun sektörü ve oyuncular için de geçerli 


Ülkemizde hiçbir şey o eski “tek oyunlu” MMO piyasası gibi değil, Biz oyuncular, bir çok oyun denedik, farklı türler arasında geçişler yaptık. Bazılarımız aradığını buldu, bazıları arayışına devam etmekte, Bazıları da MMO oynamaz oldu; var böyleleri. Her nasılsa o çaylak olma evresini çoktan aştık bir çoğumuz. Belli bir oyun seçip ona yöneldik ya da sıkılana kadar oynadık her oyunu. Eee, ustayız artık. Öyle her oyunu oynamayız. Biz oynayacağımız oyunu araştırırız, inceleriz, kafa yorarız. Her denilene de inanmayız, öyle değil mi? Eski oyun diye bir şey olmamalı. Oyun eskimemeli. Eskirse oyun olmaktan çıkar çünkü, Eskiyecek diye de oyuna başlamamak olur mu hiç? Olmaz 


elbette, işte tam bu noktada yayıncı-yapım- 


&ı işbirliği devreye giriyor. Bu konu bir yana, size ne eski ne yeni ama hep”taze” kalabil miş bir oyun tanıcağız bu sayımızda. 


Diğer güzel oyunlarından da adını bildiğimiz Perfect World'un oyunu Forsaken World. Adının Türkçe karşılığı, Terkedilmiş/ Issız Dünya. Adına aldanıp tenha olduğunu 


falan sanmayın sakın; yanılırsınız. Oyunda birçok Türk ve diğer milletten oyuncu bulabileceksiniz. Oyunun bir çok güzel özelliği var, hepsini tek tek inceleyeceğiz. Öncesinde oyunun hikayesinden bahsetmemiz gerekirse, Forsaken World “Dyos" adlı tanrının evrende adeta sörf yaparak faklı gezegenler araması sonucunda bulduğu bir gezegeni anlatıyor. Eyrda isimli bu gezegen yerden göğe kadar uzanan devasa bir ağacın bulunduğu kasvetli bir mekandı. Dyos bu ağacın üzerinde yer alan oldukça büyük bir yıldız çarkı keşfetti. Yıldız çarkının üzeri her biri, bir Tanrının portresini simgeleyen parıltılı yıldızlarla doluydu. Dyos bu yıldızlar arasında yalnızca kendi portresini değil 

aynı zamanda Nyos'unkini de gördü. Bu biinmeyen çarkla karşılaşmak Dyos'a belirsiz bir zayıflık hissi verdi. Keşfinden sonra Dyos, 


on milyon yıl boyunca Eyrda'da yaşamaya devam edip, çarkın gizemini öğrenmeye çalıştı. Ne yazık ki başarılı olamadı. Geçirdiği on milyon yıl boyunca, diğer tanrıları Eyrda'yı büyüleyici bir Dünya'ya çevirmek için çağırdı. Son olarak Dyos üç çocuğu Tytan, Illyfue ve Vyda'ya Eyrda'yı hediye bırakarak, 
Evren'deki kalan seyehatına devam etti. 10 
milyon yıl boyunca, Cüceler, İnsanlar, Elfler ve Taşadamlar yaratıldı. Her ırkın yeni bir başlangıcı vardı:Tytan kısa ama çalışkan, madenci bir ırka ihtiyaç duydu ve Cüceler'i yarattı. İnsanlar Illyfue tarafından Vyda'nın görünümünden esinlenerek Ousta'da yaratıldı. Vyda her ne kadar İnsanlar'ı umursamaz tavırlar takınsa da, benzerliğinden sıkılmasına rağmen gizlice bu ırkı sevdi ve onlara bir çok kadim gizemini öğretti.lliyfue Elfler'i kendi görüntüsünde yaratıp ormanlara kulları olması için bıraktı. Taşadamlar Tytan tarafından devasa kutsal taşlar oyularak yaratıldı. Sadece erkeklerden oluşan özgün bir ırk. Soylarını taşlardan seremoni ile yaratıyorlar. İlk başta adı geçen “kötü tanrı” Nyos ise bu gezegeni yok etmek istiyordu. 
Oyunumuz bu dünyada yaratılan ırklarla kötü tanrı Nyos'un güçlerine karşı bir mücadele içinde geçiyor. Forsaken World adını sanıyorum Dyos'un gezegenden ayrılması sebebiyle alıyor. 


Oyunun geçmişinden biraz bahsedelim. 
FW, 2011'in başlarında Dünya'ya “Merhaba” diyor. Mart ayında açık-betası ile oyuncuları ağırlamaya başlayan FW, yaz aylarına doğru popülaritesini arttırarak bayağı sükse yapıyor. Steam platformundan da birçok oyuncu kazanan oyuna ilgi oldukça yükseliyor. 
Daha sonra oyun Türkiye'ye özel bir sunucuyla ülkemize özel olarak açılıyor. Bu da, 2013'ün Nisan ayına denk geliyor. Kapalı-Beta süreciyle yayınlanmaya başlayan oyun, yaz aylarından itibaren açık-betaya geçerek tüm oyuncuları kucaklıyor. Genel olarak oyun dışı konular bu şekilde. Unutmadan, Türkiye özel sunucusunda oyun tamamen Türkçe olarak ”lagsız” olarak oynanabiliyor. 
“Lag'den neler çektiğimizi şimdinin usta MMO'cuları bilir. Bunu Perfect World yetkilileri de öğrenmiş olacaklar ki, sunucuyu bize uygun şekilde konumlandırmışlar. Tabii ki, oyuna daha kolay alışabilmemiz ve hikayeyi kavrayarak oyunu oynayabilmemiz için iyi bir yerelleştirmeyle oyun tamamen Türkçe 


olarak karşımıza çıkmış. 


Oyunun grafikleri sizi şaşırtacak derecede ilginç bir başlık olarak önümde duruyor. 
FW, özellikle karakterinizin direkt ilgili olduğu durumlarda gerçekten güzel bir görselliğe sahip. Buna en iyi örnek olarak yeteneklerini sergilediğiniz anları gösterebiliriz. “Skill” ve “combo” oyunda çok güzel sergileniyor. Bunların olması sizin bilgisayarınızı çok yoracağı anlamına gelmiyor. 


FW'de durum tam tersi! Bu oyunu oynamak için öyle ahım şahım bir oyun canavarı bilgisayar sistemine ihtiyacınız olmayacak. 
Bir çoğumuzun dizüstü bilgisayarında veya klasik masaüstü bilgisayarlarında oynayabi- 


leceği bir sistem gereksinimine sahip Forsaken World. Oyun içindeki eşyalar, kaleler, köprüler gibi tüm yapılar, görsel olarak bir bütünlük oluşturmakla birlikte sizi oyunun atmosferine adapte edecek bir biçimde duruyor. Grafik konusu üst düzey beklenti içinde olanları memnun etmese de genel olarak ortalamanın üzerinde bir başlık olarak değerlendirilebilir. 


Gelelim ses ve müziklere. Oyunda uzak doğu etkisini bariz görebileceğimiz nokta bu başlık. Özellikle müzikler Kore yapımı oyunlardan alışkın olduğumuz tarzda, Çok fazla üzerinde uğraşılmamış gibi dursa da oyunun atmosferine uygun ve negatif anlamda göze batan bir yapıda olmadığını söyleyebiliriz. Ses efektleri içinse farklı şeyler söylememiz lazım. Zira efektler, görsel hazzı destekleyici nitelikte. Kulak tırmalamayan, gayet yerinde ses efektleri 


dikkatimizi çekiyor. Zamanlama hatasız ve kusursuza yakın oluşturulmuş diyebiliriz ses efektlerinin bütünü için. 


Oynayış ve arayüze gelirsek, hepimizin alıştığı türden sizi zorlamayacak bir konu bu Forsaken World'de. Oynayış, temel MMORPG altyapısına dayanan fakat yeniliklerle dolu bir başlık. Alt başlıklarını birazdan da tanıtacağımız bu konuyu şimdilik geçerek arayüz konusuna atlıyorum. Oyunun arayüzünde de alışık olmadığınız bir şey bulunmuyor. Klasik, gayet sade bir biçimde dizayn edilmiş kullanışlı bir arayüzü var Forsaken World'ün, Yapımcılar sizi yormayacak bazı detaylar da eklemiş oyuna. Bunları oyunu oynadıkça da göreceksiniz. Özellikle piyasanın lider oyunlarından World of Warcraft'ta gördüğümüz kolaylılar, Forsaken World'e de dahil edilmiş, Bu iyi bir haber. Daha önce görmediğiniz eklemeler de yok değil. Mesela görev yaparken edeceğiniz seyahatleri otomatik olarak düzenleyen bir sistem mevcut. Oto-Rota denilen bu sistem sizi NPC'ler ve görev noktaları arasında hiç bir şey yapmadan otomatik olarak götürüyor. Size ise o arada yapılacak başka işler kalıyor. Eşyalarınıza mı bakarsınız, gidip bir çay mi demlersiniz, size kalmış. 
Şaka bir yana bu sistem haritaya bakarak yönünüzü bulma olayını en aza indiriyor. 
Sizi yormuyor, canınızı sıkmıyor. GPS'ten öte bu sistemi başka yerde görmemiş olabilirsiniz. Fakat şu konuda sizi uyarmalıyım: 


eğer saldırgan (ismi kırmızıyla yazılı) bir düşmanın yanından geçerseniz ve o anda siz başka bir şeyle uğraşıyorsanız, sağlam bir hamleyle “knock-out” olabilirsiniz. Siz kontrol etmeseniz de karakteriniz bu tür durumlarla karşılaşabilir, bunun için çok da boş bırakmayın ekranınızı, 


Oyunun ilk başlarında size önerebileceğim en önemli şey, sabır, Çünkü ilk bölümlerde çok fazla kullanabileceğiniz opsiyon olmadığından bu imkanlara erişmek için çaba harcarken sıkılabilirsiniz. Oyuna dair bazı özellikler belli bir seviyeden sonra açılıyor, Bu da haliyle başlarda oyunu tam kapasiteyle kullanamayacağınız için sizde bir bıkkınlık oluşturabilir. Mesela meslekler 


20. seviyeden sonra öğrenilebiliyor. Yani aslında çok da sıkılmazsınız, 20 level dediğin nedir ki?.. Başlarda durum bu şekilde. 
Oyunda geliştikçe daha çok özellik kontrol ediyor olacaksınız. Forsaken World'de oyuniçi başarıları çeşitli görevler yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Bazı görevler karakter seviyenizi artırmak, görevlerden ayak izi kartları almak, yaratıkları öldürmek ve teçhizatlarını donanmak gibidir. Başarı ödülleri ise, pusula ve cevher gibi eşyalardır, başarıları tamamlayın ki bu eşyaları kazanın. İlaveten geçerli başarı durumunuzu “L" tuşuna bastıktan sonra açılan pencerede, sol tarafda yer alan bar'lara bakarak öğrenebilirsiniz. 
Aştığınız başarı hedefleri doğrultusunda mükafatlandırılacaksınız. Mouse'unu 


EZ Pik 


herhangi bir kupanın üzerinde tutarsanız, sahip olacağınız ödülü görebilirsiniz, 


Oyunda pek görmeye alışkın olmadığımız. 
bir diğer özellik ise ansiklopedi özelliği. 
Oyunla ilgili kafanızda oluşan tüm sorulara yanıt bulacağınız bu bilgi kaynağına oyun içinden ulaşabiliyor olmanız gerçekten büyük bir imkan. Hepimizin başına gelmiştir, şu görevi nasıl yapacağız, buraya nasıl gideceğim, şu ayarlamayı nasıl yaparım, elimdeki silahı nasıl geliştiririm (bu sorular böyle uzaaar gider...) diye. Ne yapardık peki, altstab değil mi? Hangimizin hoşuna giderdi ki bu? Sonuçta sürekli canlı ve her şeyin değişken olup birbirini etkilediği bir dünyadan bilgi almak için neden ayrılmak zorunda kalalım? Forsaken World'ün yapımcıları bunu düşünüp bizlere hak vermiş olacaklar ki, ansiklopedi sistemini koymuşlar önümüze. Peki nasıl çalışıyor bu sistem? Ansiklopedi sistemi, Forsaken World ile ilgili bilgileri 


içererek, belirli bir konuda sorularınıza cevap verebilir. Yetenek bilgisinden görev bilgisine herşeyi kapsar. Özelliği açabilmek için, karakterinizle Özgürlük Limanı'na gidip Macropedia görevini tamamlamanız gerekecek. 
Görev tamamlandığında otomatik olarak ulaşabileceğiniz şekilde belirecek. Ansiklopediye ulaşabilmek için, sağ üst köşede yer alan sistem menüsünü açıp teçhizat ikonuna tıklayarak, listenin üstünde yeralan “Ansiklopedi” seçeneğine tıklamanız gerekecek. 


Forsaken World, her yönüyle daha önce karşılaştıklarınızdan çok farklı bir MMORPG oyunu olarak karşınıza çıkıyor. Gerçekten de birçok özelliğini ilk kez bu oyunda görüp keşfedeceksiniz. Yeni oyunlar için de bir nevi yol gösterici olabilecek nitelikte ince düşünülmüş ayrıntılara sahip. Tamamen Türkçe içeriği ve Perfect World güvencesiyle Forsaken Word'e katılacak bir sonraki kişi siz olmalısınız. - Taha Sarı 


www.free2play.com.tr 


Eşya dükkanı değil de, butik olarak adlandırılan Forsaken World butiği, iyileştirme eşyalarından fantastik bineklere ve moda eşyalarına kadar tüm eşyalarla doludur. 
Butiğe ulaşmak için, ekranın sağ üst köşesinde yer alan yeşil yaprak ikonuna tıklayabilir veya “J"tuşuna basabilirsiniz. Satın aldığınız eşya direk olarak envanterinize düşecektir. Eryda Butik'te yeralan eşyaları, Eyrda yaprağı ile satın alabilirsiniz. 


Çantanızın eşya taşıma kapasitesini arttıran, çok önemli bir 


eşya. 
Çantanıza almak 


| istemediğiniz eşyalar için bankanızda 


koyacak yeriniz yoksa üzülmeyin, bu eşya sorunu çözer! 


Sa Devamlı saldırılar için ihtiyacınız olacak. il 


BG Geliştirme: Perfect World 

EB Dağıtım: Perfect World 

EB Tür: Devasa Online Rol Yapma Oyunu 

Bebi http://fw.tr.perfectworld.eu 

BG Sistem Gereksinimleri: Pentium 4 1 GHZ İşlemci / 1 GB RAM / 8 GB Hard Disk Alanı / GeForce FX 
5200 128MB veya ATI Radeon 9500 128MB veya daha 
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yunun tanıtımına geçmeden önce ilk önce yaratıcı firma Digital 
<iİ Extremes'in kim olduğuna ve daha önce neler yaptığına bir bakalım; 


Firma 1993 yılında James Schmalz tarafından kurulmuştur. Firmanın ilk göze çarpan ve akıllarda kalmış olan başarısı “Unreal” serisi için Epic Games firması ile çalışmış olması ve oyunu geliştirmesindeki katkılarıdır. Unreal serisinin yayımlandığı tarihleri göz önünde bulundurarak oyunun çeşitli platformlarda toplam 15 milyondan fazla satmasını büyük bir başarı olarak nitelendirebiliriz. 


Firma yıllar sonra lisansı kendine ait oyun motoru olan”Evolution Engine'i geliştirerek birçoğunuzun da bildiği Dark Sector isimli oyunu piyasaya sürdü. Bunun dışında firmanın yapımında tuzunun bulunduğu Bioshock, Bioshock 2, Homefront, The Darkness 2 ve Star Trek sayılabilir. Kısacası firma, az ama öz proje yakalamayı biliyor. 


Warframe; daha çok aksiyon tabanlı, çok kişiyle oynanan belirli RPG ve taktiksel öğeleri içinde bulunduran üçüncü gözden görmeli bir macera oyunu. Oyunda pek de alışık olmadığımız ve başlangıçta birçok kişiye yabancı gelebilecek tarzdaki karakterleri yönetiyor, onlara özgü güçleri ve yetenekleri kullanıyor olacağız. Belirttiğimiz gibi oyun bolca aksiyon ve hareket içermekte ve görevlerin başlangıcından bitişine kadar bu 


” 
— 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aksiyon soluksuz şekilde devam ediyor. 


Günün işleri bitikten sonra bilgisayar (veya PlayStation 4'ününüzün) karşısına geçtiğinizde size stres atabileceğiniz bol haraketli fakat sizi fazla meşgul etmeyecek bir oynanış sunuyor. 
Ortalama basit görev süreleri 30 dakikayı aşmazken size yeterince heyecan ve mücadele edebileceğinizzorluklar sunuyor. Çok fazla çaba sarf etmeden, çokağır bir kurgusu olmayan hikâyeye devam edebilir ve kısa sürede karakterlerinizi geliştirebilirsiniz. Bütün gün oyun oynama imkânına sahip hardcore oyuncular içinse oyunda çok daha farklı boyutta zorluklar, gizli görevler ve sürprizler mevcut, Uzayın başka boyutlarında saklı gizli görev yerlerinden tutun da terk edilmiş eski uygarlıklara ait tehlikeli ve tuzaklı alanlara kadar çok çeşitli düşmanlar sizleri bekliyor olacak. 


ARMIŞ DÖRT.BİR Yanımı 


Oyunumuz ilk kapalı betasından bu yana tanınmayacak şekilde değişmiş bulunmakta; bu değişimlere görsel gelişimler ve çeşitlilik, ses zenginliği, oyun mekanikleri ve içerik eklenmesi gibi çok fazla öğe dâhil. Tabi bunun sebebini bu noktada firmanın kendi geliştirdiği oyun motorunu kullanmasına ve âdeta 

bir hamur gibi rahatça şekil verebilmesine bağlayabiliriz. Kapalı beta sürecinde gerek firmanın küçük yapısı gerek yeterli kaynağı alamaması gibi nedenlerden ötürü yama 

ve gelişme süreci yavaş işlerken açık beta sürecine geçilmesi ile yoğun ilgi görmesi ve takımını büyütebilmesi sayesinde yenilikler her hafta gibi bir sıklığa oturmuş ve hızla oyunun çehresini değiştirmiştir. Fakat burada firma için önemli bir not düşülmelidir; bu gelişim sürecindeki yapımcıların oyuncularla olan iletişimi ve bu yönde atılan adımlar oldukça başarılıdır. 


EJ Pik 
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Yanda belirttiğim gibi bu konuya değinmek çok önemli çünkü burada birçok firmanın tercih etmediği veya çekindiği bir iletişim 

söz konusu. Sadece oyuncuların forumlarda yazdıklarından yorum yaparak değil gerek forumlarda gerekse canlı yayınlarda oyuncular ile birebir iletişime geçmeleri ve onları dinlemeleri. Bu da hâlâ oyunun neden uzun süredir beta'da olduğunun açıklamalarından biri çünkü yapımcıların dediği gibi; “Biz oyuncular eğlensin istiyoruz, onları dinliyoruz. 
Belki gün gelir bu doğrultuda tüm oyun mekaniğini ve yapısını bile değiştirebiliriz!”, 


Genel olarak PVE ağırlıklı olarak tasarlanmış bir oyun olarak çıksa da adım adım içine yedirilen ve kabul gören PVP özelikleri konulmuş bir oyun Warframe. Uzun vadede ise yapay zekâyı ve içeriği geliştirerek PVE alanında ilerlemeye ve PVP'yi daha ikinci planda bırakmayı planlamakta, bu tutumlarının en önemli nedenlerinden biri de oyunu hazırlarken 

yola çıkış nedenleri olan, zaten pazarda 

fazlası ile PVP oyunun bulunduğu ama PVE oyun miktarının çok az olması, En azından yakın gelecekte bizlere yapay zekâya karşı arkadaşlarımızla beraber mücadele etmemizi sağlayacak hızlı, haraketli ve eğlenceli bir çoklu oyuncu oyunu sunmanın gayesindeler. 


Oyunların bu tarza yönelmesi ile gelişen ve kendi içerisinde birçok alt gruba ayrılmaya başlayan bedava oynanabilen oyunları 

göz önünde bulundurursak oyunumuzun çoğunlukla F2P, birazcık Pay2Play, ama kesinlikle Pay2Win olmadığını söyleyebiliriz. 
Neden P2P olduğunu açıklamadan önce kesinlikle belirtmek isterim ki bu önemli oyun içinde bulunan her türlü içeriğe, karaktere ve ya eşyaya tamamen hiçbir ücret ödemeden ulaşabiliyorsunuz. Evet, oyunda para ödemeden ulaşamadığınız tek şey karakter 


ve silah bölümleri, tabii ki de görev esnasında yanınıza alabileceğiniz silah sayısı dalma 

aynı fakat elimde aynı anda 20 silah olsun istediğimi seçeyim diyorsanız birazcık kesenin ağzını açmanız gerekmekte, 


Oyunda ayrıca son zamanlarda moda 

olmuş olan oyun içi market kullanılmakta, yani ödemeyi oyun dışında siteden 

yaparak aldığınız parayı oyun içinde direkt markette harcıyoruz ve aldıklarımızı hemen kullanabiliyoruz. Markette oyun içindeki karakterlerden birçoğunu, silahları ve yardımcı bazı malzemeleri alabiliyoruz. 


Oyunumuzun genel kurgusu ilk bakışta derin gibi gözükmese de oyun ilerledikçe durumun göründüğü gibi olmadığını anlıyoruz. Burada yapımcıların hikâyeyi biraz daha ikinci plana atması ve sonradan oyun içine eklemesinin. 

de etkisi var tabii. Hikâyemizin özeti insan ırkından çok önce var olan 2 ırkın süregelen savaşlarına insanların da dâhil olması ve Orokin denen ırkın insanlara destek vermesi ile insanların da bu savaşa sürüklenmesi, Nitekim 


bu savaşlar sırasında kimse tam olarak ne olduğunu bilmemekte ve nasıl sonuçlandığını hatırlamamaktadır. 


Biz Tenno'yuz biz tekiz 

Tenno, oyuncuların yönettiği ırk. Tenno irki geçmişleri ve amaçları son derece gizli olan bir grup keşiş savaşçı olarak düşünülebilir. 

Bu ırkın insanlardan geldiği fakat normal insanlar gibi belirli bir fiziksel biçime sahip olmadıkları, kullanmak istedikleri Warframe'e geçiş yapabildikleri düşünülmektedir. Peki, Warframe nedir? Biraz tarihsel alırsak bu deyim 1950 yıllarında Amerika da askerler tarafından giyilmek üzere tasarlanabilecek çok fonksiyonlu zırhlar için düşünülmüştür, ama ne dönemin ne de şimdiki teknolojik seviyesi böyle bir duruma pek el vermemektedir. 
Oyunumuza dönecek olursak buradaki anlamı oyun içinde seçebileceğimiz farklı özelliklere sahip zırhlar olarak nitelendirebiliriz. 
Warframe zırhları, Tenno ırkının kullandığı ve en büyük avantajı olan silahlardır. Her türlü durumda onlara savaş alanını kontrol etme ve şekillendirme gücünü vermektedir. Bir Tenno 


silahına elini sürmeden dahi onlarca düşmanı rahatlıkla alt edebilir. Bütün bu üstünlüklerine rağmen en zayıf noktaları ise sayılarıdır. Evet, geçen zaman içerisinde diğer toplumlar gelişerek gezegenlere yayılmış ve nüfusları artmıştır, fakat Tennolar kendilerine daha bir yer edinememiş ve sayılarını çoğaltmalarının tek yolu ise kendileri gibi soğuk uykuda bulunan kardeşlerini kurtarmaktır. Tabii bunu yapmak o kadar da kolay değil. üm galaksi 

ve akıllı ırklar bu savunmasız halde uyuyan inanılmaz teknolojiye sahip ırkın peşinde. 
Sayıları en azından geniş çaplı mücadeleleri kaldırabilecek sayıya ulaşana kadar tek seçenekleri var; gerilla savaşları ve uzayın geniş boşluğunda fark edilmeden saklanmak. 


Grineer: İnsan kalıntıları, büyük savaştan, sonra kendi başına kalan ve dünyadaki egemenlik savaşından galip gelmiş bir grup. 
Bu egemenlik savaşı sırasında iyice hırsa kapılan ve hiç kimsenin uygun görmediği hızlı klonlama yöntemini kullanarak devasa birlikler kurarak tüm diğer rakiplerini geride bırakmayı başardı. Fakat şu anda bu zaferinin bedelini ödemekte; her ne kadar evrende hiç görülmemiş kadar çok birliği ve askeri gücü olsa da hızlı klonlamanın getirdiği genetik hastalıklara ve eksiklere çare bulabilmiş değil. 


Corpus: Adından da biraz çıkarım yapabileceğiniz gibi biraz yapısı şirketleri andıran bir ırk (İngilizce şirket corporation). 
Tamamen soğuk bir mantıkla yönetilen 

bu ırkın 2 ana hedefi var: kâr yapmak ve 

en yüksek teknolojiye sahip olarak evreni yönetmek. İnsan olmalarına rağmen zayıf fiziksel yapılarını desteklemek için kendilerini 


çeşitli sibernetik parçalarla donatmış ve artık insandan çok bir makine gibi işlemeye başlamışlardır. 


Infested Tüm ırkların baş belası olan bir yaşam formu. Orokin zamanında düşmanları ile 

baş etmek üzere yaratılmış fakat sonradan unutulmuş ve artık tamamen kontrolden, çıkmış bir organizma. Düşmanlarını ele geçirerek ve onların bedenini kullanarak kendine yeni yemler bulmaya çalışıyor ve 

tek amaçları tüm evrendeki organizmaları özümsemek. 


Stalker: Tennolara benzeyen ve belirli anlaşmalarla çalışan, herhangi bir görevde karşınıza çıkabilecek, sizin zırhlarınızın birçok özelliğine ve daha fazlasına sahip tek kişilik ordu. Dikkat edilmez ise bir oyuncuyu hızlıca öldürebilir ve arkadaşlarınızın da sizi iyileştirmesine izin vermez. 


Oyun içerisinde güneş sistemimizi içeren bir harita bulunmaktadır. Burada Merkür 


adlı gezegenden oyuna giriş yaparak gezegenlerde bulunan “nod”diye adlandırılan nokta şeklindeki görevleri yaparak ilerliyoruz. 
Genel bir bakışla güneşe yakın bölgeler daha kolay ve düşük seviyeli görevler içerirken güneşten uzaklaştıkça görevler ve düşmanlar zorlaşmakta. Her“nod”un kendine ait görevi ve bu görevde hangi ırka karşı savaşacağınız belirtilmiş. Kısaca oyun içi görev tiplerini sıralayalım; Assassination, Capture, Conclave, Deception, Endless Defense, Exterminate, Mobile Defense, Rescue, Sabotage, Spy, Survival, Escort. 


Warframe, oyunu tamamen baştan sona tek başınıza oynayabilme imkânı sunuyor. Yani oyundaki görevleri birileri ile yapmanıza gerek yok. Tabii bu biraz eğlenceyi azaltsa da silah deneme amaçlı iyi olabiliyor. Online bir göreve başlamak istediğinizde sistem sizin için aynı görevi yapmak isteyen veya yapan kişileri bularak eşleştirir. Yani kısacası oyunda görev için yardım sıkıntısı çekmezsiniz. Oyunda 

aynı görevleri yapmakta olsak bile, oyun 


FBE 


ksi ayaklarımızın altına... Bu götü 


de çok ho 


sistemi bize o ırka özel harita seçeneklerinden tekrardan yeni bir harita tasarlıyor. Her ırkın kendine özel harita tipleri mevcut. Corpuslar çok temiz ve düzenli iken, Grineerler daha işlevsel ve kaba haritalara sahipler, Infestedler ise tamamen bu ırkların haritalarının yeniden düzenlenmiş ve istila edilmiş hâli. Diğer gizli görev haritaları ise tamamen farklı ve değişik mimariler içeriyor. 


Warframe'in en önem verdiği ve zaman içinde haylice geliştirdiği şey ise yapay zekâ. 
Oyunda ilk bölümlerden son bölümlere kadar yapay zekânın gelişimini ve artışını hissedeceksiniz, İlk bölümlerde ortalıkta saklanmadan koşturarak ölen düşmanların yerini, size karşı şaşırtma taktikleri hazırlayan bir grup almaya başlayacak. Mesela, kalkan taşıyan bir düşmanın arkasında saklanan size ateş eden bir düşmanı hedef almak isterken aynı anda keskin nişancı ateşine ve bombalara maruz kalıyor olacaksınız. Kısacası atik, zeki ve etkili hamleler yapmalı ve güçlerinizi iyi kullanmalısınız. 


PvP ise oyuncuların isteği ile oyuna sadece zevk ve eğlence amaçlı konulmuş bir oluşum. 
Yakın zamanda daha çok geliştirmeleri beklenmekte olsa da biraz daha beklememiz. 
gerekecek. En azından karakterlerin dengelenmesi için zira bazı karakterler diğerlerine göre fazlası ile avantajlı olabiliyor. 


Warframe'de silah ve kullanım alanları deyince işte orada ayn bir dağ var ki sonra kısaca değinmek en akıllıcası ki bütün dergiyi kaplamayalım. Warframe'ler ve özelliklerini silahlarıyla birlikte ele almak daha yararlı olacaktır, o nedenle bu kısma rehberde değinmek en iyisi. Ama bazı yan ekipmanları şimdi tanımlarsak ileride neden bahsettiğimizi anlamak kolaylaşır. Haydi, başlayalım. 


Warframe hakkında belki anlatması en zor kısım burası olacaktır. Mod nedir? Bunlar oyunda görev içi ve ya görev sonu ödülü olarakverilen silahlarınızın tümünde, karakterlerinizde, sentinellerinizde kullanabileceğiniz ve onları kullandığınız modlar doğrultusunda özelliklerini geliştirecek ve size değişik avantajlar sağlayacak yükseltmeler olarak görebilirsiniz. Mesela yavaş ateş eden bir silahının daha seri ateş etmesini sağlayabilirsiniz, ayrıca karakterinizin daha dayanıklı ve çevik olmasını veya güçlerini daha sık kullanıp daha güçlü etkiler yaratmasını sağlayabilirsiniz. Bu noktada unutmamanız gereken bu kombinasyonları sizin yapacağınız. Ayrıca en güzel tarafı da her karakter veya silah için ayrıca uğraşmanıza gerek olmaması. Sahip olduğunuz tüm modları istediğiniz şekilde diğer karakter ve silahlarınızda kullanabilirsiniz. 


Super Charge: Oyunda belki sıkılıp para harcayabileceğiniz az durumlardan biri. Her 


karakteriniz ve ekipmanınız için bir kere kullanmanız yeterli ve oyun içinde elde etme imkânınız mevcut ama bazen beklemek istemeyebilirsiniz. Bu küçük ekipmanı aldığımız zaman ne oluyor? Tek başına hiçbir şey ama bunu bir karaktere ve ya silaha taktığımız zaman, işte o zaman sahip olduğu mod kapasitesini 2 katına çıkarıyor. Bu da silahınıza takabileceğiniz modlarda çeşitliliğe 


gitmenizi sağlayıp silahınızı daha etkili bir hale 


getiriyor. 


Forma: Sonradan eklenmiş bir özelliktir, ekipman ve silahlarınızın can dostu. 
Karakterlerinizde de kullanabilirsiniz. Ne 

işe yarar? Her mod'un sağ üst köşesinde bulunan değişik şekilli bir işaret vardır, eğer bu şekle uygun yere yerleştirirse mod ihtiyaç duyduğundan daha az mod yeri kaplar ama 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verdiği avantajlar aynı kalır. Forma, mod bölmesini istediğiniz şekle çevirebilmenizi 

ve böylece aynı işaretli modların daha az 

yer kaplaması sağlar. Ama burada minik 

bir handikap var, uyguladığınızda forma yanıyor ve silahınızın seviyesi tekrar sıfıra dönüyor, yani silahınızı tekrar güçlendirmeniz gerekecek. 


Birçok oyunda Guild/Lonca sistemi vardır ve ismen bir yere üyesinizdir fakat kendinize 

ait ve özgü bir yeriniz yoktur. Warframe'de 

ise bir klana üye olduğunuzda veya kurduğunuzda size ait ve kendi istediğiniz şekilde şekillendirebileceğiniz size birçok yeni ve güçlü ekipmanın yolunu açabilecek bir yer ediniyorsunuz. - Ömer Eren 


POPULER'EŞYALAR 


Forma: Belirli ve güçlü ekipmanları yapmak için gereklidir. En önemli özelliği son seviyeye gelmiş bir eşya üzerinde takıldığında o eşyada 

ki bulunan slotlardan birinin ikonunu değiştirir 


Orokin ReaktorTakıldığı Marframein slot kullanma puanını 2 katına çıkanı, 


Orokin Catalyst: Takıldığı silahın slot kullanma puanını 2 katına çıkarır. 


3 Geliştirici: Digital Extremes 

Bi Dağıtam: Diçital Extremes 

BG Tür: MMOTPS 

ÜWeb: warframe.comAr 

(G Sistem Gereksinimleri: Windows XP SP 3 ya 

da üstü / Intel Core 2 Duo e6400 ya da AMD Athlon x64 4000-4 / 2 GB RAM / Nvidia GeForce 8600 GT ya da ATI Radeon HD 3600 / 5 GB boşalan # 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m 


alim ve acımasız mizacıyla bilinen, 

büyükleri seven ama küçükleri 

saymayan, yani kısacası düzene yenik düşmüş MMO piyasasına hoş geldiniz! Artık devir değişti. MMO bazlı projelere milyon dolarların harcandığı ve her geçen gün kendini büyük bir azimle yenileyen, çıtayı hiç yılmadan yükselten bu zor piyasada yer edinebilmek güç. Bazıları bunu başarabiliyor aslında. Neverwinter da düzene yenik düşmemiş ve dimdik ayakta durabilmeyi başarabilmiş MMO'lardan biri. 
Forsaken World, Blacklight: Retribution, Star Trek Online, Battle of the Immortals gibi ünlü oyunların yayımcısı Perfect World'ün bizlere verdiği son hediye olan Neverwinter, şimdiye kadar oyuncuları bir hayli heyecanlandırmayı başarabilmiş olmasının yanında, sürekli yenilenen içeriği ve oyun dinamikleriyle bu heyecanı daha da ileriye taşıyacağını garantilemiş gözüküyor. 


Şöyle bir hatırlayacak olursak, Neverwinter adına olan aşinalığımızın aslında eskiye dayandığını göreceğiz. D&D dünyası ve Unutulmuş Diyarlar geçmişinin yanında, Neverwinter Nights olarak 2002 yılında Bioware tarafından geliştirilerek ve Infogrames / Atari işbirliğiyle oyun severlerin beğenisine sunulmuştu. Oyun fazlasıyla detaylıydı, zengin ve sürükleyici hikâyesinin de katkısıyla RPG severlerin gönüllerinde taht kurmuştu. Birkaç yıl aradan sonra piyasaya sürülen devam niteliğindeki projeleriy- 


le birlikte Neverwinter adı 2009 yılına kadar döndü dolaştı. 


Neverwinter başlığıyla tek oyunculu hayatını uzun yıllar sürdürmüş olan bu müthiş serüven, geçtiğimiz yıl MMORPG olarak oyunseverlerin beğenisine sunuldu ve özlediğimiz Neverwinter gecelerine, Aytaşı Maskesinin o büyülü tavernasından Blacklake Semti'nin haydutlarla dolu sokaklarına kadar her şeye sıcak bir merhaba dedik. 
D&D'nin artık klasikleşmiş Unutulmuş Diyarlar dünyasında Neverwinter'ın çok sevilen şehirlerinden biri olduğunu ve ne gibi zorluklarla yüzleştiğini bilmemizde fayda var, Orijinal öyküsüyle birlikte tamamen Türkçeleştirilen NW, tam 7 farklı dil desteğiyle beraber çıktı. Hatta şimdilerde Rusça da desteklenen diller arasında. Oyun önce 


üç sunucuyla birlikte açıldı, ancak daha sonra tüm sunucular Dragon adındaki tek bir yerde birleşti. Bu birleşme ile kendinizi Sultanahmet'te turistlerin arasındaymış gibi hissetmeniz olası. Haritanın her köşesinde farklı diller ve milletlerden binlerce oyuncu mutlu ve mesut bir yaşam sürerken adeta insanın ufku genişliyor. 


Volkanik patlamanın ardından harabeye dönmüş ve bin bir zorlukla yeniden toparlanmaya çalışan zavallı Neverwinter halkına kötü günler yaşatan kara büyücü Valindra, buna karşılık olarak şimdiye dek tüm kahraman maceraperestlerin yaptığı saldırılarda bir şekilde yenilgiye uğratılmış, ancak hep kaçmayı başarmıştır. Kaçsa yine iyi, Valindra hiç boş durur mu? Kendisi hiç 


Go Pik 


vakit kaybetmeden kötü büyücüleri yanında savaşmaları için ikna etmiş ve kendi saflarına katmıştır. İşte tam bu noktada oyunun eklentiler gelmeden önceki bilinen en son zindanı Never Kalesi'nde Valindra'nın yeniden canlandırdığı dev iskelet ejderha Azharzel the Dracolich ile yüzleşiyoruz. 
Elbette ejderhayı yeniyoruz! Kendisini yendikten sonra Valindra'yla karşılaşıyor ve bir güzel elimizden kaçırıyoruz. Klasik... Tabii bütün bunlar olurken yürekli Neverwinter halkı bir yandan korkunç zulümlerle ve katliamlarla baş ederken bir diğer yandan Valindra tarafından ele geçirilmişlerin gazabına uğruyordu. Valindra'nın kontrolünü ele geçirdiği yaratıklardan biri olan Mavi ejderha Fulminorax ile Kral Malabog'un Kalesi'nde karşılaşıyoruz. Mavi ejderhayı öldürdükten sonra yenilgilerden yenilgi beğenen sevgili Valindra'mız boş durmuyor ve tekrar kaçıyor. Shadowmantle modülü ile birlikte gelen Dehşet Yüzüğü'nde Valindra'nın kulesine misafir olup kendisiyle yüzleşme fırsatı yakalıyoruz. Sonrası tamamen size kalmış. 


Oyunun grafikleri, bedava oynanabilir bir Devasa Online Rol Yapma Oyununa göre epey detaylı. Neverwinter sokaklarında 


yürürken her an güzel yerler keşfedip, o manzaranın ekran görüntüsünü kaydedip odanızın duvarına asabilirsiniz, o derece... 
Karakterinizi kullandığı büyüler veya diğer özelliklere ait efektler son derece ihtişamlı gözüküyor. Tabii insanın aklına ilk olarak bu gibi durumlarda acaba benim bilgisayarım bu oyunu kaldırır mı?"sorusu geliyordur muhtemelen. Belki çok haklı ve yerinde bir soru gibi dursa da oyun orta kalite bir dizüstü bilgisayarda dahi akıcı oynanabiliyor, en şiddetli mücadelelerde veya en kalabalık yerlerde rahatlıkla ilerleyebiliyorsunuz. 
Elbette oyunu eğer yeterli düzeyde bir bilgisayara sahipseniz mutlaka en son grafik kalitesinde oynamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. 


Güzel grafiklerin yanında atlamamamız gereken bir diğer detay da sesler. Öncelikle oyunun atmosferiyle örtüşen tarzda her şehirde farklı müzikler çalıyor ve bu sayede güzel bir hava yakalanmış. Zindanlarda, PvP'lerde ve tavernalarda farklı müzikler duymanız da cabası. Aksiyon halinde karakterlerin sesleri yaptıkları hareketlerle örtüşüyor. Buna bir de zindanlardaki yaratıkların 


seslerini eklememiz son derece yerinde olur. 


Oynanış ve arayüz herhalde her MMORPG'de özen gösterilmesi gereken en temel unsurlardan biridir. Neverwinter'da ara yüz son derece sade ve anlaşılır olması oyuna ilk kez başlayacak kişilerin kafasını kurcalamayacak. Aksiyon Barı'nda ikisi daily gücünüz olmak üzere 8 adet slot yuvası mevcut. Daha sonra Güç Eseri'nizi, bineklerinizi ve iksirlerinizi aksiyon barının sağında bulunan ekstra bara yerleştireceksiniz. Evet, hepsi bul 


Neverwinter, çoğu yönüyle daha önce oynadığınız MMORPG oyunlardan farklı gelecek hikâyeye ve detaya sahip. Neverwinter Nights serisini defalarca sıkılmadan oynayabilen bünyeler için (misal ben) oyun belki biraz sığ gelecektir. Bunun sebebi hem oyuncuların Neverwinter adı altındaki beklentilerin çok yüksek olması, hem de geniş bir kitle için planlanmış olması olabilir. Fakat oyunu ilk çıktığı günden bu yana oynayan birisi olarak, gördüğüm gelişmelerin, eklentilerin ve güncellemelerin yoğunluğu, kafanızdaki soru işaretlerini bir bir kaldıracak gibi gözüküyor. Tamamen Türkçe içeriği ve Perfect World güvencesiyle Neverwinter'a katılacak bir sonraki kişi siz olmalısınız. 
-Ümithan Şardağ 


POPULER EŞYALAR) 


Efsunlu Anahtar. Oyundaki tartışmasız en popiler eşya. Her tür kilitli kutuyu açabilen büyülü bir anahtardır. Zen pazarından ya da müzayede evinden alınabilir, takas edilebilir. 


Geniş Depolama Çantası 24 adet en- 


vanter yuvası bulunan çanta. Her eve lazım. 


Bütünleştirici Uğur. Efsun, rüntaşı ya da 


eser geliştirmelerini malzeme kaybetmeden yüzde yüz garantili yapabilmenize yarar. 


KÜNYE 


Geliştirme: Cryptic Studios 

Dağıtım: Digiturk 

Tür: Devasa Online Rol Yapma Oyunu 

Web: digiturkplay.com.tr/gamemax/game/ neverwinter/1 

Sistem Gereksinimleri: Çift çekirdek 2.06H2 CPU / GeForce 6800 yada ATI Radeon X850 dengi / 128MB-t Video RAM 
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Forces 


ELFTE FORÖES 


FPS TÜRÜNÜN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLMAYA ADAY 


a0 Gamesin en iyi oyunlarından 

olan Elite Forces size başka bir FPS Gizsetilii deneyimi yaşatacak. Günümüz teknolojisine yakın bir stili olan bu oyunda ciddi mücadelelere tanıklık edeceksiniz. 


Oyunun hikâyesi, bize belki de yakın gelecek tarihte görebileceğimiz ve yaşayabileceğimiz olayları yansıtmış; 


Yakın bir gelecekte dünya, azalan kaynaklar, kötüleşen çevre durumları ve devam eden askeri çekişmelerle cehenneme dönmüştür. 
Dünya liderleri bir araya gelerek bir çözüme ulaşmayı dener. Alınan karar, insanlığın iyiliği için ulusal çıkarları bir kenara bırakıp, birleşmiş bir hükümet kurmak üzerine olur ve böylece Federasyon doğar, Federasyon'un 10. yılında Winsoft Laboratuvarı, insan geliştirmesi amacıyla bir yedekleme mikroçipi ve nano robot implantları takarak kullanılabilecek bir teknolojiyi duyurur. 
Ancak duyurulan bu teknoloji henüz mükemmellikten çok uzaktır. İnsanların büyük çoğunluğu nano robotlar sayesinde gelişim göstermeyi başarırlar ama yedekleme mikroçipinin beyin üzerindeki etkilerine dayanamazlar. İnsanların yalnızca 9620'si mikroçip ile gelişir. Beyinlerinin hesaplama 
hızı, geliştirilmemiş olan insanlarınkinin 10 
katına çıkmıştır. Bu bireylere Modifierler adı verilir. Ateş Kurdu Federasyon'un 13. yılında Federal Hükümet Modifier planını askerileştirir ve"Ateş Kurdu" adı altında bir Özel 


Birlik oluşturur. Bu ekip “Hançer” ismindeki Özel Kuvvetler ekibi ile Orta Avrupa'da eği- 


timlere başlar.”Ateş Kurdu” çok taze bir ekip 


olmasına rağmen, implant mikroçiplerinin onlara sağladığı çok gelişmiş hesaplama yeteneklerini avantajlarına kullanırlar ve antrenmanı beraberce tamamlarlar. 


Ama Federasyonun 15. Yılında, dünyanın çeşitli yerlerinde Modifierlerin insanlara rastgele bir şekilde saldırdıkları haberi yayılmaya başladı. Modifierler bir hiddet krizine yakalanmışlardı. Bu saldırılar ancak krizdeki Modifierler tamamen yok edildiğinde son buldu. İnsanların Modifierlere duyduğu kıskançlık artık dehşet ve nefrete dönüşmüştü. Birçok ülke Modifierlerin topraklarına girmesini yasakladı. Modiferler evlerinden atılmışlardı. Onlara sempati du- 


yan birkaç federasyon görevlisi sayesinde Orta Amerika'da yeni şehirler kurdular. 


Avrupa ve Amerika'dan önce ilk olarak Türk FPS oyuncularıyla buluşan Elite Forces, sahip olduğu oyun modları ve silah modifikasyon sistemi ile yepyeni bir FPS deneyimi sunuyor. Oyunun en güzel özelliklerinden biri de tamamının Türkçe olması herhalde, Bu durum hem oyunda daha kolay kasmanızı sağlıyor hem de ne yapmalıyım, acaba nasıl diye düşündürmüyor. 


Oyun içinde birkaç mod mevcut. Bunlar; Takım Modu, Kule Savunma Modu, Virüs Modu, Direniş Modu, Av Modu, Ölüm Modu ve Tur Bazlı Mod. Bunun yanı sıra sistemler de var, Sistemler sayesinde karakterinizi tasarlıyorsunuz. 
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Modifikasyon Sistemi: Silah modifikasyon sistemi her askerin kendine özel bir silaha sahip olmasını sağlar. Elite Forces'da oyuncular silahların birçok parçasını modifiye edebilirler; buna Kırmızı Noktalama Sistemi takmak, Lazer Görüşü takmak, Susturucu takmak, daha çok kapasiteli şarjörler takmak, daha yüksek performanslı mermiler kullanmak ve hatta silahın rengini değiştirmek dâhildir. Her ateşli silahın düzinelerce pratik ve özel modifikasyon seçenekleri vardır. Buna ek olarak bütün takılabilen aksesuarlar gerçek hayattaki ekipmanlardan adapte edilmişlerdir. 


Yetenek Sistemi: Destek yetenek sistemi bir oyuncu bir diğerini öldürdüğünde ya 

da öldürüldüğünde devreye girer. Değişik asker sınıfları değişik yetenekleri kendi ihtiyaçlarına göre ve savaşma stillerine göre seçebilirler. Bu, düşmanı çok daha hızlı bir şekilde yenmeyi sağlar. Elite Forces'da dört çeşit yetenek vardır: Kombo Yetenekleri, Ölme Serisi Yetenekleri, Toplam Öldürme Yetenekleri ve Toplam Ölme Yetenekleri. 
Oyuncular yeterlilikleri karşıladıkları zaman, kuşandıkları yetenekler otomatik olarak aktif hale gelecektir. Oyuncular karakter seviyelerini yükselterek ek yetenekler de öğrenebilirler. 


Yetenek Kuşanmak: Oyuncular Depodan yetenekleri kuşanabilirler. Bir yetenek ancak kuşanıldıktan sonra aktif olur. 


Yetenek Çıkartmak: Oyuncular Depodan 


yetenekleri çıkarabilir ya da değiştirebilirler. 
Çıkarılan bir yetenek artık savaşlarda aktif olmayacaktır. 


Bunlarla beraber oyun içinde yetenekler silinmemektedir. 


Sınıf Yetenekleri Nasıl Kuşanılır ve Yenilenir? 

Oyun ara yüzünün sol tarafında bulunan “Depo” tuşuna tıklayarak oyuncu deposunu açın. Alakalı asker birimini seçin ve sonra da sol altta olan “Yetenek”tuşuna basın. 

Bir yeteneği seçin ve imleci yeteneği sağ üst kısmına götürüp “kuşan” tuşuna basın. 
Kuşandığınız yetenek oyunda aktif hale gelecektir. Eğer bir yeteneği değiştirmek isterseniz sadece başka bir yeteneği kuşanın ve ilk yetenek değiştirilecektir. Bir yeteneği çıkartmak istiyorsanız sadece bahsi geçen yeteneğin kuşan tuşuna basarak onu çıkarabilirsiniz. 


Kombo Yetenekler: Yetenek, oyuncunun öldürme serisi belirli bir rakama ulaşınca aktif olacaktır. 


Görev Sistemi: Görev sistemi oyunculara oyun kontrollerine ve modifikasyon sistemi, mermi sistemi, yetenek sistemi ve malzemeler gibi oyun içi sitemlere alışmalarında yardım eder. Bu sistem oyuncuların ana oyun oynanışını ve çeşitli modları öğrenmelerini sağlar. Bu arada görevleri tamamlayan oyuncular çeşitli ödüller alırlar. 


Mermi Sistemi: Normal mermilere ek olarak, Elite Forces'daki oyuncular çeşitli güçlü mermileri kullanarak düşmanın üzerinde değişik etkileri olan ve değişik türde hasarlar verebilirler. Değişik mermiler, değişik silahlar için olabilir. Mesela Keskin Nişancı 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Tüfeğinin Zırh Delici Mermisi hedefin ceketini ya da yeleğini kolaylıkla delebilir; ama bunun yanında Büyük ve Küçük Sağlık Mermileri takım arkadaşlarınızın HP'sini 


tazelemek için kullanılabilir. 


Elite Forces'da düzenli olarak haftalık, aylık ve yıllık etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikleri duyurulardan veya sosyal medya araçlarından rahatlıkla bulabilirsiniz. Etkinliklere katıldığınız zaman dereceye girmeniz halinde ödüller kazanacak, rakiplerinize fark atacaksınız. - Mert Demir 


POPULER/EŞYALAR 
FAPC VÜCUT ZIRHI (YEŞİL): DB tarafından üretilen bu hafif plakalı vücut zırhı, temel koruma ve mühimmat taşıma için tasarlandı. 
Aşınma ve yırtılmaya dayanıklıdır. Jetpack: Birçok oyundan bildiğiniz uçma özelliğidir. Etkisi: #-30AP 


4, MK18 MOD: K16, M4A1'den geliştirilerek yapılmıştır. MKI8MODT'in üst tarafı M4'ün alt tarafı olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda 10,3 inçlik kısa namlu ve Daniel Defense tarafından üretilen 
9 inçlik S.B.R2 taktiksel el kundağı kullanır. Boyut 
olarak ufaktı ama ölümcül bir ateş gücü vardır akın mesafeli savaş için idealdir. 


KUKR: Bir tür bıçak gibi özel tasarım silahtır. 
Standart Hasar 60, Ağır Hasar: 802 


3 Geliştirici: KingWorld 

Bl Dağıtım: Digiturk 

BG Tür. FPS 

BG Web: digiturkplay.com.tı/gamemax/game/elite- 

f01ces/2 

Sistem Gereksinimleri: Windows XP / Vista 7/8,İşlemci 2.4 GHz, RAM 1 GB, Boş Hard disk Alanı 

26B, nVidia GeforceFx 8600gt (128 MB) / ATI HD 2600 

(256 NB), DirectX 9.0 vd 
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The Lost Titons 


arayıcı tabanlı savaş/strateji oyunu The Lost Titans Türkçe dil desteğiyle hizmet veren bir Mitoloji oyunu. The Lost Titans, insanlarla birlikte kendi uygarlığını kuran Titanlar'ın zaman içinde birbirine düşerek tükenmek bilmeyen bir savaşa girmelerini konu alıyor. 


Hikâyesiyle aslında çok da yabancı olmayan bir konsepte sahip. Yunan mitolojisi, Mısır mitolojisi ve Atlantis mitolojisi ile ilgili filmlerde sıkça gördüğünüz ya da duyduğunuz isimlere The Lost Titans'da rastlamanız mümkün. Hikâyesinde bu mitolojileri bile bolca bulunduruyor. Hikâyeye göz atacak olursak 4 ana başlıktan oluşuyor diyebiliriz. 
Bunlar sırasıyla “Arıstos'tan Önceki Zaman'”, “Kültürel Öğretiler Zamanı", “İkilik Dönemi” ve “Büyük İhanet” 


“İnsan türünün varoluşundan çağlar evvel, Tanrılar ve Titanlar arasında savaşlar vardı. 
Titanların arasındaki savaş alevlendiğinde Zeus, neredeyse tüm Titanları, Tartarus isimli hapishane gezegeninde esir etti. 


O hapishaneden Hyperion ve Ophion isimli iki Titan, insanlığın gelişimini izledi ve değişik insan kültürlerini takip etti. Kaçmayı başarabilirlerse, en sevdikleri insan kültürlerinden kendi dünyalarını yaratabilmeyi hedefliyorlardı. 


Onlar hapis edildikten çok uzun süre sonra bir şans doğdu, çünkü devlerin sonuncusu olan Aristaios anneleri olan Gaia'nın adına kurtarabildiği bütün Titanları Tartarus'tan kurtarmak için geri döndü ve bu sayede Hyperion ile Ophion kaçtı. 


İki Titan, gökyüzü diyarı olan Ouranos'a kaçıp rüyalarını gerçekleştirmek için beraberce çalıştılar. Tanrıların rolünü üstlenerek yeni bir diyar yarattılar, kardeşleri ve kurtarıcılarının adına ithafen oraya Aristos ismini verdiler. Onlar ilk on iki insanı çamurdan yaptılar. Böylelikle Yolculuk Sonrasında yani YS'de onlara Yaradılışın Çocukları adını verdiler.” 


*İlk birkaç nesil boyunca Hyperion ve Op- 


hion Yaradılışın Çocukları'nın soyları için uyum içinde çalıştı ve pek sorun yaşamadılar, Beraberce çalışarak onların soyundan gelenlere, Dünya'nın külütürel öğretilerini, hayatta kalmanın yollarını, kadın ve erkeklerin geleneklerini, iki Titan'dan gelen büyünün kullanımını öğrettiler, Dünya kültürlerini yüzyıllar boyunca inceledikleri için, takip eden nesillere Dünya'nın hikâyelerini bol bol anlattılar. Onlara Yunanlıların, Romalılar'ın, Mısırlılar'ın, Atlantisliler'in, Persler'in, Asyalılar'ın hikâyelerini aşıladılar. Aynı zamanda Kuzey, Alman ve Çin tarihlerinden ve birçok farklı kültürden bahsettiler, Ama en çok sevdikleri hikâyeler Kadim Romalılar'ın, Mısırlıların ve Denizleraltı Ülkesi Atlantis'in hikâyeleriydi. Bunlar Aristos'un kültürünü oluşturdular. 


2 Pik 


Tartarus'ta yıllar boyu heyecanla takip ettikleri bu kültürleri aynı heyecanla yarattıkları nesillere aktardılar. Bu hikâyeler ve kültür, takip eden nesiller tarafından da sevildi 

ve benimsendi; böylece nesilden nesile aktarıldı. 


Aristos halkı arasında büyük bir barış hâkimdi çünkü Hyperion ve Ophion onları aileleri gibi görüyor, ataları gibi yönetiyorlardı, Ama insanların sayısı arttıkça onları yönetmek zorlaşıyordu. Böylelikle Titanlar'ın da arası açılmaya başladı” 


İkilik Dönemi 

“İlk problemler YS 200'de ilk şehir oluşmaya başladığında ortaya çıktı. Ophion'un bütün Titanlar'ın lideri olarak çok fazla tecrübeye sahip olmasına rağmen uygarlığın oluşmasında ve mimari temanın gelişmesinde çok fazla katkısı olmamıştı. Bu temayı Aristos halkına sunan, Güne ve ışığa hükmeden Hyperion'du, Onlar da Hyperion'un adına Işığın Şehri'ni inşa ettiler. 


Hyperion ve Ophion adil bir yönetim sergiliyordu. Ancak bir noktadan sonra Ophion, Hyperion'a adanan semboller ve heykellerden dolayı üzüntü ve kıskançlık duymaya başladı. Yeni nesiller bir tanrıyı diğerinden daha önemli görüyorlardı. Ophion'un 


kıskançlığı Titanlar arasında tartışmalara neden oldu. Bu tartışmalar büyüdü ve farklı konulara sıçradı. Kültürden, verilen tavsiyelere oradan politikaya... Tartışmalar neredeyse bir yüzyıl sürdü ve liderlik için savaş verilmesine kadar gitti. 


İki Titan arasındaki savaş şehrin bir kısmını yok etti ve yaşayanları dehşete düşürdü. 
İkili hatasını kabul etti ve bir anlaşmaya vardılar. Savaşlarını ıssız bir bölgeye taşıdılar ve savaşı kazanan 100 yıl boyunca yönetme hakkına sahip olacaktı. Yüzyılın bitimine yakın bir daha savaşacaklar ve bir sonraki Yüzyılın kararını vereceklerdi.Bu 100 yıllık düellolara Aiona adı verildi." 


Büyük ihanet 

“Düelloların başlangıcının üzerinden 1000 
yıl geçti. Ophion artık yeterince dövüştüğü kararına vardı. Hyperion'a ait olan Işığın Şehri'ni terk etti ve kendi diyarını oluşturdu. Bundan sonraki birkaç Yüzyıl boyunca Hyperion ve Ophion kendi diyarlarını yönettiler ve mirasçı ülkeler olan Grecia, Atlantea ve Heliopolis'i kendi başlarına bıraktılar. Ancak buraları yöneten bir Titan olmadığından bu refah dolu topraklar çöküş dönemine girdiler. Bu yüzden Ophion bir elçi yollayarak Hyperion ile görüşmek istedi. Hyperion bunu kabul etti. Bu görüşme- nin zarar gören krallıklara refah, barış ve aydınlığı getireceğini umuyordu. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değildi. Hyperion'un bu iyimser düşüncelerine rağmen iki Titan'ın buluştukları yerde Ophion en güçlü müritlerinin yardımıyla, Hyperion'u tuzağa düşürdü. Ophion, Hyperion'un ruhunu vücudundan ayırdı ve bunu dört parça- 

ya böldü. Çok gizemli bir güç kullanarak bunları Aristos'un dört bir yanına gömdü. 
Hyperion ortadan kalkınca Ophion'un gerçek planı ortaya çıktı- Aristos'un tamamını ele geçirmek! Liderliğini kanıtlamak için ordularını her bir yana yollayarak her türlü rekabeti ortadan kaldırdı. 


Ophion'un ihanetinin haberleri Hyperion'un baş şehri olan Işığın Şehri'ne geldi. Şehrin en cesur savaşçıları kaderleriyle yüzleşmek için biraraya geldiler. 
Onların görevi mirasçı ülkeleri birleştirmek, Hyperion'u kurtarmak ve Ophion'un ordusunu kendi diyarına geri göndermek olacaktı. 


Bu hikâye oyunun içeriğine tamamen yansıtılmış durumda. Hikâyeden farklı olarak sadece ilerleyen seviyelerde diğer mitolojiler ile karşılaşıyorsunuz. Sırasıyla Atlantis ve Mısır mitolojisinden esintiler görüyorsunuz diyebiliriz. 


Farklı temasıyla dikkatleri çeken TLT son dönemdeki Digitürk ile yapılan anlaşma sonrasında oyuncu sayısında ikiye katlamış durumda. Oyunda artık daha dikkatli olmanız gerekiyor. Yoksa bir hanedan oyuncusuyla karşı karşıya kalmak ve savaşmak durumunda kalabilirsiniz. Farklı bir deneyim yaşamak istiyorsanız ve mitolojiye merakınız varsa tarayıcı tabanlı savaş/stra- teji oyunu The Lost Titans'ı mutlaka denemelisiniz, Farklı bir bağımlılık yaratacağına eminiz. - Kubilay Beşer 


G Geliştirici: Z0GAME 

3 Dağıtım: Digiturk 

Tür: MMORPG 

Web: digiturkplay.com.tı/gamemax/game/the- lost-titans/3 

(Gi Sistem Gereksinimleri: Windows XP / Windows7 / Windows Vista, İşlemci: intel Core 2 Duo 2.2GH veya üstü, Ekran kartı: GeForce 8800GTX veya 
Radeon HD3870, GeForce 660067 veya Radeon 9800 
PRO 256MB 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oba dendiğinde akıllara genelde hemen League of Legends geliyor. Hepimiz onu yakından takip ediyor, sabah- 


lara kadar başında vakit geçiriyoruz. Ama şöyle de bir gerçek var ki çok sevilmesine rağmen nedense MOBA ti de League of Legends'dan başka oyun olmadığını düşünen birçok oyuncu var hâlâ.“Yok artık o kadar da değil" denildiğini duyuyoruz ama ne yazık ki olay bu. Evet, bazı kuvvetli alternatifleri biliyoruz ama ne kadar? 


İşte bu yazıda biraz olsun MOBA piyasasındaki oyunlardan, yeniliklerden, nerelerden geldiğinden ve farklı tarzları olan oyunlardan bahsedelim istedik. Malum yeni moda, MOBA! 


Önce bakalım bir MOBA neymiş? MOBA; açılım olarak, Multiplayer Online Battle Arena yanili çok oyunculu çevrimiçi savaş arenası (Google çeviri terk!) demek. Adından da anlaşılacağı gibi (yazmış olmama rağmen ben bile anlamadım) çevrimiçi platformlarda başka oyuncularla kapışmamıza imkân veren oyunlar. Yani bunu sadece izometrik görüntülere bağlamak gerekmiyor. Smite ve Super Monday Night Combat bunu bize gösteren naçizane oyunlardan bazıları. Demek ki neymiş? Kamera açısı türü göstermez. Bu kısa bilgilendirmenin ardına bence farklı başlıklara atlama vakti geldi, zira gereksiz bir bilgi oldu sanki. 


G3 Sik 


MOBA, ilk olarak Starcraft'ın özel yapım bir modu olan Aeon of Strike ile hayatımıza girdi. Daha sonra da herkesin bildiği ve MOBA'nın atası olarak sayılan Defence 

of the Ancients (DOTA) ile devam etti. 
Şimdilerde bayrak League of Legends'da ama onula beraber ipi göğüsleyen başka oyunlar da var. DOTA 2, Heroes of Newerth, Smite bunların başta gelen örneklerinden olmakla beraber Prime World, Rise of Immortals gibi başka oyunları da örnek gösterebiliriz. 


MOBA türü, oyuncular açısından hem kolay ve eğlenceli hem de takım oyununu temel alan bir ortam sunduğu için kısa zamanda diğer oyun türlerinden çok farklı bir yer edindi. Yapılan birçok e-spor organizasyonu önceden FPS'e dayalıydı. Hepiniz Counter-Strike oynamışsınızdır. İşte, e-spor'un temelini oluşturan bir oyundur kendisi ancak, bugün baktığımızda FPS'ten çok MOBA ağırlık göstermektedir. Yapılan MOBA turnuvaları FPS turnuvalarına göre daha fazla izlenmesi ve daha ilgi çekmesi ile e-spor büyük bir hızla MOBA türüne geçti. 


Günümüzde MOBA denildiğinde tek bir oyun, evet, League of Legends akla gelmekte. Yapılan yayınlar, turnuvalara katılan takım sayıları gibi istatistikler, MOBA'nın nasıl büyüdüğünü gösterir cinsten. Ancak bu durumda ortaya çıkan sonuçlardan biri diğer oyunlar açısından pek istediğimiz. 
bir şey değil, MOBA türünde oyun sadece League of Legends mi? Tabii ki hayır. MOBA türünde faaliyet göstermiş o kadar çok oyun var ki, bunların hepsini yazmaya ne zaman ne de sayfalarımız yetmez. Legen- 


dary Heroes'tan tutun, King of Fighters'a kadar uzanan uçsuz bucaksız bir alandan bahsediyoruz. 


Örnekler verecek olursak, Bloodline .Champions'da oyun oldukça hızlı ve aksiyon dolu geçiyor. Oyundaki yetenekleriniz oldukça önemli. Çünkü oyunda toplamda yedi adet yeteneğiniz mevcut ve mana sinırlaması yok. Tek ihtiyacınız yeteneklerini- 


zin kullanım süreleri düşürmek (CoolDown). 


Oyunda 3 farklı mod bulunmakta: Arena, Capture The Flag ve Conguest. Oyunun temeli PvP sistemi olduğu için ve eğer PvP seviyorsanız, oyun tam size göre. Oyunun bir özelliğini sizlerle paylaşayım. Oyun, 
2009 İsveç Oyun Ödülleri'nde hem “Yılın 
Oyunu"ve hem de “Kazanan XNA" ödülünü kazanmış bulunmakta. Oyunun belki de bir avantajı mı desek ne desek bilemedik ama rastlantısal ateş etme ve hasar verme gibi etkenleri yok. Bu da oyuncuları iyi isabet 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alma, iyi tahmin etme gibi yollara yöneltiyor. Kullandığınız her skill, hedefe direkt olarak hasar vermeli; aksi takdirde etkisi söz konusu değil maalasef... Bazı oyun içi sınıfların en can alıcı olayı “Kritik” vuruş ise oyunda yer almamakta. Bir başka örnek verecek olursak, 2010 yılının Mayıs ayında, S2 Games yayımladığı Heroes of Newerth ile rekabet ortamına giriş yaptı. Şimdi ise Blizzard, Heroes of The Storm ile güçlü bir hamlenin peşinde. Blizzard öyle bir strateji kullanmış ki, kendi oyuncu topluluğunu oluşturan ve büyük bir kitleye hitap eden oyunlarının karakterlerini temel alıyor. Bu oyunlar ise Diablo, Starcraft ve Warcraft. 
Oyun aynı MOBA haritası, yani üç koridordan oluşmakta ancak, diğer oyunlardan farklı olarak puan ve altın kasabileceğimiz yeraltı mağarası yer almakta (Oyunun karakterlerinden en sevdiğimizise tabii ki Lich King). Oyun henüz beta aşamasında olduğu için ortaya ne tür değişiklikler gelecek, Blizzard nasıl bir strateji kullanacak hep birlikte göreceğiz. 


Bu sektörde tür olarak aynı pastadan pay 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almak isteyen firmalar, MOBA türünü geliştirmekle birlikte farklılıklara gitmekte. Her oyun birbirinden farklı yönlerle, oyuncuları çekmeye çalışmaktadır. Herkesin elbet mitoloji hayranlığı vardır (En azından bizim var). Bu nedenle Smite Online oyununa karşı ilgimizin olmadığını söylersek yalan olur. 


Smite Online, birçok rakibinin içerisinde farklı bir yerde. Koridorlar ve oyun sistemi diğer rakiplerinden oldukça farklı. Oyunun karakterleri mitolojik kahramanlardan oluşmakta (Bizim favorimiz Ra ve Zeus). Oyun içerisinde çeşitli modlar var ve bunlar şöyle: Arena Mod, Conguest Mod, Domination Mod, 1vs1 Mod. 


Arena Mod, isminden de anlaşılacağı gibi arena'da, kullanıcılar birbirlerine karşı savaşmakta. Conguest Mod ise 3 koridordan oluşan standart MOBA modu. Domination Mod'da ise orta koridorda bulunan 3 adet kuleye, iki takım da sahip olmaya ve mevcut bulunan puanlarını korumaya çalışıyorlar. Haliyle ne kadar kule kaybederseniz takımınızın puanı da ona göre düşmekte. 
1vs1 modunda ise iki rakip birbirlerine karşı mücadele vermekte. Oyun içerisindeki creep'lerin yapay zekâya karşı verdikleri reaksiyonlar oldukça başarılı ve sizi hızlı hareket etmeye yönlendiriyor. Bir anlık hatanızda arkanızdan bir balyoz darbesi yiyebilirsiniz. 


Bütün bu mitoloji ve doğaüstü karakterlerden sonra, işin içine imparatorluklar ve krallıklar girmez mi? Tabii ki girecek. Bir de imparatorluk ve krallığın olmazsa olmazı olan kale inşası ve savunması da bize emanet desek? İşte tam bu noktada devreye Pri- 


me World giriyor ve odağımızı döndürüyor. 


Oyunun hikâyesi, Dok İmparatorluğu ve Adornia Krallığı arasındaki savaşa dayalı. Bu iki ulus nadir ve çok değerli olan Prime kaynağı için savaşmaktadırlar. Çünkü bu maddeye sahip olan ulus dünyayı kontrol altına alacaktır. Ayrıca bu madde oyun içerisinde kale yapımında, inşalarda gereklidir. Oyunda, Dok'larda 32 ve Adornia Krallığı'nda 32 
olmak üzere toplam 64 adet şampiyon var. 
Oyunun diğer farklı bir yönü ise, oyunculara karakterlerini sadece savaş alanında geliştirme imkânı değil, aynı zamanda kendilerine ait kalede savaşta kullanılacak olan skill kombinasyonlarını seçme ve güçlendirme imkânı vermesi. Doğru kombinasyonlarla oyunda ön plana çıkabilirsiniz. Ayrıca oyun, “Electronic Entertainment Expo 201 1:1GN PC Eniyi Strateji Oyunu”, ödülünü almış 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bulunmakta. Değimiz gibi ve görmüş olduğunuz gibi MOBA türünde faaliyet oldukça fazla. 


Günümüzde ise artık görsel çok fazla önemli oldu. İzlediğimiz filmlerde bile artık kalite çok uç noktalarda. Hatırlarsanız ilk Batman, nasıldı, şimdi nasıl? Cevabı çok basit, sürekli gelişen teknoloji ve buna uğraş veren kişilerin kalitesinin artması sonucunda, muhteşem hale dönüştü. Yani ortada bir paralel gelişme söz konusu. En güçlü süper şampiyon hangisi diye sorsak? Siz deyin Hulk, biz diyelim Joker. Herkesin verecek bir cevabı vardır, ancak eminiz ki birçok kişi farklı cevap verecektir. İddia ettiğiniz en iyi süper kahraman hangisi ise bunu Infinite Crisis ile kanıtlayabilirsiniz. 


Batman, Joker, Superman, Luthor, Harlegu- in ve daha fazlası işte bu oyunda. DC karakterleri her zaman bir yerlerde karşımıza çıkmıştır. Çizgi filmlerde, sinema filmlerinde, kimi zaman ise oyunlarda ayrı ayrı işlendiler ve işlenecekler. Bu oyunda konu yine aynı; sayısız kötülük yapan, kötülüklere karşı koyan süper kahramanlar, kendi içlerinde 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savaşıyorlar. Oyunda iki adet harita bulu- 
'nuyor. Coast City ve Gotham Heights. Coast City haritasında iki ayrı koridor bulunuyor. 
Bu koridorlarda kuleler ve rakiplerinizle çarpışıyorsunuz ancak, süre 10. dakikayı gösterdiğinde “Doomsday Device” devreye giriyor ve ortalık kızışıyor. Çünkü Doomsday tarafsız rakipler üretmeye başlıyor ve bu da işleri bir hayli zorlaştırıyor. Ancak Doomsday'i ele geçirdiğinizde isterseniz düşman kulelerini yok edebilir, isterseniz de rakip şampiyonların üzerinde kullanabilirsiniz. Gotham Heights haritasında ise durum şöyle ki; zaman geçsin tabirine uyan bir harita. Toplamda haritada 5 adet kule var. 
Asılnda kule demeyelim de, kontrol noktası var. İki takım da bu noktalara sahip olmaya çalışıyor. Ne kadar kule kaybederseniz puanınız ona göre düşüyor. Siz de bu macerada sevdiğiniz süper kahramanlarla aynı heyecanı tatmak istiyorsanız, ilk durağınız. 
Infinite Crisis. 


Günümüzde teknoloji ile birlikte artık gelişen bir sektör de cep telefonu sektörü. 
Öylesine telefonlar çıkıyor ki evdeki bilgisayarınıza kafa tutacak cinsten. Peki, bir de MOBA türünde faaliyet gösteren oyunlar hep PC formatında olmak zorunda mı? 
Olmayacağını bize en iyi şekilde gösteren oyunlar da, Legendary Heroes ve Heroes of Order And Chaos. 


Mobil platformlar için çıkmış olan bu MOBA tür oyunlarda oynanış League of Legends'a oldukça yakın. Grafikleri ve kolay oynanışıyla oyuncuları tatmin etmeyi başaran Legendary Heroes ve Heroes of Order And Chaos, mobil platformda oyun oynamayı seven oyuncular için bulunulmaz bir oyun. 


MOBA türüne değinmişken, e-spor'a da değinmemek olmaz; 1996 yılında bir İngiliz'in Ouake için turnuva düzenlemesiyle temelleri atılan e-spor, günümüzde milyarlarca dolarlık bir piyasaya ulaştı. E-Sporu futbol, basketbol, golf gibi düşünebiliriz. 
Takım olarak ya da bireysel olarak maçlara çıkılır, iki taraftan hangisi daha yetenekli 

ya da daha iyi hazırlanmış ise kazanır ve büyük ödülün sahibi olur. Günümüzde e-Spor'un en büyük pay sahibi olan oyun türü MOBA'dır. Özellikle, Stream dediğimiz internet üzerinden yapılan canlı yayınlar, bu oyunların gelişmesinde büyük katkı sağlayıp, yayın yapan birçok oyuncunun kazancı haline gelmiştir. Rekabetin ve stratejinin üst seviyelere taşındığı bu oyun türü günümüzde her geçen gün gelişmektedir. 


Evet, Bu minik aradan sonra oyun tanıtımına geri dönebiliriz. Şimdi sizlere diğer, 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MOBA türlerinden çok daha farklı bir oyun ile karşınıza çıkıyoruz. Arena of Heroes! 


Yönetimi sıra tabalı strateji oyunlarını andırıyor. Sıra tabanlı strateji türü ile MOBA türünü çok güzel bir şekilde harmanlayan Arena of Heroes, oyunculara başarılı bir deneyim yaşatıyor. Bu oyunda güç yeteneğinden fazla düşünme ve planlama ön plana çıkıyor. Oyun içerisinde yaklaşık 3 dakikamiz Var, yapacağımız hamleleri yapıyoruz ve“Turn" sistemi ile rakibimizin saldırısını bekliyoruz. Örneğin, seçtiğiniz şampiyonu, rakibin creep'lerine saldırttınız. Arkasından diğer yönetilen üç karakterde de bir takım saldırılar yaptınız ve süre bitti. “Turn” butonuna bastığınızda sıra rakibe geçiyor. Aynı şekilde rakibinizde oyunu oynuyor. Oyun içerisinde karakterinize herhangi bir eşya 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alamıyorsunuz. Sadece seviye atlandıkça yeteneklerini geliştiriyorsunuz. 


Yeni çıkan MOBA türünde oyunlar hâliyle en çok oynanan oyundan biraz esinti alacaktır, bu oldukça doğal. Mesela, oynarken zevkaldığımız, zevk alırken zamanın su gibi akıp gittiğini gördüğümüz bir oyun da Rise oflmmortals: Battle for Graxia. 


Dosya konumuzun başlığı “MOBA League Of Legends'dan ibaret değildir” ama siz değerli okurların “Eee bu oyunda ne değişiklikler var ki?“ sorusunu duyar gibiyiz. League of Legends'da olduğu gibi bu oyunda da başarılı Türkçe dil desteği var. En güzel farklılıklarından bir tanesi ise Türk kültürüne uygun birçok karakterin eklenmesi. Özellikle bu, oyunun popülerliğini biraz daha ileriye taşıyor. 


Farklı yönleri diyorduk. Evet, en farklı özel- 


liklerinden bir tanesi de interaktif replay sistemi! Replay sistemi oldukça başarılı. 


Öldüğünüzde devreye giren bu sistem ile ne şekilde öldüğünüzü, kimin nasıl destek olduğunu, takımınızda olan eksikliği görebiliyorsunuz. Oyundan ayrılan oyuncular yerine “beyaz savaşçılar”adı altında bot eklenmesi gibi etkenler ise Rise of Immortals'ın balı, kaymağı. Oyun sistemi ise standart üç koridordan oluşuyor ve ana üssü yok etmeye çalışıyorsunuz. Ve her zamanki gibi üssü yok etmek hiç de kolay değil. Tamamlanan her oyun, oyunculara tecrübe puanı, seviye atlama şansı, disiplin. 
ağacında yeni özellikler ve yeni eşya alanları gibi işlevler kazandırıyor. 


MOBA haritalarının ve oyun türünün sadece karada oynanıyor olması sizce de haksızlık değil mi? Bizce haksızlık! İşte bu yüzden havada karakterimize yön verdiğimiz bir güzel oyun da”AirMech" oluyor, Mech'lerimizi oyun içerisinde kazandığınız puanlar ile 


geliştirip, eklentiler ekleyerek gücüne güç katabiliyorsunuz. AirMech'i diğer MOBA oyunlarından ayıran özelliği; daha çok A-RTS yani aksiyon tabanlı gerçek zamanlı strateji oyunlarına benzemesi, Oyun oldukça zevkli! Üssümüzde ürettiğimiz asker ve tanklarımızı mech yardımı ile karşı rakibin üssüne saldırması için istediğiniz noktalara stratejik olarak yerleştirebiliyoruz. Amacımız genelde olduğu gibi karşı tarafın üssünü yok etmek. AirMech'i Facebook ve İnternet tarayıcınız üzerinden de oynamanız mümkün. 


Hazır yerden yüksekteyken bir kaç şey daha aklımıza geldi. O kadar kale dedik, asker dedik, mitoloji dedik. Ama bir şey hep eksik diyorduk ki, ejderha severler için de bir oyuna değinmek istedik. Ejderhaların hiç bitmeyen karşılaşması Dragons and Titans! 


Birçok ejderha seçeneği ile bizi adeta büyüledi desek yeridir. Bir ejderha var ki ismi Nightmare. Sen neysin öyle abicim. 
Neyse, oyun mod bakımından da birden fazla seçenek sunuyor. 5v5, co-op ve single player seçenekleri ile Dragon & Titans sizlere eğlenceli ve pratik bir oynayış imkânı 
sunuyor. Hem de maçlar yaklaşık olarak 10 
ile 20 dakika arasında sürüyor. İnternet ve Facebook üzerinden de oynayabildiğiniz. 
Dragons and Titans, size her yerde her zaman oynama imkânı sunuyor. 


Artık yavaş yavaş konuyu kapamanın vakti geldi ancak, son bir oyundan da biraz bahsedelim, öyle bitirelim dedik. Umarız sıkılmamışsınızdır. Rekabetin de rekabete dönüştüğü bir oyun hayal edin. Siz buna hayal deseniz de biz buna “Super Monday Night Combat”diyoruz. Bu güzelim oyunun 


gün yüzüne çıkmaması içler acısı değil mi? 


Super MNC ismi ile anılan MOBA türü bu güzel oyunun en büyük farkı bir TPS oyunu, yani üçüncü gözden görülen bir shooter oyunu olması. Oyuncular iki takıma ayrılıyorlar ve bu takımlar Hotshots ve Iceman isimlerini alıyorlar. Oyun içerisinde topladığınız paralar ile bu macerada size yardımcı olacak robotlar satın alabiliyorsunuz. Ayrıca yine topladığınız altınlar ile spawnları aktif edebiliyorsunuz. Oyunda farklı türlere ayrılmış askerlerimiz var ve her asker türünü kendine özel 3 adet yeteneği var. Bu yetenekleri ve otomatik ataklarınızı kullanarak rakibinizin kulelerini yıkıp “MoneyBall” diye tabir edilen ana üsse ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oyunu oynarken tam anlamı ile Team Fortress oynuyormuş hissine kapılıyorsunuz. İlk olarak Xbox 360 platformu için çıkan bu seri ardından PC içinde piyasaya sürülmüş. Kısacası oyun, oldukça esprili, rahatlatıcı, kafa dağıtmak için ideal, 


Evet arkadaşlar, yanda da belirttiğimiz üzere artık bu konuyu kapamanın vakti geldi. 
MOBA dünya genelinde en çok tutulan, en çok oynanan tür olarak diğer türlerden bir adım önde. Bunun nedeni ise dediğimiz gibi köklü şirketlerin yapmış olduğu oyunlar. Tabii ki yeni kurulan MOBA tarzı oyunlar da oldukça tutulmakta, Biz de bu yazımızda sizlere, belki de bildiğiniz veya bilmediğiniz. 
bazı MOBA türü oyunları anlatmaya çalıştık. 
Önemli olan nokta ise fark etmişsinizdir, hepsi birbirinden farklı. Tarz ve konu olarak pek benzer yanları yok. Aksine bir oyunda olan açıklığı diğer oyunda göremiyorsunuz. 


Görmüş olduğunuz üzere çeşitli birçok konuda ve platformda değişik oyunlar 


var. Her oyunun birbirinden farklı yönleri mevcut. Bu sebepten dolayı her oyun yeni bir macera, yeni bir aksiyon niteliği taşıyor. 
Oynanış olarak genel bir çoğunluğu aynı zihniyete sahip olsa da, farkları var. Ve bu farklar diğer oyunlarda olan açıklığı en iyi şekilde değerlendirme, haliyle oyuna adaptefırsatı sunuyor. 


Evet, League of Legends MOBA türünde faaliyet gösteren bir başyapıt haline geldi. 
İlk çıktığı günden itibaren yapmış olduğu değişiklikleri, en iyi fark edenler oyunu bir süre bırakıp geri gelen kullanıcılardır. Mesela 2 ay kadar oldu, (olmuş mu o kadar!) 
girmiyoruz oyuna. Son girdiğimizde ise oldukça şaşırdık. Sadece görsel kalitede bir değişiklikten ziyade, oyun içinde de bir hayli değişim söz konusu. Dediğimiz gibi görsel kalite. Oyunların şu an en çok oynanmasını sağlayan unsur. Kim ne derse desin görsel kalite şart. Hikâye, oyun zekâsı, oldukça güzel ve yüksek olsun ancak, görsel 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kalite yoksa eksiktir. Yeni oyunlarda zaten böyle bir endişemiz yok. Sadece görsel ile kalmıyor demiştik LoL, oyun içerisinde de oldukça değişiklik yapmakta. En basitinden bir örnek, çalıların düzeni değişti, yeni orman yaratıkları geldi, kulelere verilen özel eşyalar vb. 


İşte yeni çıkacak MOBA türünde oyunlar bu özelliklerin hepsini temel almak zorunda. 
Farklı yönlerinin neler olacağını belirlemek zorunda. Kısacası çok iyi bir analiz yapıp, kritik kararlar ile gerekli hamleleri yapmaları gerekiyor. Başka bir bakış açısıyla yaklaşacak olursak, League of Legends da eskilerden ders çıkarmış durumda, Bu türde League of Legends yok iken hiç mi oyun yoktu yahu? Tabii ki vardı ve League of Legends sentezini çok iyi yaptı. 


Sevgili okurlarımız, bu sayıda elimizden geldiğince MOBA dünyasında sadece bir oyun olmadığını göstermeye çalıştık. Yine dediğimiz gibi, bu türde o kadar çok faaliyet gösteren oyun var ki, ancak bu kadar yazabildik. İlk başta dediğimiz gibi uçsuz ve bucaksız bir deniz aslında MOBA ve bizim gideceğimiz çok yolumuz, uğrayacağımız çok limanımız var. Hepinizin bildiği üzere League of Legends MOBA'yı tek başına oluşturmadı. Ondan öncesi de vardı. Birçok oyun ve çıkacak birçok oyun daha söz konusu, Sadece tek bir oyuna odaklanmak, MOBA'yı çok dar bir alana sürüklemek oldukça yanlış. O yüzden bir MOBA sever olarak ya da League of Legends oyuncusu olarak diğer türdeşlerden de haberdar olmanızı ve Lol'ü de eleştirirken bu oyunlardan feyz alıp daha güzel vakit geçirmenizi ve bol pentalı oyunlar dileriz. 
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elamlar değerli Free2Play okuyucuları, bu dosya konusunu severek oynadığımız, adeta bir çılgınlık ha- 


line bürünmüş ve yarış oyunlarında bir devrim niteliği taşıyan TrackMania oyunlarına ayırmak istedim. Sizlere TrackMania oyunlarından ve e-spor çılgınlığından bahsetmek istiyorum. Bu arada Mania çılgınlığı arttıkça sadece yarış oyunlarıyla sınırlı kalmayan firma başka Mania oyunlarına da bünyesinde yer verdi. Bunlar; ShootMania ve OuestMania olmak üzere yarış ile hiç alakası olmayan FPS ve RPG tarzı oyunlar. 


Liseye giderken sırf akşamları ders çalışmak yerine araba yarışı oynadığım için birkaç dersten kalmıştım. Bu dosya konusunu hazırlarken eskilere döndüm. Oyun içinde kendi haritanızı yaratabildiğiniz, arkadaşlarınızla yarışabildiğiniz ve oyun içi video çekip yayınlayabildiğiniz nadir yarış oyunlarından biri olan TrackMania serisi, bu sene 11. yılını kutlayacak. Bu kadar uzun sürede hayatımıza 8farklı mania oyunu girdi. 


Bu hikâyenin başlamasında en büyük etken 2003 yılının yağmurlu bir Ekim ayında Nadeo yapımcılığında Enlight katkılarıyla yaratılan TrackMania oyunudur. TrackMania, geliştirilmeye açık olduğu için birçok kullanıcı tarafından geliştirilen farklı haritalarda 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çevrimiçi olarak yarışmanıza olanak sağlar. 
Sadece yarışmakla kalmadığınız TM serisinde 7 farklı çevre var. Bunlar; Kar, Çöl, Rally, Ada, Stdayum, Körfez ve Deniz Kenarı gibi çevrelerdir. İlk oyun yayınlandıktan sonra oyuncuların yoğun ilgisinden dolayı firma farklı tarzlarda TM serileri geliştirilmeye devam etti. 
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Hazırladığım Pistlerin Tozu Hala Ellerinde Delilik sınırlarınızı zorlayan pistlerin yeni adı;”TrackMania”yani Yol Manyağı. Evet, bu oyunda tam bir yol manyağı olacaksınız. 
Her bölümde farklı arabalar yok, herkesin arabası aynı ama isteyen herkes yaratıcılığını kullanarak arabasının dış görünüşüyle oynayabiliyor. İlk olarak oyunun hiçbir hikâyesi olmadığından bahsedebilirim. Yarış oyunlarındaki hikayelerden hiçbir zaman hoşlanmadığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Bir yarış oyunundan beklediğim ne varsa bu seriyle adeta gözüme sokulmuştu. Tabii grafikler ilk başlarda başarılı değildi. Bu oyundaki en büyük rakibimiz zaman ve hayal gücümüz olacaktır. 


TM'nin ilk serisinde yarışabileceğiniz 3 ana pist bulunuyor. Bunlar; Çöl, Orman ve Karlı ovalardır. Diğer pistler sonradan çıkan TM serileriyle beraber gelmiştir. Çöl bölümünde yarış arabası, orman pistte ralli arabası ve 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karlı pistte ise kamyon gibi farklı araçlar kullanabiliyorsunuz. Sadece bir yarış oyunu olmaması ve yaratıcılığınızı kullanmanız. 
gereken farklı bulmaca bölümleri olması da bu oyunun diğer yarış oyunları arasından sıyrılıp, oyuncular tarafından uzun seneler oynanmasını sağlamıştır. Oyun bölümlerinde çözmeniz gereken farklı bulmacalar bulunuyor. Mesela, pistleri tamamlayıp istenilen sürede bitiş çizgisine ulaşmanızı ve çeşitli yollar yapmanızı isteyen görevler var. Yarattığınız haritaların 5Okb kadar az 

bir yer kaplaması da performans açısından etkili oluyor. Kullandığınız araçların grafikleri oldukça iyi olsa da ilk oyun için dokular biraz özensiz olmuş diyebiliriz. Pist yaparken çoğu oyuncunun zorlanmadan yapması için kullanıcı dostu bir arayüz hazırlanmış ve bu, klavye kullanarak daha rahat bir şekilde pist yapmanıza olanak veriyor. Bugüne kadar çıkmış Mania oyunlarını sıralarsak; TrackMania 1, TM Power, TM Sunrise, TM Original, TM Sunrise Extreme, TM Nations, TM United (Forever), TrackMania 2 Canyon, TM, Ouest-Mania ve ShootMania. TM Nations Forever diğer oyunlardan farklı olarak bedava olarak çıktı ve bu onu diğer TM oyunlarından daha öne çıkardı. 
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TM- Nations Forever ile oyun etkili biçimde değişmeye başladı. Bedava olması da, daha 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çok oyuncuya ulaşmasını kolaylaştırıp, oyuncuların TM serisi hakkında ciddi şekilde içerik üretmesine yardımcı oldu, Tabii bununla değişik oyun modları da eklendi. 
Oyunda her bölgeden oyuncu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bölge listesini oyunu açtığımız zaman, ekranda sunucuyu seçtiğimiz bölümden görebiliriz. Her ülkenin yanında, o ülkeye ait sıralama puanı yer alıyor. Bu puanlar ülkelerin hangi seviyede olduğunu gösteriyor. Oyun içerisinde birçok farklı ülkenin sunucusu var. Tabii Türkiye sunucusu da bulunuyor. 


Ubisoft İle Beraber İşler Gelişti 

TM serisi kısa bir aradan sonra oyuncular için bomba gibi bir seriyle geri döndü. Bu seri TrackMania 2 serisiydi. Bu seriyle beraber taşlar yerinden oynadı. Çeşitli haritalar, çeşitli bulmacalar ve daha çok oyuncu oyuna dahil oldu. Bu seriyle beraber oyunda çok büyük bir değişiklik olmuştu, TrackMania Z artık Ubisoft tarafından yayınlanmaya başladı. Tabi Ubisoft'la olan bu birliktelik oyuna birçok yeni ve güzel özellik kazandırdı. Aslında çok basit olan bu oyun insanların hayal güçlerini kullanmalarıyla beraber sizleri çıldırtacak kadar karmaşık pistlerle karşılaşmanıza yol açabiliyor ve bu özelliğini hiçbir zaman kaybetmedi. 


“TM2 CANYON” serisi ile beraber tek kişilik oyun moduna eski serilere nazaran daha çok özen gösterilmiş diyebiliriz. Oyunda seviyenizi ilerletmeniz için madalyalar almanız gerekiyor ve bunları da anca yarışlardan belli puanlar alarak kazanıyorsunuz. Oyun içerisinde her bölüme istediğiniz gibi giremiyorsunuz, bunun için belli sayıda madalya toplamanız gerektiriyor. Belli sayıda 


— 
Bu kadar hareketli bir fps bulmak zo: 


madalyayı topladıktan sonra size “buyurun, artık bu seviyeyi de oynayabilirsiniz” diyor. 
Oyun içerisinde 65 farklı pist bulunuyor ve bunlar sadece oyunun size sundukları, Sizin yarattığınız veya başka oyuncuların yarattığı pistlerde de dilediğiniz gibi aracınızı sürebiliyorsunuz. Hâl böyle olunca da yüzlerce pist varken bir oynadığınız piste bir daha oynama olasılığınız çok düşük oluyor. Tabii el elden üstündür, başkalarının yaptıklarını kendinize alarak veya onlardan örnekler alarak siz de kendi yarış sahanızı kolaylıkla yaratabiliyorsunuz. Pistleri yaparken çevrimiçi ve çevrimdışında kullanılan bütün objeleri kullanabiliyorsunuz, gündüz-gece ayarını yapabiliyorsunuz. Bununla beraber oyun içinde değiştirilebilen o kadar çok nesne var ki. Örneğin tabelaları bile değiştirebilirsiniz. Bunun için birçok değişik program kullanmanıza da gerek yok. İnternette “trackmania” sitesinde hazırlanmış birçok farklı harita, araç kaplamaları ve yine oyun- 


Bu gibi arenalarda ortam cıyılcıvıl oluyor. 
mk len 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cuların yarattığı birçok farklı obje mevcut. 


Oyunculardan, Oyunculara Hediye: ManlaPlanet 

Oyuncuların bu ilgisinden gayet memnun olan Ubisoft oyuncular için Nadeo ile beraber yine oyuncuların yarattığı bütün TM serisine kolaylıkla ulaşmanızı sağlayacağınız Mania Planet oyun platformunu 
2011 yılında kullanıma açtı. Bu site, içeriği 
bakımından biraz sosyal oyunculuk için yapılmış diyebiliriz. Turnuva detaylarına, oyuncu profilinize ve arkadaşlarınıza bu site üzerinden rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Tabii serinin sadece TM2 serisine ve sonrasında çıkan diğer ShootMania ve OuestMania oyunlarına ulaşabiliyorsunuz. Oyunun çevrimiçi modunda bütün araçların motor güçleri aynı olduğu için, yarışları kazanmak biraz da sizin el-göz koordinasyonunuza kalıyor. Sunucuların 200 kişiye kadar oyuncu sının olduğu için yarışları kazanmak pek 


kolay görünmüyor. Bir süreden sonra her gün bu oyunu oynamak akıl sağlığınızı tehlikeye sokarken, aşırı derecede de bağımlılık yaratabilir olduğunu sizler de oynadıktan sonra fark edeceksiniz. Bu oyunun 18 milyonun üzerinde bir topluluğa sahip olduğunu düşünürsek, oyunlarda hiç yalnız kalmayacaksınız demek yerinde olur. 


18 milyonluk bir oyuncu kitlesi olan bir 
oyun için e-spor ligi olmazsa olmazların başında gelir. Şu anda hâlâ ülkemizde olmasa da Avrupa sunucularında bu oyun profesyonel bir e-spor dalı olarak biliniyor. Hatta baktığınız zaman ciddi para ödülleri de dönüyor. Peki, sizce niye bizim ülkemizde bu oyun ESL tarafından resmi turnuva olarak kabul edilmiyor? Aslında Türk oyuncu toplulukları içinde bu oyunun turnuvalarını kendi aralarında profesyonelce yapan gruplar var.“TM Nations Forever”ile başlayan ve “TM2 Stadyum” serisi ile devam eden bir turnuva takvimleri var. "TM Stadyum" serisi. 
de e-spor turnuvaları için özellikle tasarımlanmış bir pist yapısına sahip. 


TM serisinden bu kadar bahsetmişken, serinin diğer oyunlarını da değinmeden olmaz. Yine Nadeo tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından dağıtımı yapılan değişik tarzda bir FPS oyunu olan ShootMania'yı diğer FPS oyunlarından ayıran birçok özelliği var. Şimdi, genelde klasik FPS oyunlarında bölge ele geçirmeye ve hayatta kalmaya dayalı birkaç mod olur ama “SM Storm'da ise bu tamamen hızınıza ve düşünme kabiliyetinize dayalı. Birini öldürmek için bileğinize bağlı silahtan 4 defa ateş ettikten sonra, silahın bir soğuma süresi oluyor. Tabii bu süre içerisinde sizin çok hızlı hareket etmeniz 


ve kendinizi korumanız gerekiyor. Bu süreç içerisinde oyun içindeki arayüzde yer alan “Replay Editör”, video çekip, resimleri arkadaşlarınızla kolaylıkla paylaşmanızı sağlıyor. 
Önceki TM serilerinde gördüğümüz gibi, bu oyun içinde de kısıtlı haritalar mevcut. 
Nadeo yine sadece FPS tarzına yönelmemiş zaten. Öyle olsaydı büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağımı söyleyebilirim. Oyunun haritalarından sıkıldığınız anda yaratıcılığınız devreye giriyor. Sizlere verilen 260 
parça ile her oyun modu için farklı haritalar yaratmanız mümkün. Sadece harita yapmakla kalmayıp bunu maniascript paketiyle beraber kendi oyun modlarınızı eklemenizi de sağlıyor. Envanterdeki eşyalar yetmezse; ozaman bakalım diğer oyuncular neler yapıyor? Onların paylaştıkları eşyaları da kendi haritanızda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz ve bunları yaparken bir oyun tasarımcısı olmanıza gerek bile olmuyor. 
Aslında TM serisi oyun dünyasına girmek isteyip nereden başlayacaklarını bilmeyen 


oyuncular için gayet eğitici paketler içeriyor. 
Kendi karakterinizin görünüşünü bile düzenleyebilirsiniz. Tabii, bu oyunun da e-spor yönü diğer serilerde olduğu gibi kendini gösteriyor. İsterseniz teke tek, isterseniz de 
80 kişilik bir oyuncu kitlesiyle oynayabilirsiniz. Ubisoft da işin içinde olduğu sürece bu oyun haritaları etkin şekilde genişleyecek diyebiliriz. Oyunla ilgili yapılan oyun modlarına ve haritalara ManiaPlanet sitesinden ve Trackmania sitesinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bu arada 10. yıl şerefine Maniaplanet sitesinden oyunları ücretsiz olarak deneme hakkına sahip olabilirsiniz. 


Mania çılgınlığının son halkası olan Ouest-Mania oyundan da bahsedelim, Bu oyunun ShootMania oyunuyla beraber geçen sene çıkmasını bekliyorduk fakat ShootMania oyununa ağırlık verildikten sonra oyunla ilgili bir çıkış tarihi henüz belli değil. Bu oyunun da geliştirilmeye açık olan bir yapısı olacağını ve daha çok RPG tarzında olacağını biliyoruz. Her şeyi değiştirebildiğiniz RPG tarzı bir oyunda sanırım yapacaklarımızın sınırı olmayacak ve bu da oyunun neden bu kadar uzun süredir geliştirilme aşamasında olduğunu tahmin etmemizi sağlıyor. Yazıma burada son verirken hepinize bol “Mania"lı günler dilerim. 
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ün geçtikçe büyüyen F2P pastasın- 

© © dan dilim almak isteyen Ubisoft, İİ The Mighty Guest For Epic Loot ile karşımızda. Henüz kapalı beta sürecinde olan oyunumuzun çıkış tarihi belli olmasa da hack&slash ve strateji öğelerini birleştirerek standart MMORPG'lerden uzak, bol mizah içeren yenilikçi bir oyun olacağına hiç şüphe yok. 
Okçu, Şövalye ya da Büyücü olarak oynayabileceğimiz oyunumuzda ana amacımız kendi. 
kalemizi savunmak, başkalarının kalelerinin. 
hazine odasına belirtilen sürede varmak ve o hazineden payımızı almak. Bu hazine hem 


para, hem dekendi kalemizi savunmak çin ge- 


rekli eşyaları içeriyor. Eğer başarısız olursak da saldırdığımız oyuncu bizim fame puanlarımızı alıyor ve böylece dünya sıralamamız düşüyor. 
Oyuna başlarken yapabileceğiniz en büyük 

hata klavye-fareyi iyi kullanan bir oyuncuyum 


Büyüye gel, heybete gel arkadaş. Ama çok güvenmemek lazım buna tuzakların ne getireceği belli olmaz. 


demek vei bu oyunda da başarılı olacağım gibi bir mantıkla bu oyuna yaklaşmak. The Mighty Ouestfor Epic Loot tam bir strateji oyunu. Özellikle savunurken stratejinizi ne kadar iyi belirlerseniz oyunda da o kadar başarılı olursunuz. 
Kalemize yapılan her saldırı bittiğinde o saldırının tekrarını izleyecek ve kalemizdeki açıkları görerek yeni stratejiler belirleyebileceğiz. 
Kalemizi büyütmek, yeni canavarlar eklemek ve tuzaklar kurmak savunma esnasında yapabildiklerimizden birkaçı. Başkalarının kalelerine saldırmak yerine bilgisayar kontrolündeki kalelere de saldırıyoruz. Tabii burada da diğer oyuncuların süresiyle yarışıyoruz. 


in, Fre 


Pay-to to-play Karmi 
Oyuna getirilen en büyük eleştiri de TMO-FEL'un F2P değil de Pay-to-win yapısını benimsiyor olması. Hem estetik değişiklikler yapabildiğimiz hem de kalemize yaptığımız. 
genişletme, bina inşaatı gibi savunma hattımızı belirleyen önemli öğeleri özel bir kristal kullanarak hızlandırabiliyor olmamız. Keşke sadece estetik değişiklikler için kullansaydık pay-towin oyunun parçası olmasaydı. 


aşası 


Ubisoft oyuncuları dinliyortmuşi Bir oyun piyasaya çıkmadan önce yapılan-söylenen en yaygın cümle muhtemelen'oyuncuları dinliyoruz”'dur. Ubisoft çalışanları da forumları, toplulukları, sosyal medyayı takip ettiklerini, onlar için en önemli şeyin bu olduğunu söylüyorlar. Doğru mu söylüyorlar yoksa sadece göz mü boyuyorlar şimdilik bilmiyoruz (gerçi resmi forumlarda gerçekten aktifler); ama başlarda uzun soluklu görülmeyen, yetersiz içeriği olan bu oyunun kullanıcılarını gerçekten dinlemeli ve oyuna ekleme yapmaları gerekiyor. Aksi durumda oyun çıktıktan aylar sonra unutulmaya yüz tutar. Ubisoft TMOFELa çok güveniyor ve bu yüzden uzun süre arkasında duracağı kesin. 
Umarım firma beni yanıltmaz ve bu eğlenceli oyun sürekli yenilenerek geliştirilir. 


Oyun açık beta sürümüne geçmeden önce (ki bence az bir süre kaldı, oyunun kapalı betası hazır bir oyun gibi) oynamak isterseniz ya internette dağıtılan beta kodlarını takip etmeniz (biraz zor olabilir anında bitiyor kodlar) ya da Steam üzerinden 20 dolar vererek bir paket satın almanız gerekiyor, Bu 20 dolarlık paketler oyun içi para, özel karakter kostümü, çantanızda 1 tane fazladan slot gibi bilindik içerikler sağlıyor. Çıkış gününe kadar dayanamam hemen oynamayalım diyorsanız bu paketleri satın alabilirsiniz. Aksi halde açık beta için ne kadar bekleyeceğiniz belli değil ama görünen o ki çok uzun sürmeyecek. - Selim Özkil 


Pöh EB 


Tanirim 


MARS Online 


ELE BİR Eitlen R DENEŞİ imi iiçin HARIRÂ BÜŞRDRES! 


ametolia, 2012 yılında Emay İnşaat Ç| AŞ. sahiplerinden Burak Gören 

tarafından kurulan, şu an oyun yayıncılığı ve yönetimi alanında faaliyet gösteren bir firma. Portal yönetimi, internet kafe CRM', sektörel yazılımlar, oyun lokalizasyonu, oyun moderasyonu ve topluluk yönetimi alanlarında genç, dinamik ve deneyimli ekibi ile gün geçtikçe emin 
adımlarla piyasadaki yerini alıyor. Firma 24 
saat oyun içi destek veren ekibi, topluluk yönetimindeki aktif faaliyetleri, oyuncu memnuniyetine odaklı bakış açısı ve doğru piyasa analizleri ile ülkedeki en iyi yayıncılar arasında sayılıyor. 


Gametolia 2012 yılında oyun sektörüne bomba gibi girerek, ilk olarak GAMEX Oyun fuarında dev bir lansman ile açılışını gerçekleştirdi. Firma M.A.R.S Online adında, bir shooter" Türkçeleştirerek oyun severlerle buluşturdu. Online tam sürümüne 18 Nisan 2013'te geçen M.A.RS, bir kutu oyunundan esinlenilerek online versiyona geçirilmiş, ücretsiz oynanabilen, üçüncü şahıs bakış açısına sahip olan, Unreal Engine 3 teknolojisiyle geliştirilmiş ve bu sebeple çok yüksek grafik kalitesine sahip, yurtdışında birçok ödül almış bir oyun. M.A.R.S Online piyasa çıktığı andan itibaren diğer atış oyunlarında olmayan özellikleri ve grafik kalitesiyle farkını ortaya koymuş ve ülkemizde de “En iyi çıkış yapan oyun” ve"En 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çok indirilen oyun” ödüllerinin de sahibi olmuştur. MMO oyun piyasasında görmeye 
pek fazla alışık olmadığımız Unreal Engine 3 
motoruyla güçlendirilen grafikleri sayesinde gerçekçi bir izlenim yaratarak göz zevkimizi arttırıp etkileyici ses performansı ile kendimizi, film sahnelerini andıran savaş ortamlarının içinde bulmamıza neden oluyor. İçerik bakımından da oldukça zengin olan MA.R.S Online, birçok savaş modunu, eşyayı ve haritayı bünyesinde barındırmakla birlikte, Galata Kulesi gibi Türkiye'nin önemli tarihi yapılarından birini yerel bir harita olarak hazırlayıp Türk oyun severlerin gönlünden yüksek beğeni puanları toplamayı başarıyor. Gerek FPS, gerekse de TPS oyunlarında görmeye alışık olmadığımız siper alma ve takla atarak ilerleme dinamikleri ile yenilikçi bir yapım olma niteliği taşıyor. Yazılı içeriğin 


tamamen Türkçe olması oyunun kendisini sevdiren özelliklerinden, bunun yanında mükemmel grafik kalitesi ve ses efektleri de kesinlikle size daha önce oynadığınız online oyunlardan farklı olduğunu hissettirecek. 
Kendinizi kutu oyunu kalitesinde bir grafik tasarımı ve kalitesine hazırlayın. 


Oyunun hikâyesi yakın gelecekte özel askeri güçlerin devlet askeri güçlerinden daha güçlü bir konuma gelmesi ve dünya üzerinde biyolojik silahlar da kullanarak hakimiyet kurmaya çalışmaları, buna karşı kurulan devletler ittifakının da bu durumu engelleme çabaları üzerine kurulu. 


IMSA(Bağımsız Askeri Güvenlik Ittifakı); dünyanın en buyuk PMC firmasi olan'Raven 


Güvenlik Sistemleri Firması'tarafından Pasifik ada ülkelerinin birleşimiyle kurulmuş olan bir askeri ittifaktır. Öte yandan Raven firması, IMSA perdesi altında, üretimi yasaklanmış silahların imalatının yanısıra yasadışı biyokimyasal deneyler de yapmaktadır. 


ICF (International Coalition Forces) yani Uluslararasi Koalisyon Güçleri'nin en temel görevi uluslararası terörizm faaliyetlerini engellemek ve barışı sağlamak, aynı zamanda PMC'lerin tüm dünya üzerindeki hareketlerini denetlemektir. 2026 yılında yaşadığı genişlemeyle, küçük ve az gelişmiş ülkelerin de desteğini alarak gerçek manasıyla global ve kapsayıcı bir güç haline gelmiştir. 


Oyunun her bölümünde bu iki taraf askerleri arasındaki kıyasıya mücadele var. Özellikle PvE modlarında kullanılan biyolojik silahlar etkisiyle oluşturulmuş yaratıklar sizi zorlayabilir. 


mars.gametolia.com 


n tamamı görünür ve 


Oyun sıradan FPS lerden farklı olarak karakteri şekillendirebilmenize olanak sağlıyor, saç-ten rengi, başlangıç kıyafetleri ve sesi gibi özellikleri kendiniz seçip kişiselleştirebiliyorsunuz. Bu da oyunu daha samimi bir hale getiriyor. Ayrıca üzerinizde taşımak istediğiniz silah ve ekipmanlara göre hızınız ve hareket kabiliyetleriniz değişiklik gösteriyor, strateji de burada devreye giriyor. Modlara, haritalara göre ve hatta düşman tanıdıksa oyun tarzlarına göre dilediğiniz gibi donanıp çıkabiliyorsunuz savaş meydanına. 
Burada tercih edebileceğiniz iki çeşit ödeme yöntemi var: Biri oyun içerisinde oynadıkça kazanacağınız oyun parası, Bununla marketten alabileceğiniz birçok kıyafet silah ve donanım ekipmanı var. Kıyafetlerin bazılarında sizin aldığınız hasarı düşürme, üzerinize atılan gaz bombalarından etkilenmemenizi sağlama ve şarjör kapasitesini artırma gibi özellikler de bulunuyor. Bu kıyafetlerin 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dışında bir de yalnızca dış görünüşünüzü değiştiren, aralarında bazı tanıdığınız kahramanları da bulabileceğiniz moda kıyafetleri var. Bu moda kıyafetleri nakit ile alınabiliyor, nakit de kullanabileceğiniz ikinci ödeme yöntemi. M.A.RS sitesinde nakit alımı ile ilgili birçok alternatif var ve çok fazla nakit üzerine kurulu bir oyun olmadığını söyleyebiliriz. Fakat belli bir seviyeye geldiğinizde nakit ile takviye yapmak isterseniz de bir problem yaşamazsınız. Oyunun hem çok çeşitli ödeme sistemi bulundurması, hem de her dakika destek sistemi olması rahatlatıcı bir durum. Alım yaptığınızda markette daha kısa süreli ucuz ürünler bulabileceğiniz gibi uzun süreli ve daha etkili, biraz daha pahalı ürünler de bulabilirsiniz. Özellikle silahlarda deneme yapmak ve hangisinin size uygun olduğunu görmek için kısa süreli birkaç silahla başlayabilirsiniz. Tabii yalnızca silah değil oyunda kullanılabilen diğer ekipmanlar da karakterinizin kabiliyetlerinin belirlenmesinde rol oynuyor. Hızlandırıcı, dayanıklılık artırıcı, yeniden doğma süresini kısaltan ve patlayıcılara karşı koruma gibi özellikleri olan ekipmanlar da oyunda size oldukça farklı yerlere götürebilir. Tabii bazı FPS'lerde olduğu gibi M.A.R.S Onlie'da da eşyaların tümünü hemen alamıyorsunuz, bazı eşyaları alabilmeniz için belirli bir seviyenin üstünde olmanız gerekiyor. Daha doğrusu alabiliyorsunuz ama kullanamıyorsunuz. 
Markette her eşyanın üzerine geldiğinizde eşya ile ilgili detaylı bir açıklama çıkıyor, burada kullanabilmek için olmanız gereken seviyeyi de görebilirsiniz. Aynı zamanda market kısmında Hediye Gönder butonu ile takım arkadaşlarınızı veya özel arkadaşlarınızı mutlu edebilir, onlara hediyeler de gönderebilirsiniz. 
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PvP ve PvE Deneyimi 

Sunucu seçimi sırasında oyunculara PvP ve PvE olarak iki farklı seçenek sunan MA.R.S Online ayrıca her iki sunucu içerisinde de farklı oyun deneyimine ve oyun içerisinde farklı rütbelere sahip oyuncuların keyifle oynayabilmesi için “Acemi” “Çaylak”ve “Bağımsız” kanalları ile varyasyonları genişletmiş. Bunların dışında bir de oyun içerisinde düzenli olarak aylık yenilenen bir turnuva sistemi ve turnuva kanalları var. Oyunda farklı PVE modları ve haritaları olması birçok oyuncu tarafından çok beğenilen bir özellik. 
Bu sayede tecrübe puanı kazanmak ve seviye atlamak için farklı fırsatlarınız da oluyor. 


Ayrıca muhteşem tasarımlarıyla ve gelişmiş yapay zeka kullanımıyla bölüm canavarları ve bosslar karşısında mücadele vermek hem çok keyifli hem de heyecanlı, Bir takım ruhu oluşturmak ve korumak için mükemmel bir ortam. PvP'de ise oluşturduğunuz takımla karşınızdaki canlı rakiplerle oynarken strateji ve rekabet zirveye çıkıyor. 


Rekabette Sınır Tanımayan 
PvP Modları 


MA.RS Online'in kendine has oynanış tarzı, büyük, orta ve küçük ölçekli olarak seçenek leri bulunan farklı PvP haritaları, oyuncularına çok daha eğlenceli ve daha fazla rekabete dayalı bir oyun deneyimi sunuyor. 


PVP kanalı 11 farklı savaş modu ve ölçekleri farklı 32 savaş haritasından oluşuyor. Haritaların tümü 16 oyuncuya kadar da destekli Genelde odak takım savaşları olmasına rağmen kişisel başarıya dayanan “Takım Ölüm Maçları” modu biraz daha farklı. Bu mod, oyuncuların bireysel olarak mücadele verdikleri ve mücadele sırasında herkesin tek başına olduğu oyuna özel farklı bir PvP modu. Oyun sırasında düşmanınız aniden yanınızda dirilebilir ya da karşınızdaki rakibe ateş ederken bir diğer düşmanınız sizinle birlikte aynı rakibe ateş ederken bulabilirsiniz. Bunun gibi daha çok kişisel başarıya odaklı oyunlar olduğu gibi tamamen takım çalışması gerektiren modlar da var. “Bayrak 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Toplama'bunların arasında en çok tercih edilenlerden biri. Bu oyunda da bölgenizdeki bayrağı korumak ve rakip takımın korumaya çalıştığı bayrağı alıp kendi bölgenize getirmek amaç, tabii bunu yaparken iyi organize olmalı ve hem savunma hem atak kısmında takımınızın kabiliyetine göre insanları konumlandırarak başarı elde etmeye çalışmalısınız. Oyunda özel haritaları olan bir diğer mod ise'Sniper'modu.Bu modda da özel keskin nişancı tüfekleri kuşanarak girebileceğiniz özel haritalar var. Bu özel silah kuşanarak girme durumu bir de'yakın dövüş'modunda var ki bu da oyuncuların kılıç, silah, balta ve beysbol sopası gibi silahlarla birbirleriyle kıyasıya mücadele ettikleri çok keyifi bir oyun modu. Tüm modları birbirinden keyifli ve güzel olan PvP bölümü oyunun en güçlü taraflarından biri. 


Aksiyon Dolu PvE Modları 

PvE kanalı 5 farklı savaş modu, bu modlarda 
3 farklı zorluk derecesi ve ölçekleri farklı 

34 savaş haritasından oluşuyor. Takım nüfusunuz ten 8 kişiye kadar değişebiliyor. 
Çeşitliliği ve zorluk dereceleriyle MA.R.S Online oyuncularını macera ve aksiyona sürükleyerek, takım olarak mücadele keyfini maksimum dereceye çıkartıyor. PVE modlarında kendinizi Asya kültürüne ait haritalarda, Mısır piramitlerinde, kendi ülkemizden çeşitli bölgelerde, tarihi kalıntılarda, gelecekte ve çağımız sokaklarında zombiler ya da robotlarla savaşırken bulabilirsiniz. 
Modlardan bazılarında yok etmeniz gereken yapay zekâya sahip düşman askerleri iken, bazılarında biyolojik silahlar kullanılarak mutasyon geçirmiş dev yaratıklar ve 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zombiler olabilir.'Biyokimyasal Kriz'modu. 
oyunda en sevilen modlardan biri. Aynı zamanda PvE kısmındaki en zor modlardan da biri olarak sayılıyor. Bu modda oynanabilen haritalar içerisinde eski Mısır'da geçen “Kleopatra'nın Laneti' ve bir yeraltı madeninde geçen Ölüm Madeni'en beğenilen haritalar. Her PVE oyunun sonunda modun zorluk ve özellik derecesine göre değişen bosslarla zorlu mücadaleler oyuna ayrı ve eşsiz bir keyif katıyor. 


Robot Savaşlarına 

Bakmadan Olmoz 

Tam sürüme geçiş ile birlikte M.A.R.S Online, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Robot Savaşları'nın mekaniksel deneyimini Türk oyuncularına sundu. Oyuncular PvP sunucusunda bulunan Robot Savaşları'nın Acemi ve Bağımsız kanallarına katılarak oyuncular eşsiz bir deneyimin keyfini çıkarabiliyorlar. 


Küçük, orta, büyük ölçekli üç farklı haritası veTakım Savaşları oyun modu ile rakibe karşı farklı robot çeşitleri ile hareket kabiliyetinizi, silah kapasitenizi, dayanıklılığınızı ve uçuş yeteneklerinizi modifiye ederek çeşitli stratejiler belirleyip savaş açabilirsiniz. 
8 farklı robot, her robota özgü farklı silah 
modelleri ve ekipmanları, Minipara veya oyun parası karşılığında mağazadan temin edilebiliyor. 


Yeni başlayan oyuncular için robot kullanımını öğreten Antrenman modunu da göz ardı etmeyen M.A.R.S Online, bir ilki gerçekleştirmiş olup Robot Savaşları'nı (diğer ismiyle Mech Savaşları'nı) Türk oyuncuları ile tanıştırıp bu savaş türünün yaygınlaştırılmasına ön ayak olmakta. Robotunuzun uçuş moduyla gökyüzünde de inanılmaz savaşlar verebileceğiniz, eğlence seviyesi oldukça 


. 


yüksek savaş deneyimlerini mutlaka tatma nızı öneririz. 


Her Ay Yeni Bir Heyecan 

MARS her ay yaptığı yenilikler, oyuna sürekli yeni gelen modlar, karakterler, haritalar ve yerel unsurlarla oyunculara yeni heyecanlar yaşatıyor. Aynı zamanda oyun içerisinde 24 saat bulunan GM ekibi ve deneyimli yönetim kadrosu ile planlanan oyun içi ve sosyal medya etkinlikleriyle, her an mağazada bulamayacağınız güzel bir ödül kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Tüm bu yenilikleri ve etkinlikleri kaçırmamak için oyunun web sitesini (http://mars,gametolia, com ) ve Facebook sayfasını (https://www. 
facebook.com/M.A.R.S.Gametolia) mutlaka takip etmeli forumdaki sohbetlere arada bir göz atmalısınız. 


M.A.RS çok yakında yayına alınacak olan yeni versiyonu ile de oyun dünyasına yepyeni bir sayfa açmayı planlıyor. TPS bir oyunda RPG keyfini de yaşayabileceğiniz yepyeni bir mod ile oyunseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Gametolia yeni geliştirilen bu sistemde sizlere farklı özelliklere sahip oyun içi karakterleri ile birbirinize karşı savaşabileceğiniz çok farklı bir PvP modu hazırlamış. 
Daha detaylı bilgi için kısa bir süre daha beklemeniz gerekecek ama eminiz ki beklediğinize değecek. 


Teknoloji alanında yaşanan olağanüstü gelişmeler her alanda olduğu gibi spor alanını da etkileyerek yeni bir spor dalı ortaya çıkarmasına neden oldu, e-Spor, Elektronik. 
Sporlar 2000'li yıllarda ortaya çıktı ve günümüzde film sektörünü bile geride biraktı. 
Ülkemizde de hızla artan bir popülariteyle e-Spor meraklıları oluşmaya başladı. Bu alandaki takımlarla iletişim halinde olan 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Gametolia, e-Spor gönüllüleri için her ay MA.RS Online Turnuvaları düzenliyor ve belirli sayıda katılımcı takımlarla katılabildiğiniz bu turnuvalarda oyun bilgisayar ekipmanları, oyun parası gibi değerli ödüller dağıtıyor. Turnuvalar http://turnuva.game- tolia.com/ sitesi üzerinden düzenleniyor, bu sitede ayrıca diğer oyunların turnuvaları da yapılabiliyor. Firma e-Spor alanında daha profesyonel turnuvalar ve takımlarla yakın zamanda karşınıza çıkmayı planlıyor. 


Hızla büyümeye devam eden Gametolia, bu sene içerisinde bir MMORPG, 2 farklı Browser tabanlı oyun ve farklı masa oyunlarını da sitesine eklemeyi de planlıyor, haberiniz olsun. - Mert Demir 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erhaba sevgili Free2Play okuyucuları, bu sefer sizler için çok farklı 

bir oyunun tanıtımını yapmak istedim. Uzun zamandır çevrimiçi oynayan biri olarak söyleyebilirim ki aradığımı bulamadığım için sürekli oyun değiştiriyordum. 
Seviye yükseltmek sorun olduğu için de her oyunu yarıda bırakıyordum. Bugün sizlere anlatacağım oyunda seviye kasmanıza gerek yok çünkü oyunda seviye mantığı üzerine değil de dövüş sanatlarınızı ve mesleğinizi geliştirmek üzere kurulmuş bir sistem var... 


Snail Games tarafından geliştirilen, 3 boyutlu dövüş sanatları mmorpgfsi olarak adlandırabileceğimiz bu oyunda, kendimizi uzak doğu dövüş sporlarının tam ortasında, muhteşem Kung-fu üstadı olarak buluyoruz. Snail Games Çin'deki ilk 3D 
çevrimiçi oyun geliştiricisidir. Bu oyunun 2 
farklı sunucusu bulunmaktadır. Oyunun ilk çıktığı sunucu olan ve adı “Age of Wushu” olan Amerika sunucusu. Diğer sunucu da oyunun ikinci sunucusu olan ve “Age of Wulin” adıyla bilenen Avrupa sunucusudur. 
Snail Games'in yapımcılığını üstlendiği ve gPotato tarafından Avrupa'da yayınlanan “Age uf Wulin” 2013 Temmuz ayında açık 


betasına başladı. Amerika ve Avrupa sunucusunda oyunun genel yapısı birebir olsa da okul isimlerinin farklı olması, güncelleştirmelerinin içerikleri ve etkinlik tarihleri gibi bazı farklılıklar olabiliyor. Ben bu oyunu 2 farklı sunucuda da oynadım ama size Age of Wulin (Avrupa sunucusu)le ilgili bilgiler vereceğim. Amerika sunucusunda oynarken oyunda takılmalar gözlemledim. 
Oyunda takılma olmasının insanı ne kadar sinirlendirdiğini bilirsiniz. Bu takılmaların olmaması çok önemli, çünkü oynanış gereği düşmanınıza karşı korunma ve atak ye- 


teneklerinizi saniyeler içinde kullanmanız, hareketlerin devamı açısından çok büyük bir önem taşıyor. 

Age of Wulin, 2013'ün Temmuz ayında açık betasına geçerek oyun severlerle buluştu. 
Çin'in eşsiz güzelliklerini ve tarihi dokularını birebir olarak işleyen haritalarda kullanılan görüntüler, Çin'de 1370 yıllarında hüküm sürmüş olan Ming Hanedanlığını ve Çin'in eski bölgelerini barındırıyor. Age of Wulin'in haritası, Çin'in 130km karelik alana yayılmış haritasıyla birebir olarak tasarlanmış. Age of Wulin'in önemli özelliklerden 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biri seviye sınırlamasının olmaması, Oyun içerisinde seviye sistemi yok ve ilerleme sadece kung-fu yeteneklerinizi öğrenip, geliştirme üzerine kurgulanmış. 


Oyuna 4 farklı hikaye ile başlamanız mümkün. Diğer MMORPGlerde olduğu kadar detaylı bir karakter yaratma ekranı mevcut. 
Karakterinizin yüz özelliklerini detaylı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yarattığınız bütün Çinlilerin çok şirin olduğu kesin. 
Sürekli Uzakdoğu müzikleri çalması bir süreden sonra insanı derin düşünme haline sokabiliyor. Age of Wulin'de kullanılan dövüş sanatlarının genel ismine “Martial Arts” yani “Karma Dövüş” sanatları deniyor. Bu teknikte öğrenebileceğiniz çok farklı dövüş tekniği mevcut. Düşmanlarınızı isterseniz Su üzerinde süzülürken, isterseniz de havadayken dövmenize olanak sağlıyor. Eski Bruce Lee filmlerinde gördüğümüz bütün teknikleri bu oyunda birebir olarak öğrenip kullanabiliyoruz. Doğu kültürünü ve dövüş sanatlarını en iyi anlatan oyun diyebiliriz. 
Dövüş dinamiklerinin kötü yanı ise, dövüş esnasındayken fare ile kamerayı hareket ettirdiğiniz zaman farklı yöne vuruş yapabiliyor. Seviye sistemi olmamasına rağmen 
20 tane eşsiz ve sizleri zorlayacak farklı 
zindan bulunuyor. Bu oyunda elfler, cüceler, değişik türde canavarlar bulunmuyor. 
Gerçekçi olarak yaratılan dövüş sanatları ve neredeyse grafikleriyle gerçek bir dünya bulunuyor. Oyunun ana dinamiklerinde evlerin çatılarına kadar çıkabiliyorsunuz, havaya zıpladığınızda aşağı inerken süzülerek iniyorsunuz ve suyun üzerinden yürüyerek geçebiliyorsunuz. 


Çin'in yüzyıllar önceki dünyasını keyifli bir şekilde keşfetmeniz için kurgulanmış bir dünya sizleri bekliyor. 


Oyundaki 20.000'den farklı NPC sizi verdiğiniz cevaplar doğrultusunda tanımaya başlıyor ve karakterinizi çözümlüyor. Npc'ler için nerdeyse oyunda kendi hayatlarını yaşıyorlar diyebiliriz. Sizleri tanımaya başladıktan sonra sizin cevaplarınıza görev küçük hediyeler verebiliyorlar. Onlara vurup, sinirlendirmeniz de mümkün, eğer onlara karşı iyi olursanız, sizin hakkınızda iyi düşünmeye başlıyorlar. Ayrıca NPC'leri tek tek aramanız gerekmiyor, görevlerin içinde yer alan NPC ismine tıkladığınız zaman sizi istediğiniz NPC'ye otomatik olarak yönlendiriyor. Böylelikle oyun içerisinde deli gibi NPC aramak zorunda kalmıyorsunuz. 


Oyuna ilk başladığınız anda yapmanız gereken ilk şey karakter yaratmak ve hikaye seçimi olacak. Size seçmeniz için 4 farklı hikaye sunuluyor ve bunlar arasında size en yakın olanı seçip oyuna başlayabilirsiniz. 
Her hikayenin kendine göre değişik başlama bölgeleri var. Oyunda seviye sistemi olmadığı için bir sınıf seçme sistemi de yok 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yani oyuna başlarken savaşçı, büyücü veya bunun gibi sınıflar seçemiyorsunuz. Bunları oyun içerisinde belli görevleri yaptıktan 

sonra katılacağınız okul ile belirliyorsunuz. 


Oyuna Başlamak İçin Sana En 
Uugun Hikayeyi Seç 


Hikayeleri kısaca anlatmak gerekirse; 

İlk hikayemizin adı “Tian Mountain Sword"; “Günlerdir kaçtığın düşmanlarından s0- nunda Valley of No Return'dan vadisinde kurtuluyorsun ama çok yara almışsın. Vadiye geldiğinde seni yaşlı bir adam buluyor ve iyileştirmek için Yanyu köyüne götürüyor. Aldığın yaralar sonucunda karma dövüş sanatlarını tamamen unutmuş olarak kendine geliyorsun. Kendine yeni bir kimlik yaratıp, Jianghu bölgesinde yeni maceralar için kendini hazırlıyorsun. Bununla birlikte Jianghu çok tehlikeli ve karanlıklar arkasında ne olduğunu asla tahmin edemezsin...” 


Başlama Köyü; Yanyu Villa 
İkinci hikayemiz “The Nameless Sword"; “Lüks ve ayrıcalıklar içinden yaşarken, bunların hepsi maskeli bir suikastçının aileni yok etmesiyle birlikte alt üst oluyor. Ailenin intikamını alabilmek için karma dövüş sanatlarını öğrenip, bunu düşmanlarını yok etmek için kullanmaya başlıyorsun. Ama intikam sadece bir başlangıç oluyor...” 


Başlama köyü Jlming Posthovse Üçüncü hikayemizde “The Phoenix Oath"; Sen ve kız kardeşin erken yaşlarda kimsesiz kalmışsınız. Bu yüzden birlikte bütün şehirleri dolaşmışsınız. Huzur dolu bir kasaba olan Oiandeng Town'da durup biraz dinlenmeye karar vermişsiniz. Ama kız kardeşin siyahlar giyen kişiler tarafından kaçırılmış ve sende o günden beri kız kardeşini arıyorsun. 7 yıldır kız kardeşinden haber yok 


ve hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuş. 
Bu durum içindeki gizli savaşçı ruhunu 

artık ortaya çıkarma vaktinin geldiğini sana anlatıyor. 


Son hikayemizde “Scholar Legend"; bu sefer tutku dolu ve çok olumlu bir insansınız ama etrafınızdaki insanların işlerine burnunuzu sokmaktan kendinizi alamıyorsunuz. 
İlk başlarda kaygısız bir insan olsanız bile sonradan kendiniz bir anda iyi, kötü ve bunların ikisini de içeren tarikatların arasında kalıyorsunuz. Sonrasında iyi tarikatı seçerek Wulin'de iyi işler yapmaya başlıyorsunuz. 


Her hikayede başlama yerleri değişik olsa bile seçeceğiniz hikaye devam eden görevlerinizi etkilemeyecek. 


Karakter yaratma ekranında kadın veya erkek olarak cinsiyet seçtikten sonra size sadece hikayenizi seçmek düşüyor. Oyuna girdiğiniz zaman çoğu MMORPG1erde olan alıştırma görevleri ile oyuna başlıyoruz. Bu alıştırma görevlerini yaptıktan sonra hikaye modu başlıyor ve bu mod yaklaşık olarak 

2 veya 3 saat alabiliyor. Bu kadar uzun bir 
hikaye ile başladıktan sonra yeteneklerinizi geliştirmiş oluyorsunuz ve sizi okul seçimi için NPCye yönlendiriyor. 


Öncellikle temel tuşları öğrenip, başlama görevlerini yapabiliriz. Söylediğim gibi doğu kültürünü barındıran ve gelişmiş grafiklere sahip Age of Wulin'de asıl önemli 


olan hangi okula kayıt olacağınız. Her okulun kendine ait meslekleri, felsefeleri ve dövüş stilleri bulunuyor. 


Oyunda “Eğitim Okulu(Sect)” denilen bir sistem var ve hangi okula kayıt yaptırırsanız o dövüş okulları size farklı yetenek ağacı dizilimleri ve farklı meslekler sağlayacak. 


Peki, hangi okula kayıt olmalısınız. 8 farklı okuldan istediğinizi özelliklere uygun olarak seçmelisiniz. 8 okul kendi içlerinde iki, kötü ve tarafsız olmak üzere 3 bölüme ayrı- 


iyor. Her okulun kendine ait farklı meslekle- 


ri var. Mesleklerden birazdan size bahsedeceğim çünkü oyun içinde para kazanmayı meslekler ile sağlayabiliyorsunuz. 


Okullarımızı (tarikatlarımız) kısaca şöyle özetleyebiliriz. Shaolin, Wudang, Emei, Beggars Sect, Scholar's Academy, Tang Clan, Royal Guard ve Blissful Valley. Dediğim gibi oyunun ilk başında seçmek z0- runda olduğunuz bir sınıf yok ama oyunda ilerlediğiniz zaman mutlaka bir okul(sect) seçmek zorunda kalıyorsunuz. Her okulun içinde kendine âit 3 farklı sınıf var ve seçtiğiniz okulun bu sınıfları sizin ana yetenekleriniz olacaktır. Bu okullar (Tarikatlar)sizin dövüş stillerinizi ve mesleklerinizi belirlemede ana unsur olurlar. 


Sadece erkekler bu okula girebiliyor. Bu okulda Shaolin tapınağının en eski sırları öğretiliyor. Yakın dövüşte uzmanlaşmak isteyenler bu okulu seçebilir. Silah olarak uzun bambu sopalar kullanabiliyorsunuz ve düşmanlarınızı durdurmak için farklı yetenekler bulunuyor. Shaolin okulundakilere kısaca”iyiler" diyebiliriz. 


Bu Okulu seçerseniz isterseniz rakibinize Kungfu ile yakından saldırırsınız, isterseniz de uzaktan saldırı yapabilirsiniz. 
Bu okulda bir denge mevcuttur. İyilerden taraf olacaksanız bu okulu da seçebilirsiniz. 
Bu okula kayıt olanlar yardımsever ve iyi kalpli olurlar. Bu sınıftakiler kılıç kullanma üzerine ustalaşmışlardır. 


: Bu okula sadece kadınlar kabul ediliyor. Yüksek adalet duygularıyla donatılmış kişiler kabul ediliyor. Uzak mesafe saldırılarında ustalaşmışlardır. Koruma yetenekleriyle arkadaşlarını ve kendisini koruyabiliyor. 
Sadece kendisine değil takımına da çok faydalı olabiliyor. Silah olarak çift hançer kullanabiliyorlar. Ayrıca şifa yetenekleri de bulunuyor. 


Genelde en çok seçilen okuldur. Bu okul daha çok fakirlerden oluşur ve 


a Pik 


genelde dilencidirler ama asla yardım kabul etmezler. Bunlarda, çeşitli sopaları silah olarak kullanırlar. Rakipleri üzerinde ciddi hasarlar verseler de, darbe dirençleri düşük olduğu için çabuk yara alırlar. Hareketlerinde bile Kung-fu stilini görürsünüz ve de çokhızlı hareket ederler. Darbe almadığınız sürece karşı tarafın pek bir şansı olamaz. 


Seholar's Acodemu; Bütün sanatlarda uzmanlaşmış bir okuldur. Onlara katılmak istiyorsanız satranç müzik veya resim yetenekleriniz olması gerekmektedir. Daha çok kötülerin tercih ettiği bir okul olmasına rağmen ileri sanat bilgileriyle herkesi kendilerine hayran bırakırlar. Bu okula mensup olanlar kılıç konusunda uzman olurlar. Bununla da kalmayıp tek el kılıç kullanmadan uzmanlaştıktan sonra çeşitli müzik aletlerini de kullanıp ölümcül melodiler yaratıp, düşmanları böyle hasar verebiliyorlar. Toplu saldırılarda en iyi sınıf diyebiliriz. 


Tong Clean: Bu okula mensup olanlar genelde iyi ve kötü arasında sıkışıp kalmışlardır. 
Çoğu insan bu okulun silahlarından ve zehirlerinden korkarlar. Uzak dövüşte uzmanlaşmış olsalar bile, kendilerine has bir yakın dövüş stilleri vardır. Böylelikle rakibi- ne negatif etki veren büyülerini kullanırken uzaktan bıçak fırlatırken, bir anda yakından hançerle düşmanının nefesini kesebilirler. 
Roysl Gusre Bu okula mensup kişilerin gelirleri çok yüksektir ve herzaman dışarıdan bir gelir kaynakları vardır. Okullarına katılacak kişilerin elit savaşçılardan olmasına özen gösterirler. Normal ve büyük kılıçlar kullanırken, kung-fu tekniklerinde de ustalaşmışlardır. Bu okuldakilerden kaçışınız kolay olmayabilir. 


Büssful Volte Jianghu'nun en korkulan okullarından biri daha. Hiç kimseye karşı 


acımaları yoktur. Önlerine çıkan her şeyi amaçları doğrultusunda yok etme eğilime gösterirler ama çevrelerindeki insanlara karşı bir o kadar koruyucudurlar. Çift el kılıç kullanır ve hızlarıyla düşmanı sersemletirler. 
Düşmanlarına karşı tuzak kurmakta ve savunmada uzmanlaşmışlardır. 


Ne İstiyorsan Olabilirsin, 
Dilenci Bile 


Okulların öneminden bahsetmişken, oyunu diğer oyunlardan ayıran bir diğer özelliği de anlatmak istiyorum; meslekler. Oyunda meslekler çok önem taşıyor çünkü oyunda para kazanmanın en iyi yöntemi mesleklerinizle ilgili olacak. Meslekler kendi aralarında 
4 ana gruba ayrılıyor. Bunlar; Kültürel yetenekler, Toplayıcılık, Üreticilik ve Pazar işleri olarak ana başlıklara ayrılıyor. Bunlar da kendi aralarından alt başlıklara ayrılıyor ve her mesleğin size kattığı pozitif etkiler var. 
Kültürel işler Müzisyen, Satranç oyuncusu, 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Yazı ustası veya Ressam olabiliyorsunuz. Bu mesleklerden birini seçtiğinizde, mesela müzisyen, şarkı çalıp grup arkadaşlarınıza fazladan pozitif etki sağlayabiliyorsunuz. 


Toplaysılk Çiftçi, Madenci, Balıkçı, Oduncu ve Avcı olabiliyorsunuz. Mesela balıkçı olduğunuz zaman tuttuğunuz balıkları yediğinizde size farklı özellikler katabiliyor. 


Üretici: Üretici olduğunuz zaman; terzi, aşçı, zehir üreticisi, eczacı ve demirci olabiliyorsunuz. Mesleğinizi çevrimdışı olduğunuz zamanlarda Jianghu bölgesinde gelişmeye devam ediyor. 


Pozor işleri: Bu meslek dalı en farklı olanlardan biri çünkü bunu seçtiğiniz zaman dilenci olabiliyorsunuz, dilenciyken size para verenlerin olumlu olarak karakteri gelişiyor. 


PvP üzerine yaratılmış olan bu oyunda klan kurup arkadaşlarınızla şehirleri fethedebilirsiniz PVE modundayken mesleklerinizi ilerletebilirsiniz. Oyun başlarda karışık gelse bile zamanla hiç başından kalkmak istemeyeceğiniz, en yakın zamanda uzak doğu seyahati planlayacağınız bir oyun. Bol seviye atlamalı günler dilerim. - Melis Ayöztürk 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ed5 Studios tarafından Offset 

Engine oyun motoru ile geliştirilen Nİ Firefall, Free2Play bir Multiplayer Shooter oyunudur. Oyuncularına fazlasıyla geniş bir harita sunan Firefall, 3 yıl süren kapalı betanın ardından MMO dünyasına bomba gibi düştü. Açık betasıyla büyük bir kitleyi de beraberinde getirdi. FPS ve RPG öğelerini birleştiren bir MMO oyun Firefall ve shooter elementleri de oyunun yapısında önemli bir yeralıyor. Oyunun hikâyesinde ise, günümüzden 200 yıl sonra geçen bir macerayı yaşıyoruz. Bir meteor dünyayı sıyırıp Ay'a çarpar ve Ay parçalanır. Tabii Dünya da bu çarpmadan nasibini alacak ve yörüngesi bir miktar değişecektir. Bu değişim gezegenimizdeki yerçekimi şartlarını da etkileyecektir. Dünya belki dev meteor çarpmasından kurtulmuştur ancak küçük astreoid parçaları dünyaya düşmektedir. 
Bu astroid yağmuru dünyayı karanlık bir döneme sokacaktır. Dokuz Yıllık Kış olarak adlandırılan dönem insanlığı büyük kaoslara sürükleyecektir. Dünya devi devletler çökecek, kalan diğer devletler birleşerek bii aslında insanlığa beklemediği bir aydınlığı getirecek ve Dünya altın bir çağa girecektir. 
Bu astroidler crystite isimli ilginç bir elementi 


ittifak oluşturacaktır. Bu karanlık çağ 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üzerinde taşımaktadır. Japonlar ilginç bir keşif yapar ve bu elementin bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji kaynağı olduğunu keşfeder. Ancak bulunan crystite birkaç 

gramı geçmez ve bunlar sadece elementin kırıntılarıdır. Elementin üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda fiziğin pek çok kanunu hükümsüz kalacak ve inanılmaz denilen şeyler ete kemiğe bürünecekti. Tabii insanların bu dev güç karşısında gözleri dönecek ve açgözlü bir şekilde daha fazlasını isteyecekti. İştebu amaçla yapılan uzay yolculukları sonrasında uzay zaman boşluğunda bir yırtık oluşur ve buradan gelen Melding isimli enerji bulutu dünyaya kötülüğü de beraberinde getirecektir. 
Oyunda 5 farklı karakter sınıfı bulunuyor. 
Bunlar; Recon, Assault, Medic, Engineer ve Dreadnaugh., Biraz bu karakter sınıflarından bahsedecek olursak; 


Recon: Bütün FPS oyunlarından tanıdığımız Sniper, İki tür silahı mevcut; bunlar, keskin nişancı tüfeği ve Assault Rifle. Diğer karakterlere göre daha hızlı koşabilen ve daha uzun süreli jetpack kullanabilen ama aynı zamanda daha az sağlığı olan bir karakter. 
Dreadnaugh: Bu sınıf oyundaki en fazla cana sahip olan, diğer bir deyişle tank sınıfı Minigun silahını kullanan Dreadnaugh sınıfı oyundaki en fazla can ve zırha sahip karakter sınıfıdır. Bu demek oluyor ki savaşlar en önde bulunan ve en çok darbeyi alan karakterler. 
Assault: Adından da bilindiği üzere sıcak çatışmalara giren önemli bir sınıf. Silah olarak Plasma Canon kullanıyor. Plasma Topu'nu isteğiniz yönde yarı otomatik veya 5'li atış modlarında kullanabiliyorsunuz. İkinci silahı ise Assault Rifle. Assault sınıfı, savaşın içinde en çok yer alan yakın savaşçı bir sınıf. 
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Medic: Oyunda birilerini canlandırmaya ve canlarını arttırmaya yarayan bir sınıf. Silah olarak; Healgun Assault Rifle kullanmakta. 
Engineer: Oyunun en dengeli sınıfı olan Engineer sınıfı, genel olarak makineler kullanıp, dispanserler yerleştirerek takım arkadaşlarına yardım edebildiği gibi Turret'lar kurarak rakiplerine hasar da verebiliyor. Repair Gun silahını kullanan Engineer sınıfı, Team Fortress'daki Engineer sınıfını anımsatıyor. 

Bu sınıfın ilginç yanlarından bir tanesi ise kullandıkları Repair Gun. Bu silah ile insanlara hasar verebiliyorsunuz ve işin ilginç yanı vuramadığınız zamanlarda bile belirli bir bonus alabiliyorsunuz. 


Birçok oyunda olanın aksine karakter geliştirmesi seviyeye göre değil kazanılan deneyim puanlarına(XP) göre şekilleniyor. 
Oyun sınıfınıza göre başta karar verebileceğiniz 3 tane seçenek sunuyor. Bu seçenekler doğrultusunda yeni seçenekler açılıyor ve karakteriniz seçimlerinize göre şekilleniyor. Ve işin ilginç tarafı bu sistem sayesinde pasif özellikler kazanabildiğiniz gibi silahlarınızı da buradan alıyorsunuz. 
Farklı bir şekilde silah elde etmenizin yolu yok. Silahlarınızı bu seçimlerle alabilir değiştirebilirsiniz. 


XP kazanmak için uzaylı canavarları öldürmeniz yeterli oluyor ama XP kazanmanın 


2 farklı yolu daha var. Öncelikle”Scan 
Hammer” denilen eşya ile o bölgede mineral 


olup olmadığını araştırıyorsunuz. Eğer mineral 


bulabilirseniz, oraya kapsül çağırıyorsunuz ve kapsül o bölgedeki mineralleri çıkarmaya başlıyor. Kapsül o mineralleri çıkartırken sizin de kapsülü korumanız gerekiyor. Kapsülü korumanız durumunda XP, bir miktar mineral ve kristal alıyorsunuz. Diğer yol ise haritadaki dinamik etkinlikler. 


Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da crafting 


var. Firefall'da bir NPC'den silah, mermi, healthpack gibi şeyler almanız mümkün. 
değil, Satın alabildikleriniz yüzeye çıkmış olan mineralleri toplamanız için kullanılan ufak bir eşya olan Sonic Generator ve karakterinizin giydiği kostüm için belirli renklerden başka şeyler değil. Yani birçok şey Craft'da bitiyor. 


PVP Sistemi ise katılmak için sıra aldığınız ve yeterli sayıda kişi toplandığında uyarı veren bir sistemle çalışıyor. PVP için yapılmış 
3 adet mod var. Bunlar Team Deathmatch”, 
“Sabotage” ve “Harvester”, TDM için 4 

tane farklı harita mevcut ama Sabotage ve Harvester için aynı durum söz konusu değil, Diğer iki modda bir tane harita mevcut. 
Team Deathmatch: 5'e 5 oynanan bu modda 


ilk 25 puanı elde eden takım oyunu kazanıyor. 


Her oyunda olan Deathmatch özelliği gibi rakipleriniz de birer oyuncu oluyor. 
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Sabotage: 6'ya 6 olarak 12 kişinin oynadığı bu modda bir taraf savunmayı gerçekleştirirken diğer taraf hacker oluyor. Hackerların görevi karşı takımın üç üstünün bulunduğu yerleri hacklemek. 

Harvester: Her 2 taraf da haritada bulunan bölgeleri ele geçirmeye çalışıyor. Bu modda toplamda 3 bölge var. 9'a 9 olarak oynanan 

bu modda ilk 600 puana ulaşan takım oyunu kazanıyor. 


Sağlam bir MMOFPS olarak Firefall'u 

tavsiye ederim. Oyunda ping ve lag gibi problemler olmuyor. Ayrıca orta dereceli 

bir bilgisayarda rahatlıkla çalışmakta olan oyunu arkadaşlarınızla oynamak sizi daha çok eğlendirecektir. - Mert Demir 


xx Haritanın bazı bölgelerinde yer alan paraşütlerle çok uzun süre uçabiliyor, aynı zamanda istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. 
. Çantanıza almak istemediğiniz b. 1 eşyalar için bankanızda koyacak yeriniz yoksa üzülmeyin, bu eşya sorunu çözer! 
* Size özel, istediğinizde getirebildiğiniz motorunuz. / 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erkese tekrar merhabalar, ballandıra 


H ballandıra CSO'yu tanıttıktan sonra birde rehber yazayım istedim. Ancak şöyle bir durum var: Klasik rehber mantığından devam etmeyeceğiz bu yazıda. Sizlere oyun 


hakkında, hızlı gelişme vs. gibi bilgilerin olacağı ufak tüyolar vereceğim. 


Öncelikle zaten oyunun girişinden bahsetmiştik. 
Oyuna girdikten sonrailk yapmanız gereken şey, hemen oyuna atlamak yerine öncelikle acemi görevlerine dikkat vermeniz. Zira bu görevleri yaparak alacağınız tecrübe puanları ve silahlar çok işinize yarayacak, sebebini birazdan daha detaylı anlatacağım. 


Kolay seviye geliştirmenin bir diğer yolu ise CSO bayilerinde oyunu oynamak. (Yani bayii olan internet kafelerde.) Buralarda daha fazla tecrübe Puanı kazanıyorsunuz ve oyunun bence en kilit noktası şu anda söyleyeceğim kavram: “ Daha çok sosyalleşip, takım kurmanız ve takım oyunu oymanız destekleniyor”. 


Ben açıkçası CSO'nun oyuncuları sürekli sosyal tutma yönünü çok beğendim. Neyse lafımızı tekrar toparlayacak olursak gelelim görevlere. 
Sevgili arkadaşlar görevler, tüm haritaları denemeniz, oyuna isınmanız, takım oyunu oynamanız ve en önemlisi sevdiğiniz silahları açmanızı sağlayan çok önemli bir faktör. Oyunun sağlamış olduğu görevlerden kazandığınız silahlar daha sonra yapacağınız maçlarda ve aynı zaman da görevlerde rakiplerinizden daha üstün olmanızı sağlıyor. Bu sebepten ötürü hızlı seviye kazanmanın en önemli tüyosu bu noktadan başlıyor. 


Oyun içerisinde genelde FPS oyunlardan alışkın olduğumuz rütbeler var, 722 adet olan bu rütbeler Onbaşıdan başlayıp, Genelkurmay başkanına kadar uzanmakta. Zaten klasik askeri bir oyunda daha farklısı olsa hepimiz epey hayal kırıklığına uğrardık. “Peki,ama bunun bize yararı nedir? 

Ne işimize yarayacak?” diye düşünürseniz eğer, rütbeler ve kazanmış olduğunuz rozetler oyun içerisinde sizin ne kadar tecrübeli ve başarılı olduğunuzun kanıtıdır. Bu sayede kendi seviyenizdeki rakipler ya da takım arkadaşlarınızla yaptığınız maçlar sizi oyuna daha çok bağlayacaktır. 


Gelelim Sıralamalara 

Sevgili arkadaşlar tanıtım yazısında da belirttiğim gibi oyun içerisinde bölge girebilme şansınız var. Türkiye coğrafi bölgelerine göre ayrılmış hatta daha detaylı olarak illere göre 

de sıralanmış durumda. Bunun size en büyük faydası kendi bulunmuş olduğunuz bölgede kaçıncı olduğunuzu ve hatta belki de en iyi oyuncunun siz olduğunuzu görüyorsunuz. Aynı şekilde bu sıralamaya takımların da dâhil olması takibi kolaylaştırıyor. Yani bölgenizdeki diğer takımların sıralamasını takip edip yakınınızda oynayan oyuncularla bir yarış içine giriyorsunuz. 
Bu durum da emin olun, daha akıcı olmasına sebep veriyor oyunun. 


Silahlar 
İşte zurnanın zırt dediği yer! Arkadaşlar oyun içerisinde başladığınızda her silaha sahip 


değilsiniz. Yani eskisi gibi“param varsa adam vurduysam 4-6 alacağım! Yihuu'gibi bir durum söz konusu değil. Oyunda emek veren oyuncu kaliteli ekipmanlarla oynuyor; yani ayda yılda bir oyuna giren kişi ile sizin aranızda ki fark bu. 
Burada vereceğim bilgiye dikkat kesilin zira çok yorulmamanızı sağlayacağım. Dükkân kısmında “Kapsamlı Klasik Silahlar Seti” isminde 140.000 
puana alınan bir set var. Yukarıda da belirttiğim gibi görevlerde düzenli giderseniz eğer bu seti açmanız halinde kullanmaya alışkın olduğunuz silahların hemen hemen hepsine ulaşmış olacaksınız. Bu da sizin rakiplerinize karşı belki bir tık daha üstün durumda olmanıza yardımcı olmasının yanı sıra, hem seviye, hem de derece atlamanız artık daha kolay olacak. Diğer bir seçeneğiniz Nexon Cash yükleyip “ Kapsamlı Silahlar Seti “almanız olacaktır. Klasik silahlardan farklı olarak bu set size daha güçlü silahlar sağlıyor. 


Bu kadar tecrübe kazanma yönünde açıklama yaptıktan sonra şimdi sizlere anlatmak istediğim bir diğer husus oyunculuk hakkında olacak. 
Klasik bir FPS oyuncusu olarak takım halinde hareket edebilir, 32 kişilik maçlarda bir savaş edasında oyun oynayabilir, tek başınıza bireysel yeteneklerinizi kullanarak oyunu taşıyabilir ya da sadece eğlence olsun diye zombilere karşı savaşabilirsiniz veya kendinizi senaryonun akışına 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bırakabilirsiniz. 

Bu safhada kendinize sormanız gereken soru şu “ Ben CSO'da ne oynamalıyım?" Zira bu oyunda herkese yer var ancak doğru seçimlerle daha fazla eğlenebilirsiniz. Gerçekten oyun içerisinde bir kariyer düşünüyorsanız, Espor'da hedefiniz var ise doğru tercih takım maçları olacaktır. 
Hem bireysel gücünüzü, hem takım oyununuzu göstermenize imkân sağlayan CSO, resmi turnuvalara kendi kanalları sayesinde imkân sağlıyor. 
Oyunun desteklediği ve yaptığı turnuvalara buradan katılabiliyorsunuz. Gelişmekte olan Türkiye Espor camiasında önemli yer tutacağını düşündüğüm CSO bu yönde sizlere büyük katkılar sağlayacak. 


Şimdi oyun içerisinde hem nasıl tecrübe kazanacağımızı anladık, hem ne için oynadığımızı anladık her şeyi geliştirdik peki tamam, ancak diğer oyunculardan nasıl üste çıkarım? 

Bu konuda sizi hemen aydınlatmak istiyorum. 


<SO'da silah geliştirebiliyorsunuz Oyun içerisinde toplamış olduğunuz malzemeler, ara yüzdeki "Üret ” kısmında birikmekte. 
Burada ki eşyaları doğru tarif ile kullanmanız halinde bir silah üretebilmeniz mümkün. 

Bu da oyuna akıcılık yönünde büyük bir artı kazandırmış. 


Peki, bu oyunun etkinliği var mı? 
Artık MMO dünyasından alışkın olduğumuz tüm etkinlikler CSO'da da mevcut ancak daha yaratıcı olarak. Kısacası kış geldi Noel Baba verelim gibi bir durum söz konusu değil Kış konseptine uygun bir harita gelip bu haritada bambaşka bir oyun oynuyormuş ruh haline bürünebiliyorsunuz. Örneğin, Canavar Modu. 


Kişisel Not:“Firmaya öncelikle teşekkür ediyorum yaptıkları modlara yaratıcı hikayeler buluyorlar” Kış konseptli bu etkinliğin hikâyesi hayli eğlenceli. Kısaca bahsetmek gerekirse , 

Anti teröristler ve Teröristler kutup bölgelerinde çatışırken gizemli bir kristal buluyorlar. Sonrasında bu kristallerin güçlerini keşfedip savaşın seyrini değiştirme amacıyla kendileri için kullanıyorlar ve bakıyorlar ki kocaman canavarlara dönüşüyorlar. Canavar modunda canavar olarak birbiriniz ile savaşmanızı sağlıyorlar. CSO konsept temalı modlar da yaratıcı olacağını ve oyuncuları eğlendireceğini bu sayede kanıtlamış oluyor. CSO Rehberinin de böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu aylık sizlere vereceğim tüyolar bu kadar. Unutmayın her ne kadar size yardımcı olmak istesem de, her oyuncu kendi tüyolarını üretir. - Can Yürekli 


REHBER Forsoken World 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anıtımını da yaptığımız bu yeni MMORPG oyunumuzun 

sıra geldi rehber kısmına 
Hepimizin (özellikle de Türk oyuncuların) genel kanısı, “oyun okuyarak değil, oynayarak öğrenilir" algısının değiştiğini fark ettiniz değil mi? Çok önceleri; oyunda beceremediğimiz bir görevi, çözemediğimiz bir bulmacayı oyundan çıkmadan sağa sola cevap gelinceye dek sorar dururduk. Sonra ne mi oldu? 
Oyunlar hakkında forum siteleri açıldı, detaylı portallar, video incelemeler yapıldı. E haliyle oyuncular da geçemediği noktayı anında ilgili sitesinden bakıp çözer oldu. Kötü olmadı hani, insanlar oyun dışında da sosyalleşir oldu. 
Oyundan, forumdan tanışıp arkadaşlığını 


gerçek hayata taşıyan birçok oyuncu var. Birçok oyuncu bu şekilde iş buldu, alışveriş yaptı, sevgili oldu... Evet, bu kadar ilerledi. Haliyle bizim yazdığımız rehberler okunur oldu; değerlendi. O yüzden şimdi bu oyuna yeni başlayacak olan oyuncular için güzel bir rehber kaleme alıyorum, varın devamını siz okuyun. 


Forsaken World için başlarda biraz sıkılabilirsiniz belki demiştik. Zaten 

her yeni oyunun başında biraz zahmet etmek gerekiyor öyle değil mi? Bir önceki oyunun alışkanlıkları, yeni oyunun sunduğu oynanabilirlik ölçeği vs. hepsi bir değişken. Geçtiğimiz sene itibariyle yayına giren bu taze oyuna başlamak için 


birçok nedeniniz var. Öncelikle bunlardan biraz bahsedelim. Klasik rol yapma oyunu özellikleri haricinde özgün özelliklere de sahip oyunumuz genel anlamıyla zengin bir içeriğe sahip. Müsabaka sistemi sizleri tekdüzelikten kurtararak, oyun içinde adeta nefes almanızı sağlıyor, PvP ve PVE müsabakaların yer aldığı Forsaken World etkinlikleri günlük ,haftalık ve daha fazlası olarak değişiyor. Sunucu saatini istediğiniz zaman, farenizle mini-haritanın sağ alt köşesinde tutarak öğrenebiliyorsunuz. Bir etkinliğe katılabilmek için, ya etkinliğin yapıldığı haritada olmanız gerekiyor 

ya da“T”tuşuna basarak, etkinlik için parti bulmanız gerekiyor. Otomatik Sıra Sistemi, ulaşılabilir en iyi oyuncularla grup oluşturmanızı sağlayacak. Bu 

sistem zindanda savaşa girmek için en iyi yollardan biridir ve sizi saatlerce sohbet kanalında grup aramaktan kurtarır. 
Oyunda pek alışık olmadığımız bir başka özellik ise din özelliği. Oyunda dua ederek güç kazanabilmeniz mümkün. 

10. seviyeye ulaşıp dua yeteneğinizi açtığınızda (son başlayan ödülünü kabul ettiğinizde otomatik olarak gelecektir) her saatte bir dua edebileceksiniz. Dua ederek bazı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. 
Dua etmek için her saatte bir ekranınızın orta üst kısmında yer alan yuvarlak küreye tıklamanız yeterli olacak. Ne zaman dua edebileceğiniz kürenin mavi şekilde parıldamasından anlaşılacak ve aynı 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zamanda bir sonraki dua zamanınıza ne kadar kaldığını da anlayabileceksiniz. 
Tecrübe ve saldırı gücü veya savunma gibi buffile ödüllendirilebilirsiniz. Ayrıca da 
ufak bir şansla ender eşyalardan olan 30 
dakika boyunca iki kat tecrübe sağlayan Aslanyürek tomarı sahibi olabilirsiniz. 
Hatta ödül, eşyalarınızı geliştiren takviye kristali bile olabilir. Tecrübe 

ve eşya ödüllerini yalnızca her gün ilk dört duanızdan alacaksınız. Geri kalan dualarınız geçici bufflar sağlayacaktır. 


Yazının başında bahsetmemiz gerekirdi belki ama artık hepimizin aşina olduğu karakter sınıfları mevzusuna burada kısaca değinelim. Oyunumuzda sekiz adet karakter sınıfı mevcut. Bunlar Suikastçı, Ozan, Büyücü, Nişancı, Rahip, Koruyucu, Vampir ve Savaşçı olarak adlandırılmış. Her birinin kullandığı araçlar ve yetenekler farklılık gösteriyor. 
Bildiğiniz üzere karakterler arasında farklı dengeler kurularak birbirlerine göre üstünlük değerleri değişiklik gösteriyor. 
Rakibinizi alt etmek bazen kolay, 

bazen sizi terletecek cinsten olabiliyor. 


Karakter sınıflarının yanında ırklar da 

var oyunda. Her ırkta seçebileceğiniz sınıflar sınırlı. Cüceler kısa, güçlü, kalın derili ve enerji doludurlar. Usta elleri ve mükemmel bilgelikleri onları mayıncılıkta ve demircilikte iyi kılar. Makine teknolojisinde kendilerini geliştirmiş ve savaşta bu özelliklerini kullanırlar. Zayıf yanları büyüdür. Eyrda'nın en çalışkan sınıfı olup yaratıcılığını paylaşan İnsan sınıfı ile yakındırlar. Bu sınıf sadece Nişancı olarak geliştirilebiliyor. Elfler ormanın derinliklerinde yaşayan doğanın aşıklarıdır. Elfler yalnızca güzellik ve bilgelikle dolu değillerdir. Aynı zaman da mütevazıdırlar. Doğaya olan düşkünlükleri ve Tanrılara olan inançları onları korkusuz savaşçılar haline getirmiştir. Bu ırkta Savaşçı, Rahip veya Ozan yetiştirmeniz mümkün. İnsanların eski zamanlarda gösterdiği birçok kahramanlık örneği mevcuttur. Bu da onları düşmanlarına karşı güçlü kılar. İnsan ırkını seçen bir oyuncu Savaşçı, Suikastçı, Rahip veya Büyücü olabilir. Safkan ırkı, efsanevi olaylar silsilesi sonucu ortaya çıkan bir ırktır. Bu ırktan Suikastçı, Büyücü veya 


Vampir olunabilir. Taşadamlar korkusuz sınıflar olup sağlam vücutları ve sert derileri ile gurur duyarlar. Savaş çıktığında Taşadamları en ön sırada görürsünüz. 
Partilerde tank rolünü üstlenebilecek en uygun karakterlerdir. Bu ırktan da sadece Koruyucu sınıfı yetiştirilebiliyor. 


Oyunda artık alıştığımız pet sistemi 

de mevcut. Gerçek hayatta olmasa 

bile Forsaken World'de bir pet sahibi olabilirsiniz. Forsaken World'deki pet sistemi Dünyanın her bir yanından çeşitli petleri eğitip sizinle birlikte savaşmanıza olanak sağlar. 10. seviyede başlangıç olarak, ana görevlerinizi takip ederken, Özgürlük Limanında ücretsiz başlangıç peti sahibi olacaksınız. Pet'i çıkarabilmeniz için öncelikle taşını çatlatmanız gerekecek. Pet taşına sağ tıklayarak, petinizi çıkartabilirsiniz. 
Çatlatma işlemi ne kadar uzun sürerse, pet istatistikleri de o kadar iyi olacaktır. 
Çatlatma bittikten sonra petinizi çağırmanız gerekecektir. Petiniz savaş anında size yardımcı olacak, hatta size buff verecek. Petinizin canını, pet yiyeceği satıcısından alınan özel pet iksirleri ile doldurabilirsiniz. Aynı zaman da petiniz zamanla acıkabilir. Aynı satıcıdan aldığınız yiyeceklerle petinizi doyurabilirsiniz. 
Çağırdığınız petinizle düşmanlarınızı öldürdüğünüzde, seviye atlayacak, güçlenecek hatta büyüyecektir. 


Forsaken World'ün bilmeniz gereken noktaları bunlardı. Siz de daha fazla vakit kaybetmeden bu muhteşem oyunu bir deneyin. Hazır yaza daha çok varken 

bu fantastik dünyanın nimetlerinden faydalanın. - Taha Sarı 
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ARS Online çok geniş bir içeriğe 

sahip. MMOTPS oyunu olması 

ve üç farklı oyun moduna sahip olması ise en farklı, en dikkat çekici özellikleri arasında. Oyunculara karşı oynadığınız PVP modunun yanısıra, oyuncularla birlikte zombilere, insanlara ve bosslara karşı savaşabileceğiniz PVE ve robot savaşları yapabileceğiniz robot modu bulunuyor. MA.R.S Online hakkında detaylı bilgi ve içerik için 


tanıtım bölümüne göz atmanızda fayda var. 


Oyuna başladığınızda bir karakter oluşturuyorsunuz. Karakterinizin cinsiyetinden, ten rengine kadar tüm özelliklerinizi belirleyebilirsiniz. Karakter yaratıp, oyu- 


na girdiğinizde sizi bir eğitim bölümü karşılıyor. Bu eğitim bölümünü tamamladığınızda neredeyse oyunun tüm tuş kombinasyonlarını öğrenip, savaşa hazır hâle geliyorsunuz. Oyuna giriş esnasında iki farklı sunucu seçeneği ile karşılacaksınız. 
Karşılıklı savaşmak veya robot savaşları için PVP sunucusunu, takımınızla beraber yapay zekaya karşı savaşmak için ise PVE sunucusunu seçmeniz gerekiyor. Her iki sunucuda da acemi, çaylak ve bağımsız kanallar bulunuyor, tericihinizi belirleyip bir sunucu seçtiğinizde sizden oyuna yeni başlayanlar için oluşturulmuş acemi kanallara girmeniz isteniyor. 


Bir kanala giriş yaptığınızda karşınıza oyun 

odaları, depo, mağaza, turnuva ve sıralama tablosu çıkıyor. Şimdi bunların ne olduğundan kısaca bahsedelim; 


Turnuva sistemi M.A.R.S Online'ı diğer oyunlardan ayıran önemli özelliklerden biri. 
Turnuva sekmesi üzerinden katılabileceğiniz turnuvaya, hafta içi 18:00 — 22:00, hafta sonu 18:00 - 23:59 saatleri arasında giriş yapabiliyorsunuz. Her ay turnuva başlangıcında belirtilen oyuniçi ürünler, turnuva sonunda kazanan oyunculara gönderiliyor. 


Mağaza, oyun içinde alışveriş yapabileceğiniz kısımdır. Burada, Batman köstümünden robot silahlarına kadar kadar geniş bir eşya yelpazesi bulunuyor. Mağazada tüm eşyalar kategorilerine göre ayrılmış durumda. 
En çok satanlar bölümünde, oyuncular tarafından en çok tercih edilen ve alınan eşyalar bulunuyor. Silah sekmesi üzerinden, PvP ve PvE modlarına özel olarak kullanabileceğiz tüm silahlara ulaşabiliyorsunuz. 
Hazırlanmış bir kostümü satın alabileceğiniz gibi, kendiniz de kıyafetlerinizi parça parça belirleyebilir ve oluşturabilirsiniz. 
Ayrıca tüm silahlar da özelliklerine göre kategorize edilmiş. Bu, oyunculara tercihleri sırasında büyük kolaylık sağlıyor, örneğin kıyafet sekmesine tıklayarak, tüm kıyafet 


seçeneklerine ulaşabiliyorsunuz ya da silah 


mars.gametolia.com 


farklı süre seçenekleri (3 gün, 7 gün, 30 gün 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ekipmanlarını silahınızın modeline göre kategorisinden seçip satın alabiliyorsunuz. 
Ayrıca her bir parça ile ek özellikler kazanabileceğinizi de belirtelim. Her silahın kendine özel ek donanımları bulunmakta, satın aldığınız bu ek donanımları, depo 

-> modifiye kısmından ilgili silahı seçerek kullanabilirsiniz. Ekipman bölümü ise oyun içinde size ek özellikler katacak ürünlerin bulunduğu alan. Ekipman özellikleri genel ve PVE özel olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel Ekipmanlar: PvP ve PvE modunda kullanılabiliyor, PE Özel ise sadece PvE modunda yapay zekâya karşı mücadele ederken size ek özellik katacak ürünlerdir. Kart bölümü ise oyun içinde geçerli olan PvP ve PvE kanallarında kullanabileceğiniz, karakter kişisel kartları ve oyun içi gereksinimlerini (Megafon, Diriliş Parası, VIP ve daha fazlası) ekipmanları temin edebildiğiniz kısım olarak karşımıza çıkıyor. 


Ayrıca mağazadan altınla eşya alabileceğiniz gibi Minipara (oyun parası) ile de alışveriş yapabilmeniz mümkün. Bu, tamamen sizin tercihinize kalmış. Ayrıca her eşyanın 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vb.) bulunmakta. 


Depo bölümü ise sizin envanterinizdir, yani sahip olduğunuz tüm eşyalar burada bulunmaktadır. Burada eşyalarınızı düzenleyebileceğiniz kapsamlı bir alan mevcut. 
Silah kiti sekmesi üzerinden kullanacağınız silahları belirleyebilir, dış görünüş sekmesi üzerinden istediğiniz kıyafeti ve ekipmanı seçebilir, modifiye kısmından almış olduğunuz ekipmanlarla silahlarınızın özelliklerini değiştirebilir, tüm ürünler sekmesi üzerinden ise PvP ve PvE modlarına özel kullanabileceğiniz eşyaları seçebilirsiniz. 


Oyunun önemli özelliklerinden biri de çeşitli düşmana karşı taktiksel olarak kullanabileceğiniz 2 farklı silah, bir tabanca veya yakın dövüş silahı ve el bombası kombinasyonundan oluşan üç farklı paket taşıyıp oyundan çıkmadan farklı silah kombinasyonlarını da seçebiliyor olmanız. 

Biraz da modlardan bahsedelim; MAA.R.S Online PvE oyun modu bir çok farkli haritanın ve düşmanın bulunduğu zengin 


bir dünya olarak tasarlanmış. Farklı oyun modları için ekstra avantaj sağlayan özel silah ve ekipmanlarda mevcut. Ordusavar Uzi, Anubis Savar, Elektroşok Bombası gibi. 


PvP modunda ise oyuncuların değişik alanlarda hünerlerini sergileyecekleri haritalar ve oyun modları göze çarpıyor. PvP modunda karakterlerin siper alarak ateş edebilmeleri oyuna ayrı bir heyecan katıyor. PvP modunda en çok kullanılan silahlar; P90, Vector, Yüksek patlayıcılı el bombası. 


Oyuncular oyun içerisinde katıldıkları PVE ve PvP modundaki mücadelelerin sonucunda kazanılan tecrübe puanlarıyla seviye atlıyor ve her seviyede farklı ödüllerle ödüllendiriliyor. 


Ayrıca M.A.R.S Online dünyasında oyuncuların sürekli olarak yapacakları görevler bulunmaktadır. Bu görevler; Günlük görevler, Saatlik görevler, Silah görevleri, Harita görevleri, Mod görevleri. 


Bu görevleri tamamladığınızda hem daha fazla tecrübe puanı kazanabilirsiniz, hem de birbirinden değerli görev ödülleri alabilirsiniz. 


Oyun içerisinde 24 saat boyunca aktif GM (Oyun görevlisi) bulunuyor. GM ekibi haricinde oyuncuların 24 saat destek alabilecekleri destek sistemi de var. GM ekibi oyun içerisindeki huzuru sağlamanın yanında yaptıkları ödüllü etkinliklerle oyuncuların hoşça zaman geçirmelerini sağlıyorlar. 
Ayrıca ödüllü etkinlikler forum ve Facebook üzerinden de yapılıyor. - Mert Demir 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vet, gelelim oyunumuzun büyük eksikliğine. Oyuna başlarken ve genel olarak oyun içinde iyi ve işlerin tam nasıl yürüdüğünü anlatan bir “Tutorial/Öğrenim kısmı” yok. Ahh, keşke bizden önce birileri yazmış olsa da biz de okusaydık. Maalesef burada ne kadar yazacak olsak da oynarken forumları bolca karıştırmanız ve kimi kavramları kendi başınıza çözmeniz gerekebilir. 


Neyse, lafı fazla uzatmayalım. Oyunda uyandık, videoları geçtik ve geldi karşımıza karakter seçim ekranı. Tabi seçelim de neye göre kime göre? Loki varmış, Excalibur varmış, Mag varmış. Neymiş bunlar; ilk Warframe seçeneklerimiz. Aslında oyunda da özetliyor ama burada karakterlerin gelişimini ve bazı ek özelliklerini 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değerlendirerek anlatalım sizlere. Loki; oyunda bulunan en hızlı hareket edebilen karakter. Gerekli mod'ları taktığınızda bütün takıma toz yutturabilirsiniz. Size oyunda söylediği uzman oyuncular için deniyor ama aslında aksine haylice basit, zira kendisi gibi görünmez olarak düşmana sürekli kritik zararlar verebilen başka bir karakter yok. 
Ayrıca tüm saldırıları kendi hologramına yönlendirerek onları kuş gibi avlayan bir karakter de yok. Düşman ile yer değiştirerek bir anda son özelliği olan düşmanı silahsız birakma özelliği ile biranda ortalığı poligona çeviren de yok. Bir de son gücünün basit Infested'ları tek seferde öldürdüğünü düşünürseniz. Ama derseniz ki ben yok direkt savaşırım düşmanın üstüne atlarım, yok efendim bir özellik kullandım mı bütün düşmanlar yansın, çarpılsın, ölsün; o zaman 


size göre değil kendisi. Gelelim yapımcıların deyimi ile asıl oğlana: Excalibur.Tam dengeli bir karakter kendisi, ortalama hız, güç, dayanıklılık, saldırı, hepsi burada. Genellikle düşman ile iç içe savaşan ama oyun içinde takıma göre her role bürünebilecek bir karakter; tabi koyduğunuz mod'lar yönünde, Büyücü olarak nitelendirebileceğimiz Warframe tipi Mag ile tam uyuşuyor. Fiziksel dayanıklılığı çok olmasa da düşmanı etkisiz. 
hale getirecek veya çok büyük hasarlar verecek özelliklere sahiptir. Ama unutmayın ki kullandığı güçler tüm düşmanlara fazla zarar verme özelliğine sahiptir. 


Devam ediyoruz, ilk bölümümüzü oynadık ve düşmanları alt ettik. Elimize neler geçti, ilkönce bunu bilmek lazım. Böylece oyun içi stratejimizi oluşturabilelim. Silahlarımız ve karakterimiz görev sırasında seviye atlayabilmekte, tabii içine yeni mod koymak için görevin sonunu beklememiz gerekiyor. 
Görev sırasında kazandığımız deneyim haricinde görevi bitirdiğimizde de ayrıca deneyim puanı kazanıyoruz. Bunun dışında oyunda çeşitli yerlerde harcayabileceğimiz görevin zorluk derecesine göre kredi kazanıyoruz. Şimdi baktık; bir de oyunda kredi düştü, mühimmat düştü, deneyim kazandık sırada ne var? Tabii içinde oyuncu üretimi olmayan bir MMO olur mu? Olmaz.. 
Bu sarı ve mavi düşen maden benzeri şeyleri toplayıp biriktirerek ileride yapmak istediğimiz ekipmanlar için kullanacağız. 


Oyüzden gözünüz açık olsun. Oyun bize 

4 adet maden ismi gösterir ve bunların da 
soldan sağa doğru bulunabilirlikleri azalır. 
Bazı madenler ise sadece o gezegendeki boss tarafından düşürülür. Size tavsiyem oyunda, maden toplamaya takmaktan ziyade eğlenmenize bakın. İşler RNG bazlı olduğu için beklentiler can sıkabilir. Artık görevlerden neler kazandığımızı biliyoruz; deneyim, para, maden ve ekipman şablonu... Evet, bundan bahsetmedik ve hemen değinmemiz gerekiyor; oyunda bazı özel görevler, belirli süreli görevler ve birçok boss madenlerinizi ve paranızı kullanarak bir araya getirmenizi sağlayacak ekipmanlar veriyor. 


Biraz oyunda ilerleyip kavramaya başladığımızda artık paramız ve madenlerimiz birikmiş oluyor. Bunlarla nasıl ilerleyebiliriz? Burada ilk önerim yanınıza bir sentinel almanız. Sentineller yanınızda dolaşarak değişik özellikler verebilen 

ve koyduğunuz mod'lar doğrultusunta bazı işleri yerine getirebilen minik uçan dostlarımız. Başlarda şirin sesler çıkarmak dışında fazla bir iş yapmasalar da seviyeleri artıp iyi mod'landıkları zaman bir görevi tek başlarına yapabilecek hâle geliyorlar. 
Hatta Deathcube varsa bırakın bütün 


bölümü o temizlesin, siz sadece yürüyün. 


Eskiden 2 seçenek olan sentineller artık 5 
çeşit ama size önerim başta sizi çok rahat ettirecek olan “Ghost"arkadaşı seçmeniz. 
Zira kendisini ve sizi görünmez yapabilme özelliği ile inanılmaz rahatlık ve avantaj sağlıyor. 


Gelelim silah seçimlerine. Bunun dışında sakın ha yedek silahınızı da görmezden gelmeyin. Birçok oyuna nazaran amacı ana silahınızın açıklarını kapatmak, öyle ana silahım güçlü ben bunla takılayım yok. 
Hatta bazen tam tersi oluyor. Örnek olarak, roket atarınız ile dar alanda ateş etmeniz hiç de hoş olmayacaktır sizin için, ya da yavaş ateş eden bir silahınız varken hızlı düşmanların arasında kalmanız. Bu durumda bu kombinasyonları dengelemeniz gerekmektedir. 


Bunun dışında başlarda sizi götürmesi için bir silah seçmenizi tavsiye ederim zira bu silahı “Supercharge” ederek kullanırsanız 

2 katı fazla mod kullanabilecek bu da 
silahınızı daha güçlü yapacak. Tabii aynı durum Warframe'ler için de geçerli fakat 

o durum biraz daha farklı. Bir silahınızı supercharge şeklinde kullanmayı seçerseniz düşmanları rahatça öldürebileceğinizden diğer silahlarınızda daha hızlı seviye atlayacaktır. Böylece daha fazla silah 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kombinasyonuna sahip olabileceksiniz. Bu durumun Warframe'lerde farklı olmasının sebebi ise oyunda hepsinin oynanış tarzının farklı olması ve buna iyi karar vermeniz, zira patates (supercharge — patates olarak geçiyor literatürde) kolay bulunmuyor oyunda. Ayrıca bir de her Warframe her düşman tipine göre iyi değil. Örneğin Volt isimli karakter corpus'ların korkulu rüyası olurken diğer düşman tiplerine karşı çok da etkili değil. Bir diğer örnekse; Ember bütün infested'ları mangal yaparken diğer ırklarda aynı etkileri göremiyorsunuz. 


Anlayacağınız size anlatacak çok şey olsa da oyundaki bazı durumlar ve taktiksel planlamalar için tek bir doğru yok burada. 
Ama sona bıraktığım ve bence çok 

önemli bir durum var ki o da oyundaki akrobasi yetenekleriniz. İyi oyuncu ile 

kötü oyuncu arasındaki farkı akrobasi yetenekleri gösteriyor bizlere, Bir karakter ne kadar iyi donanımlı olursa olsun hedefi tutturamadıktan veya yoğun ateş altında kaçmasını bilmedikten sonra pek de sonuç değişmiyor. Şöyle düşünün ki birisi durmuş olduğu yerden düşmana ateş ediyor. 
Aslında oyundaki yapay zekâ pek de fena değil, hatırlatalım. Sonra bir bakmışsınız, 

Z oda dolaşıp arkanızdan da gelmişler, yine de kaçma şansınız var. Bir de şöyle düşünün; bir oyuncu duvardan duvara zıplıyor, yerde kayıyor, havada taklalar atıyor, haliyle düşman bir türlü avantajlı konuma gelemiyor. Hatta belki hemen hemen aynı sürede çaresizce ölüyor. Tabii ki bunları yapabilmek için fazla mod'a veya seviyeye ihtiyacınız yok. Yeteneklerinizi konuşturmalısınız. Ayrıca bu takım ve hızlı oyun içinde geçerli. Arkadaşınız bir üst katta yaralı iken asansör beklemektense bir duvar koşusu, iki düz tırmanış ve bir takla ile hemen yanına gelmeniz hem sizin hem de beraber oynadıklarınızın işine gelecektir. 
Sakın ama sakın en önemli şeyi unutmayın! 
Biz Tenno'yuz, biz biriz! - Ömer Eren 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elelim oyunun nasıl oynandığına. 
G Öncelikle yeni başlayanlar için en kritik nokta, sabır ve sabretmektir. 
Karakterinizi yarattıktan sonra gösterdiğiniz sabır, size deneyim olarak geri dönecek, kazandığınız deneyimlerle seviye atlayacak ve her seviye ile birlikte edindiğiniz güç puanlarınızı kullanarak karakterinizi şekillendirmiş olacaksınız. Karakterinizin ilk seviyelerinde kendinizi güçsüz veya eksik hissetmediğinizi, yaratıklara karşı gayet üstün olduğunuzu rahatlıkla gözlemleyebileceksiniz. Oyuna batan bir gemiden sağ çıkmayı başarıp kıyıya ulaşmış bir kişi olarak başlıyoruz. Uyanır uyanmaz karşımızda bir bey görüyoruz ve kendisiyle konuştuktan sonra minik adımlarla sahilden uzaklaşmaya başlıyoruz. 
Koruyucu'nun Şehri'ne kadar geçen sürede oyunu nasıl oynamamız gerektiğini ufak ufak öğrenmiş oluyoruz. Eşyaları tam 


yerinde ve zamanında düşürebiliyorsunuz, denge çok iyi sağlanmış. 8. seviyeye ulaştığınızda çarpışma dediğimiz 5 kişilik ve zindanlara göre daha kolay grup savaş modlarına girmeye hak kazanıyorsunuz. 
Çarpışmaların sonunda, aynen zindanlarda olduğu gibi bir canavar dövüşü mevcut 

ve canavar öldükten sonra ödül sandığına erişip karakteriniz için nadir bulunan eşyalara sahip olabiliyorsunuz. 20. seviyeye kadar her yere koşturup duran sefil bir karakter iken, o sürece kadar biriktirdiğimiz altınlarla rahatlıkla binek alabiliyoruz. 
Binekler yüzde 50/60/80 ya da 110'luk 

hız oranlarına sahip ve çok çeşitli. Tabii altın demişken Neverwinter'daki bir. 

diğer önemli ödeme aracı olan Astral Elmas'tan bahsetmemek olmaz. Astral elmas dediğimiz bu para birimi sayesinde Müzayede Evi'ndeki alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki, nereden 


gelir bu elmaslar diye soracak olursanız, yanıtlar birkaç şekilde verilebilir. Örneğin liderlik zanaatleriyle, Müzayede Evi'nde nesne satarak, günlük PvP, PvE zindan, PVE çatışma ve Foundry görevleri yaparak, etkinliklere katılarak yada dua ederek (gün içinde 3 defa olmak üzere) astral elmas edinebiliyorsunuz. Neverwinter'ın oynanışına dair bahsedeceğim son 

detay, belki de oyunu en özel kılan detaylardan Foundry'dir. Kısaca kendi dünyanızı yaratma, kendi istediğiniz. 
şekilde şekillendirebilme fırsatıdır Foundry. 
Oyunun kendi içinde yer alan Neverwinter Foundıy adlı senaryo üreticisi yardımıyla kendi senaryonuzu yaratabilir, bunları diğer oyuncularla paylaşabilir ve hatta senaryonuzla ilgili diğer oyunculardan geri dönüşler alabilirsiniz. Cryptic'in başka bir oyunu olan Star Trek Online'i oynamış olanlar, sistemi hatırlayacaklardır. 
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IRKLAR 


Neverwinter macerasına atılmadan önce belirleyebileceğiniz ırklardan kısaca bahsedelim: İnsan, Cüce, Buçukluk, Yarı Ef, Yarı Ork, Tiefling 

ve Wood Elf, Bu ırklar oyunculara bedava olarak sunulsa da bazı ek paketler ve modüller ile başka ırkları aktif edebiliyorsunuz. Örneğin, Kuzey'in Kahramanı paketine sahipseniz Menzoberranzan İnkârcısı, Feywild'in Şövalyesi paketi ile birlikte Ay elfi ırkları aktifleşiyor. Bu arada Feywild Modülü ile birlikte Drow ve Güneş Elfi ırklarının oyunculara bedava sunulduğunu eklemek isterim. Bu ırkların 


kendilerine has özellikleri ve sınıf seçenekleri ile birlikte oyuncuların seçimleri doğrultusunda birbirlerinden tamamen ayrı olabildiklerini söyleyebiliriz. 


Neverwinter'da en sik 

rastlanan sınıflardan biri 

olmasının yanında aslında en çok işi yapan sınıf 

olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Kontrol büyücüleri temel olarak verdiği muazzam hasarın yanında savunmasız olarak tüm yaratıkların tepkilerini üzerine çekmekte de ustalardır. 
Zindanlarda yaratıklardan uzak ve tüm kalabalığı kontrol edebilecek kilit bir yer seçip kontrolü sağlamak bir büyücünün en temel görevidir. PvP'lerde en önemli rollerden birini üstlendiği gibi sahip oldu ğu tekil büyüler ile düşmanı sersemletir ve kısa süreli işlevsizleştirir. 


Adından da anlaşıldığı 

üzere devasa bir silah 

kullanan, hem hücuma 

dayalı hem de savunmaya dayalı olarak oyunun en dengeli sınıfıdır. Popüler bir sınıftır. 
Bazı zindanlarda tank rolünü başarıyla üstlenebilmesini sağlayan güçlere sahip olmasının yanında, PvP'lerde en önden giden, ağır zırhı sayesinde en zor ölen fakat kolay da öldüremeyen bir yapıya sahiptirler. 


MESLEKLER 


Dileme 


SADIK RUHBAN 

İyileştirici (healer) gibi 

hayati bir rol üstlendiği 

için değeri yadsınamaz 

sınıf olma özelliğini taşır. 

Başlangıçta adapte olması zordur çünkü sahip olduğu yeteneklerin alternatif kullanımları biraz kafa karışıklığı yaratabilir, Ancak alıştıktan sonra kesinlikle bırakamayacağınız ve belki de oynamaktan en çok zevk alacağınız sınıf kesinlikle sadık ruhban olacaktır. Bir sadik ruhban, aksiyon barında TAB bölmesine doğru büyüyü koyarsa çok daha işe yarar olacak, işlevselliğini oyuna katarak tüm zindanlarda ve savaş arenalarında grubunu başarıya taşıyabilir. 
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MUHAFIZ 

Tipik tank rolüdür, yaratıkların önünde savaşarak tüm dikkati üzerine çeker ve grubu korur. 
Neverwinter'da aynı sadık ruhbanlar gibi çok aranan ve zor vazgeçilen sınıftır. Shift tuşu ile büyülerin ya da özel vuruşların etkilerinden sakınabilir. 
Oyuna başlangıçta savunmaya dayalı tarzıyla hasar verme konusunda biraz zorluk yaşatabilir olmasına rağmen ilerleyen seviyelerde bu durum dengelenir, hatta bir sadık ruhbandan daha öteye gidebilir. 


Me Ne 


KURNAZ DÜZENBAZ 

Rakibinin arkasından 

sinsice ilerleyerek kritik 

hasar verme ustalarıdır. 

Genellikle PvP'lerde 

en çok hasarı yaratıp hasarlardan kaçabilme özelliği sayesinde sık tercih edilirler. Birincil rolü dövüşmek, hızı ve çevikliği sayesinde düşmanına maksimum hasar vermektir. Bunun yanında zayıf zırh giymesi, şans faktörünün de lehine olmadığı durumlarda başına büyük belalar açabilir. Oyunda sık kullanılan sınıflardan biridir. Özellikle zindanlarda görünmez olma özelliğinin sağladığı avantajlarla ekibe çok büyük avantajlar sağlayabilmektedir. 


AVCI KORUCU pe” A > mantleModülüile bei EZ raberinde getirdiği yeni narak uzaktaki hedefleri 

rahatlıkla etkisiz hale getirmesinin yanınmodunu aktifleştirmek mümkün. Çapulcunun Kaçışı ve Çapulcunun Hücumu savaşın içine dalabilmesinin yanında, aynı ortamdan bir anda geriye doğru kaçabilir 


Neverwinter'ın Shadow- 
© okçusınıfıdır. Ok kulla- da TAB tuşunu kullanarak yakın dövüş adlı iki önemli özelliğiyle Avcı Korucular, i ve hayatta kalabilir. 


MMORPG oyunlarında sık görmeye alışık olduğumuz meslek sistemi burada da mevcut, Simya, Esercilik, Liderlik, Deri İşleme, Zincir Demirciliği, Plaka Demirciliği, Terzilik ve Silah Yapımı ile birlikte Neverwinter zengin bir meslek içeriğine sahip. Öncelikle oyuncuların, menü altındaki ilgili mesleğin yanında bulunan listeden ilk işçilerini üretmeleri gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra 


artık mesleklerinizi geliştirebilirsiniz. Meslek geliştirirken ihtiyacınız olan en önemli detay, menüde belirli zamanlarda bir saatliğine aktifleşen nadir eşya yapımları ve bundan hem kazanç hem de deneyim sağlamaktır. Oyuna eklenen yeni modüller ve zaman limitli etkinlikler ile birlikte gelen ek zanaatlar ile ekstra ödüller kazanabilirsiniz. - Ümithan Şardağ 


HBER Elite Forces 


anıtımını da okuduktan sonra 

sıra geldi oyuna. Zor ya da kolay 

buradan çıktıktan sonra birçok şeyi öğrenmiş olacaksınız. En net hatlarıyla değindiğimiz rehberi yakınınızda tutmayı ihmal etmeyin. 


Elite Forces'ta dilediğiniz gibi Komando, Özel Kuvvetler ve Destek Birimleri arasında değişik durumlara ve savaş meydanlarına göre sınıf değiştirebilirsiniz. Üç sınıf da kendilerine özel harika yeteneklere sahiptir. 
Oyuncular kendi savaş stillerine ve taktiklerine göre bu yetenekleri seçip kuşanma özgürlüğüne sahiptirler. 


Yetenekleri: Dart, Yenilmez, Bomba Gibi, Süratli. Komandolar savaştaki en esnek askerlerdir. Onların Hücum Tüfekleri vardır ki bunlar hem iyi vuruşlar yapar, hem hafiftir, hem de yakın mesafeden orta mesafeye kadar olan savaş türlerinde kesin bir üstünlük sağlarlar. Komandolar harika reflekslere sahiptirler ve değişik savaş durumlarına süratli bir şekilde adapte olabilirler. Bu durum onları, düşmanları için büyük kâbuslar haline getirir. Ek olarak, onların kullandıkları 
Elektronik Tuzaklar ve Normal Tuzaklar 5 
düşmanın hedeflerini değiştirip başka bir 


yöne gitmesine sebep olup, patlamalar bile yaratabilir. Komandolar PVE ve PVPE modlarında önemli bir role sahiptirler. 


Yetenekleri: İzci, Bomba, İntikam, Katliam. 
Özel Kuvvetler uzun mesafeli savaşlarda 


düşmanlara hasar verme konusunda önem- 


li bir role sahiptirler. Onlar birçok Keskin Nişancı Tüfeğini kullanmak konusunda ustadırlar. Keskin Nişancı tüfeklerinin arka arkaya ateş etme hızı oldukça yavaştır ama her mermi çok büyük zarar verebilir. Gölgeler içine saklanmış bir Özel Kuvvetler üyesi, elindeki keskin nişancı tüfeği ile düşmanlara korku saçacaktır. Elite Forces'da, Özel Kuvvetler sadece düşmanları uzak mesafeden avlamanın dışında müttefiklerine tıbbi destek verme sorumluluğuna da sahiptir. 
Yanlarında olan taşınılabilir Tıbbi İstasyon, yaralıların yaralarını çok geç olmadan iyileştirme niteliğine sahiptir. Bu da takımın genel savaş gücünü arttırır. 


Yetenekleri: Ateş Gücü, Bastırma, Anti-İzci, Ölme, Destek birimlerinin anaişi çok iyi olan ateş güçleri ile düşmanın ateşini bastırmaktır. Onlar savaş meydanında hareket eden ateş gücü noktalarıdır. Kükreyen Makinalı Tüfekleri ve Hafif Makinalı Tüfekleri 


takımlarının zaman ve fırsat kazanması 

ve bir saldırı yapması ya da bir baskını kırıp geçmesi için çok büyük önem taşır. 
Taşıdıkları Yedek Şarjör ve Destek Deposu takım arkadaşlarına yeterli olacak mühimmatı sağlayacaktır. Büyük ateş güçlerine ek olarak Destek Birimleri mayın döşemek konusunda çok ustadırlar. Bu, zaten onları çok ölümcül yapan yeteneklerine ek olan bir artıdır. 


Elite Forces'da bir sürü mod, harita vardır ve bu modlarda görevler mevcuttur. Oyunda görevleri yaparak seviye atlıyor ve rütbenizi geliştiriyorsunuz. Size sunulan görevleri kaçırmamanız gerekmektedir. Her görevin özel ayarları var. Bu ayarlara göre karakterinize modifikasyon yapıyorsunuz. Bu sayede göreve hazırlanıyorsunuz. 


Oyundaki en önemli şey tabii ki PvP modu, Bu modda rakibiniz oyuncular olacağı için daha fazla seviye alacaksınız. PVE modu 

ve Virüs modu dışında Direniş modunda da seviye alabiliyorsunuz. Her modun ayrı özelliği ve seviyesi mevcut. Her seçeneği deneyerek ilerlemenizi tavsiye ederim. Bu sayede hem modlara yabancı olmazsınız, hem de tecrübeli olursunuz. Örnek vermek gerekirse; Direniş moduna destek birimiyle 


Mİ Psi 


girmeniz sizin için daha iyi olacaktır. 


TAKIM MODU HARITALARI 

Benzin Deposu: İşte eski federasyonun Benzin Deposu. Buraya sahip olan topluluk bu eski deponun malzemelerinin 9640'ına sahip olacak. 


Gizli Üs: Yeni Federasyon ve Modifiers aynı anda bir mesaj alarak eğer eski üsse sahip olurlarsa eski federasyonun iletişim kaynaklarının 9650'sini alabileceklerini öğrendiler. 
Bundan dolayı iki taraf da en iyi kuvvetlerini yolladılar. 


Hava Üssü Batı: Yeni Federasyon ve Modifiers aynı anda bir mesaj alarak eğer eski üsse sahip olurlarsa eski federasyonun iletişim kaynaklarının 9650'sini alabileceklerini öğrendiler. Bundan dolayı iki taraf da en iyi kuvvetlerini yolladılar. 


VİRUS MODU HARITALARI 

Otel Dehşeti: Terk edilmiş bir kasabadaki bir otelde dinlenmekte olan bir ekip Hastalıklıların saldırısına uğrar. Acaba onlar otelden kaçabilecekler mi yoksa Hastalıklılar onları yok mu edecek?... 


DİRENİŞ MODU HARİTALARI 

20. Bölge: 20. Bölge limanda olan bir bölgedir ve limandaki Ateşleme Kulesi bulunduktan sonra ortaya çıkmıştır. Binlercerobot limanın çevresinde toplanmıştır. 
Bölgeyi korumaya çalışan elit birlikler çok zor zamanlar geçirmiştir. 


Gizli Silah: Yeni Federasyon bir anda RI- 
335 Otomatik Üretim Merkezi'yle iletişimi 
yitirdi. Özel birlik “Hançer” ekibi durumu incelemek için oraya yollandı. Merkeze 


girdikten sonra daha önce hiç görmedikleri robotlarla karşılaştılar... 


TURBO BAZLI MOD HARITALARI 
Uçan Şehir: Modifier İttifakının üssü Yeni Federasyon tarafından saldırı altındadır. 
Modifierler evlerini savunabilecekler mi acaba? 


Oyunun diğer bir özelliği de silahların açılmalarının seviyeye bağlı olması. E tabii doğal olarak sizden üstün seviyedeki oyuncuda daha kuvvetli bir silah oluyor. Oyun içinde Sniper, Makinalı, Taarruz, Hafif Makinalı, Tabanca ve Pompalı silahlar mevcut. 


MK14 MOD: Mk 14 MOD 1 EBR, MK14 MODOt'ın geliştirilmiş halidir. Aralarındaki en büyük fark ise MK14 MOD'/'in daha rahat olan ve Magpul tarafından üretilmiş olan CTR kabzasını kullanıyor olmasıdır. 


TYPE88 SNIPER RIFLE: Ev yapımı olan Tip 88 dünyadaki ilk küçük kalibreli keskin nişancı tüfeğidir. Bu güçlü ve kesin vuran keskin nişancı tüfeği daha düşük kalibr&” lerin kullanılması için üretilmiştir. Tip 8'in kullandığı 5,8 mm makinalı tüfek şarjörü 
1994 senesinde tasarlanmıştır ve hem mâkinalı tüfekler hem de keskin nişancı tüfeklerine uygun üretilmiştir. 


M4A1: M4'ün özel serisidir. Orijinal M4'ten farklıdır. Yeni versiyon birleşim yerlerini yekpare yaptığı için daha geniş bir taktiksel aksesuar yelpazesi sunar. OD darbeli kapsülü OD susturucusunun daha hızlı sökülüp takılmasını sağlar. 


AKM TAC: AKM, Kalashnikov Otomatik Tüfeğinin gelişmiş bir versiyonudur. En 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önemli özellik ise delik ve perçinler ile imal edilmiş gövdenin freze ile yapılmış gövde ile değişi r, Ağırlıkça çok daha hafiftir ve silahın, mekanizma kolunun ve sürgünün yüzeyini fosforize eder. 


Oyunda silahların yanı sıra birde ekipman bölümü mevcuttur. Bu bölümde karakterinizi şekillendirebilir, süsleyebilirsiniz. 
Tshirt, Pantolon, Kask, Bomba & El Silahı ve Taktiksel yelek gibi birçok bölümde farklı seçenekler var. Elite Forces'taki bütün piyade malzemeleri gerçek hayatta var olan askeri malzemelerden yola çıkılarak yapılmıştır. Örnek olarak OPS-CORE Yüksek Performanslı Balistik Miğfer, askerlerin askeri ihtiyaçlarını karşılamak ve miğfere birçok aksesuar takabilmeleri için OPS-CORE tarafından tasarlanıp üretilmiştir. Oyuncular farklı savaş alanlarındaki kamuflaja uygun olabilmek için çeşitli renklerdeki maskeleri takabilirler. Ek olarak miğferin mükemmel koruma nitelikleri kafaya gelecek atışların sayısını azaltacaktır. 


Artık temel bilgiler ile nişanınızı veriyor ve buradan doğruca oyuna yolluyoruz. 
- Mert Demir 


The LostTitans tanıtımı sanıyoruz çoktan hafızaya attınız. Mitoloji şıklarına güzel bir hikâye ve içerik sunan oyunumuzun şimdi de rehberine 

bir bakalım. Burada da yine temel bir 

bakış ile sizlere oyunu daha iyi anlamanız konusunda yardımcı olmaya çalışacağım. 
Umarız yazının ardından sıkı bir şekilde antrenmanlı olarak oyuna başlarsınız. 


Öncellikle oyuna başlarken karşınıza 3 
farklı karakterden birini seçebileceğiniz bir arayüz ekranı açılacak. Karakterimiz savaşçı, okçu veya büyücü olarak seçilebilir. 


Savaşçı; çok güçlü olarak yaratılmış olan savaşçı, düşmanları yakın mesafeden kılıç darbeleriyle kolaylıkla öldürebilir. Grup içerisinde etkin bir rol oynar ve birden fazla düşmanı aynı anda öldürebilir. 
Kendi arkadaşları için bir yol açarken aynı zamanda bütün düşmanlarını kılıcıyla korkutur. 


Okçu; Çevik ve hızlı olan okçu, düşmanlarına uzak mesafelerden etkin saldırılar yapabilir. Okçu aynı zamanda parti arkadaşlarının, Ophion'un düşmanlarını yok ederken daha hızlı hareket etmelerini sağlar. 


HBER he Lost Titans 


Büyücü; Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da asasını kullanarak çok güçlü büyüleriyle düşmanlarını yok eder. En etkili silahı bu büyüsüdür, Buz büyüsünü etkin hale getirdiği takdirde, düşmanlarını yavaşlatır ve dondurur. Takım arkadaşları içinde kalkanları ve koruma büyüleriyle savunabilir. 


Bu 3 karakterden birini seçerek oyuna başlıyorsunuz. Asıl macera 15. Seviyeye 


ulaştığınızda başlıyor. Oyun içi dengeleri sağlamak ve hanedan savaşları yapmak için aşağıda anlattığımız 3 hanedandan birini seçmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii her hanedanın kendine ait özellikleri var. Bu hanedanlar ve özellikleri; 


Levidis Hanedanı bilgeliği takdir eder. 
Üyeleri sakin, dayanıklı ve zekidirler. Gökte olan büyük ve asil bir Pegasus'un gözüyle, olayların bütününe bakmayı tercih ederler. 
İşaret: Gökteki Pegasus 

Renkler: Siyah ve Beyaz 

İnanç: Delici Bakış - Öncelikli görevin her daim Şehrin çıkarlarını gözetmek olduğuna dair bir yemindir. 

Sorumluluklar: Diplomasi, Şehir Planlaması, Ticaret 


Onur, aile ve vahşilik Kalgeris Evi için gururun sembolleridir. Bu evin üyeleri Tetikteki Kılıç isimli inancı kabul ederler. 


Onlar şehrin geleceğini kurmak ve korumakla yükümlüdürler. Bunu, şehir muhafızlarını güçlendirip endüstriyi koruyarak yaparlar. 

işaret: Alevli Cerberus 

Renkler: Kızıl ve Altın 

İnanç: Tetikteki Kılıç - Şehri kollayan üç başlı bir Cerberus gibi güçlü ve her zaman tetikte olmak. 

Sorumluluklar: Güvenlik, Endüstri 


Vendramin Hanedanı üyeleri zekiliğe, kurnazlığa ve keskin bir zihine değer verirler. Hydra'nın başlarından birini kesersen iki tane daha çıkar, bu bir Vendramin'in planını bozmak için de geçerlidir. En iyi stratejistler ve en güvenilir düşünürler olarak kabul görmüşlerdir. 
İşaret: Denizlerin Hydrası 

Renkler: Mavi ve Gümüş 

İnanç: İlk Hareket 

Sorumluluklar: Altyapı, Tarım, Şifa. 
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15. seviyeden sonra seçtiğiniz bu hanedanlar ile mitolojik hikâyeye tam olarak adapte oluyorsunuz. Sonrasında ise gelişen olaylar ve savaşları bu hanedanlar altında gerçekleştiriyorsunuz. 


Bunların dışında The Lost Titans'da diğer MMORPG oyunlarında göremeyeceğiniz pek çok özellik de mevcut. “Tanrılara dua etmek” “Çarkıfelek” ya da Zeus'la savaşmak bunlardan bazıları, Seviye sınırı ise her gelen yamayla birlikte biraz daha artıyor. 
Şu anda The Lost Titans'da seviye sınırı 85 
olarak devam ediyor ama gelecek yamalarla bu seviye daha da artacak. Seviyenizin yanında bir farklılık da The Lost Titans VIP sistemi. Her seviyede farklı kanatlar ile savaşçınıza ek özellikler katabiliyorsunuz. 
Kattığı özelliklerin dışında görünümü ile de gerçekten ilgi çekici diyebiliriz. 


The Lost Titans'ın teknik yapısı diğer MMORPG oyunları ile çok benzeşiyor. 
Seviye sınırları ve yetenek dağılımı birçok MMO oyununda gördüğünüz gibi. Tek farkı yetenekleriniz için daha fazla zindan bitirmelisiniz. Bitirdiğiniz her zindan size yeni yetenek için “Star Soul” denilen bir maddeyi veriyor ve siz bu eşyayı istediğiniz yeteneğinizde kullanıyorsunuz. 

Faydalı olmasını umduğumuz rehberimize son verirken Titanların gazabından da korunmanızı dileriz. - Kubilay Beşer 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ncellikle hepinize merhaba değerli 

okuyucularımız. Geçen sayıda oyun 

oynayan kadınların sayısının önemli ölçüde arttığından bahsetmiştim. Bunu düşününce bu sayıda çevrimiçi çok oyunculu oyunların seçim zorluğundan bahsetmek istiyorum. Oyunları seçerken göz önünde bulundurduğumuz etmenlerden, kendimize uygun bir oyun bulmakta aslında ne kadar zorlandığımızdan ve bu zorluğu gidermek için işimizi kolaylaştıran yayınlardan bahsetmek istiyorum. 


Kendimi bildim bileli oyun oynuyorum. Şöyle diyebilirim ki oyun sevdasına “Commodore 64" ile başladım. Tabi o zamanlar ne intemet vardı, ne de çevrimiçi oyun kavramı. Şu 

anda en azından teknoloji yönünden güzel bir çağda yaşıyoruz. Oyun oynamak için bütün olanaklar elimizin altında ve aslında bu seçme özgürlüğümüzün kısıtlanmasına sebep oluyor. Daha açık bir şekilde anlatmak gerekirse şöyle bir örnek verebilirim. 


Açık büfesi olan bir otele gittiğinizi düşünün, önünüzde herlezzetten envai çeşit yiyecek var ve siz tabaklarınıza hepsinden doldurarak masaya gidiyorsunuz. Belki sevmediğiniz tatlar bile o tabakta yerini almış oluyor. 

Peki, biz ne yapıyoruz, tabaktaki bütün yemeklerin tadına bakıyoruz. Dolu ama zevksiz bir mideyle oradan kalkmış oluyoruz. 
Bu da aslında en sevdiğimiz yiyecekleri 


yemediğimizin farkına varmamız sağlıyor, 


Bu yüzden aslında çok değişik tat olması seçme özgürlüğümüz de kısıtlıyor. Çevrimiçi gok oyunculu oyun seçmek de işte biraz buna benziyor. Bütün oyunlar önümüzde ama biz karar vermekte gerçekten zorlanıyoruz. 


Türkiye'de bol oyunlu, bol eğlenceli bir seneyi geri de bırakırken, hayatıma ne kadar çok oyun girdiğini ve daha oynayamadığım ne kadar çok free2play oyun olduğunun farkına vardım. 2013'ün son ayların da çıkan çevrimiçi oyunlar (World of Warplanes, Warface, Neverwinter, The Lost Titans) oyun sektörünün Türkiye tarafında dane kadar hızlı ilerlemekte olduğunu bizlere net bir şekilde gösteriyor. Bu kadar çok çevrimiçi oyun varken içlerinden kendimize uygununu nasıl seçip oynamaya başlayacağız ya da daha en önemlisi bir çevrimiçi oyun seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bazen bilemiyoruz. 
Ben de diyorum ki nasıl üniversite seçimlerin detercih robotu”adlı bir program var; hani Puanınızı yazınca sizin hangi üniversitelere girebileceğinizi gösteriyor, onun gibi 

bir uygulama çevrimiçi oyunlar için de yapılabilir. Mesela bu uygulamada oyun 

için şöyle olabilir; önce türünü seçersiniz, sonra PvP veya PvE tercihinizi yaparsınız. 
Ardından hikâyesinin türünü seçersiniz ve sizin için oyun önerilerini ekrana getirir. Ne dersiniz, hoş olmaz mıydı? Şu anda böyle bir uygulama olmadığı için veya benim haberim olmadığı için oyunların ayrıntılarını Twitch, tv ile izliyorum. Oyunlar hakkında, ilerleyen seviyeler de nasil olduğunu görmem için bana farklı bir olanak sağlıyor. 


Etrafımızda ki arkadaşlarımız en çok hangi oyunu oynuyorsa biz de onu oynamaya başlıyoruz. Tabii bu kadar çok seçenek varken yeni oyunları da merak etmiyor değiliz ama ben bile çevrimiçi oyunlarda arkadaş etkisine inanıyorum. Grup olarak yeni bir çevrimiçi oyuna başlamanın zevkini her zaman yaşamak 


mümkün olmuyor. Kaliteli içerik bulmak da keza biraz daha zorlaşıyor. Oyunların ilk 


tanıtımlarına internette araştırma yaparken karşımıza çıkan videolarda bulmak mümkün oluyor ama bunlar genelde ilk bakış videoları oluyor. Tam kaliteli bir oyuna başlarsın, her şey güzel gider ama hikâyesini beğenmeyince, ya da aradığını bulamazsın bazen. Bu durumda oyunun devamını merak etmeden kapatıp gidersin ama özellikle MMORPG oyunlar 

çok zaman harcamanızı gerektiren, o kadar emek verdikten sonra da sırtınızı dönmek istemeyeceğiniz oyunlardır. Bu yüzden, 

bir oyuna başlarken seçim yapmak, oyunu araştırmak bir o kadar önemli oluyor. 


Çevrimiçi oyun demişken bu yıl herkesin gözdesi olan MOBA efsanesine de değinmeden geçmek olmaz. Hepinizin tahmin edebileceği gibi hayatımıza çok 

hızlı bir giriş yapıp, 7'den 77'ye herkesin oynadığı League of Legends 2013 yılının MOBA efsanesi olmuş durumda. Oyuncular için düzenledikleri farklı etkinlik ve yaptıkları turnuvalarla bu yılı lider kapatmış gözüküyor. 
Lol ile birlikte aslında 2011'den beri bizimle olan bir kavram olan Twitch.tv de Türk 


oyuncuları arasında bu yıl hızla yayıldı 


Twitch.tv; siz oyun oynarken, kendi Twitch tv hesabınız üzerinden canlı yayın yapmanızı sağlayan bir platform olarak biliniyor. 
Oyuncuların hâlâ yapmakta olduğu, oyun oynarken video kaydetmek yerine canlı yayın yaparak ve bu canlı yayınlarda sağ taraftaki sohbet ekranını kullanarak etkili bir iletişim kurmayı sağlıyor. Şu anda Twitch.tv'de en fazla Lol yayınları dikkat çekiyor ama siz istediğiniz bir oyunu oynarken “stream” özelliği ile canlı yayın yapabilirsiniz. Tabi her şey gibi Twitch, tv'de yayın yapmanın da bir maliyeti var, en azından işlemcinizin ve internet hızınızın 


kaliteli bir yayın yapmak açısından iyi olması 


Sisteminizi hazırladınız, oyunu oynamaya başladınız ve canlı yayındasınız. Tabii canlı yayınında kendine özgü zorlukları var. En basiti tam canlı yayına başladığınız sırada annenizin içeriden sizi yemeğe çağırabilir, daha da kötüsü sizi ekmek almaya yollamak isteyebilir. Bu durumda yapmanız gereken annenizi yanınıza çağırıp, “Anne bak canlı 


yayındayım” diyebilirsiniz, tabii bunu sizi bütün izleyenlerde duymuş olacak. Aman dikkat diyorum! 


Twitch.tv yayınlarında en çok izlenen sıralamasında gene kızlar yer alıyor. Bunun en büyük nedeni ise bence sadece erkeklere özgü olan gibi düşünülen bir eylemi gerçekleştirmek: "Oyun oynamak” 


Canlı yayınlar arasında dolaşırken özellikle bu işi hakkını vererek yapan kızlardan birkaç tanesine rastladım. Bu kızlardan biri, çok uzun zamandır Dota oynayan, daha sonra kendi League of Legends takımını kuran ve Avusturalya'lı olan “inxy” Bu kız gerçekten iyi oyun oynuyor. Oyun oynarken, oyun tecrübelerini yayını izleyen takipçilerine aktarmayı da çok iyi başarıyor. E-spor'a 

karşı büyük bir tutkusu var ve kendi LoL takımlarında, takımın beyni diyebiliriz. 
Kendi kanalı üzerinden yayın yaparken aynı zamanda takımı için de bağış kabul ediyor. 
Tabii bu ne kadar doğru, orası tartışmaya açık bir konu. 


Twitch.tv oyun platformuna girdiğimiz zaman en çok izlenen yayınlardan birinin League of Legends olduğunu görüyoruz, onu sırasıyla Dota 2 ve Blizzard Entartaiment'ın yeni kart oyunu (benim de oynamayı çok sevdiğim bir oyun) Hearthstone: Heroes of Warcraft takip ediyor. Türkiye'deki oyuncuların şu anda en büyük tutkusu ve oyun seçimindeki en büyük yardımcısı Twitch.Tv gibi gözüküyor. 


Benim klasik yöntemlerden kolay kolay vazgeçemeyen biri olduğum düşünülürse size verebileceğim bir tavsiye var; okuyun. Evet, bir oyuna başlamadan önce, oyuna başladıktan sonra ve arkadaşlarınızla oynarken internette olsun, dergilerden olsun oynayacağınız oyun hakkında yazılan yazılara ve yorumlara bir göz atmanızda fayda var. 


Bu yazımızın sonunda gelirken aklınıza takılan konular hakkında bana mı tr adresinden ulaşabilirsiniz. 


Bir dahaki sayımıza kadar bol tecrübeli, seviye atlamalı günler sizlerin olsun. - Melis Ayöztürk 
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